
HOGER-OP 

1 
 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

  

2e jaargang, no. 8  

september 2023 

• De eerste opstanding (1) 

• Verenig mijn hart (1b) 

• Leer Hem kennen (5): eeuwig leven 

• Het fundament geeft levenskracht (8) 

 

 

 

 

 

 

In deze uitgave: 

 

 

 

 
 

• Kingdom Now, welvaartsevangelie, 

preterisme (4) 

• Wandelen door het Oude Testament (8) 

• De brief van Paulus aan de Kolossenzen (2) 

 

•  

 

 

 

 

 

 

volle evangelie magazine 



HOGER-OP 

2 
 

2e jaargang no. 8 - september 2023 
 

INHOUDSOPGAVE 
2      Colofon 

3 Van de redactie: Kingdom Now, welvaartsevangelie, preterisme (4) 

3 Wandelen door het Oude Testament (8) - Cees Visser 

9 Liederen om te luisteren - Henk Verbeek  

9 ‘Goud Vanouds’ - mp3’s van Gerrit van Ek 

9 Verenig mijn hart - nu leven (1b) - Henk Lijzenga   

11 Trefwoordenregister Kracht van Omhoog - Henk Verbeek 

12   De brief van Paulus aan de Kolossossenzen (2) - J.E. v.d. Brink 

15   De eerste opstanding (1) – Piet Noordam     

17   Leer Hem kennen (5): eeuwig leven – Christiana van de Velde 

18   Het fundament geeft levenskracht (8) – Dick Tom    

20   Gedicht: Uw genade – Gerrit van Ek    

    

DE WEBSITE BIJ DIT BLAD 
Dat is: https://www.hoger-op.nl De extra artikelen van de 

redactie op de website geven een duidelijk inzicht wat het 

volle evangelie is. Ook alle verschenen nummers van het 

digitale blad ‘Hoger-op’ zijn te vinden onder Magazine in PDF-

vorm. Gemeenten die 

achter het volle 

evangelie staan, zijn 

vindbaar onder dát 

kopje met hun websites 

en onder Links  staan een aantal onafhankelijke websites. Er 

is een zoekfunctie om d.m.v. een trefwoord in de artikelen te 

vinden waar je naar zoekt. Als je een reactie wil geven op de 

site kan dat via button Contact. Nadat de reactie gecheckt is, 

plaatst de beheerder/vormgever van de site, Henk Verbeek, 

hem eronder. 

WEBSITES 
die behulpzaam zijn voor het volle evangelie en de 

boodschap van het Koninkrijk der hemelen: 
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• https://www.hoger-op.nl/links 
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    Amerikaans-Joodse bijbelleraar met een geestelijke  
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* Een nieuw jeugdartikel van Zeina Bassa-Dafesh, 

* Een als artikel omgezette spreekbeurt van Toon van den  

   Hoorn over de rijke jongeling. 

COLOFON 

Doelstelling 

‘Hoger-op’ is een blad voor geloofsopbouw, verdieping en 

evangelisatie. Het wil een bijdrage geven: 

• Aan de samenbinding van gemeenten die de boodschap 
van het ‘volle evangelie’ (dat wil zeggen: het volledige 
evangelie) willen uitdragen. 

• Daarnaast geeft het impulsen voor de persoonlijke 
geloofsgroei van jong en oud.  

• We beogen de verbreiding van het evangelie van het 
Koninkrijk van de hemelen (= de hemelsferen), ook buiten 
de directe, eigen kring. 

Vanuit de volheid van het evangelie willen we een boodschap 

uitdragen die het inzicht in Gods Woord verdiept. Het biedt 

een stimulans om Jezus na te volgen in de dagelijkse praktijk 

door in eigen leven ‘hogerop’ met de Heer te komen. 

Digitaal magazine 

‘Hoger-op’ is een gratis digitaal blad. U kunt meer adressen 

ervoor opgeven via redactie@hoger-op.nl die interesse 

(kunnen) hebben het te ontvangen. Het blad verschijnt met 

ingang van 2023 om de maand (11x per jaar met een 

combinummer in juli-augustus) en heeft vanaf maart 2023 

een omvang van 18-20 pagina’s. Elk nummer zal rond de 20e 

van de maand uitkomen. Hoewel het fijn is als mensen het 

blad door de gemeente mailen, maar zelf persoonlijk een 

gratis abonnement aanvragen verdient de voorkeur. Door de 

publicatie als pdf op de website https://www.hoger-op.nl 

(met een link voor de ontvangers per e-mail) kan het 

gemakkelijk worden doorgestuurd naar andere christenen 

met wie je contacten onderhoudt en/of in gesprek bent. Al 

verschenen nummers zijn terug te vinden op de website. Er 

wordt ook op sociale media, met name op facebook, 

bekendheid aan gegeven. 

Links 

Het is fijn als er een link geplaatst naar https://hoger-op.nl/ 

op verwante gemeentewebsites waardoor men op het blad 

wordt geattendeerd. 

Redactie  

Jildert de Boer 
Vormgeving 
Henk Verbeek 

Verantwoording en copyright 

Elke auteur draagt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar 

artikelen en de redactie is verantwoordelijk voor de 

publicatie ervan. De link naar de pdf van het blad op de 

website kan vrij doorgezonden worden via de e-mail. Bij 

overname van artikelen: graag bronvermelding. 
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VAN DE REDACTIE 
 

Kingdom Now, welvaartsevangelie en preterisme (4) 

In het welvaartsevangelie is de balans in de bijbelse 

boodschap behoorlijk zoekgeraakt. Het klinkt arrogant om 

rijkdom en voorspoed en gezondheid te claimen, terwijl er 

zoveel armoede bij anderen is, zoveel rampen die de 

mensenwereld meemaakt en zoveel niet opgelost leed onder 

christenen voorkomt. We leven nog steeds in een wereld die 

bezet gebied is door de machten der duisternis (1 Joh. 5:19). 

De gemeente is het ‘bruggenhoofd’ van het Koninkrijk van 

God die het licht in de wereld laat schijnen. Wij weten: “De 

duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds” 

(1 Joh. 2:8). Het Koninkrijk van God, dat bestaat in rech-

tvaardigheid, vrede en blijdschap van de heilige Geest is al in 

ons binnenste (Rom. 14:17; Luk. 17:21). Tegelijkertijd bidden 

we ook: “Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de 

hemel, alzo ook op aarde.” Het ten volle openbaar worden 

van het Koninkrijk staat nog uit. We weten dat we al mogen 

anticiperen op de toekomende eeuw, dat wil zeggen: de 

duizendjarige periode van vrede, die niet kan aanbreken 

zonder de komende, fysieke terugkeer van onze Heer Jezus, 

de Vredevorst. Zeker, we smaken en proeven al het een en 

ander van de krachten van de toekomende eeuw (Hebr. 6:5) 

en we strekken ons nu al uit naar genezing en bevrijding van 

demonen. Deze voorsmaak is er, maar we ervaren dat we nu 

die krachten van de toekomende eeuw nog niet ten volle 

bezitten en niet alle nood en lijden om ons heen kunnen 

ledigen. Want in de tegenwoordige aioon (= tijdperk) botsen 

we nog op de god van deze eeuw, satan (2 Kor. 4:4). Geestelijk 

zullen we hem overwinnen in Gods kracht, maar fysiek en 

mondiaal gezien lijdt de zuchtende schepping in barensnood, 

snakkende naar de openbaring en onthulling van de zonen 

van God (Rom. 8:19-23). De Kingdom Now-beweging en het 

welvaartsevangelie grijpt op een onverantwoorde wijze 

vooruit alsof we al in een wereldwijde vooruitgang zitten en 

het Koninkrijk van God al ten volle kunnen demonstreren. 

Over het algemeen leert men het a-millennialisme, dat wil 

zeggen dat het duizendjarige vrederijk al is geweest, of dat we 

er nu in zitten. Kenmerkend is echter dat in de periode van 

duizend jaren de satan gebonden is in de gevangenis van de 

afgrond, opdat hij de volken niet meer zou misleiden (Openb. 

20:1-3,7). Als dat nu zou zijn, dan ligt satan wel aan een hele 

lange ketting… Het volledige preterisme gelooft dat de 

wederkomst in het jaar 70 al heeft plaatsgevonden, inclusief 

een ‘geestelijke’ opstanding en dat er geen beloften meer 

uitstaan. Ook het gedeeltelijke preterisme gelooft in de 

voorbij zijnde tijd van de antichrist en daarmee ook van de 

grote verdrukking (in 66-70 na Chr.). Maar zij beseffen wel dat 

niet alles in het jaar 70 is vervuld, maar dat er nog onderdelen 

in de toekomst aan de orde, zoals de wederkomst, de 

opstanding der doden en het eindoordeel. Maar ook de 

gedeeltelijk preteristen geloven dat Mattheüs 24:23-31 al 

vervuld is tijdens de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. 

Dat dit problematisch is bij de bijbeluitleg laat zich denken. 

De komst van de Zoon des mensen zal zichtbaar zijn (Matth. 

24:30) en dat is zeker niet gebeurd in het jaar 70 (wordt 

vervolgd). 

 

WANDELEN DOOR HET OUDE TESTAMENT (8) 
 

Naar de bijbelstudie op 2002-11-06 in de VEG 

‘Immanuël te Breda 

Door Cees Visser 

Introductie Kaïn en Abel 

Kaïn en Abel zijn terloops al 

genoemd. We gaan nu op deze 

geschiedenis in. Kaïn en Abel, de 

twee eerste nakomelingen van 

Adam en Eva. Twee eerstelingen, de 

eerste mensen op aarde die je 

broeders mag noemen. Het zijn de eerste broeders in de 

wereld. Vele broers en zusters zijn hen gevolgd. Deze worden 

niet allemaal bij name genoemd, maar het zullen er velen zijn 

geweest. Er wordt er nog eentje genoemd: Set. Als Abel sterft, 

wordt er opnieuw een zoon geboren en Eva ziet in Set de 

plaatsvervanger van Abel. Juist met deze twee eerste 

broeders onder de mensen is er heel wat aan de hand in de 

geestelijke wereld. Juist met hen gebeurt er nogal wat en de 

Bijbel doet daar verslag over. Royaal verslag. Een heel 

hoofdstuk wordt eraan gewijd. Terwijl aan die hele voortijd 

van ruim 1600 jaar maar drie hoofdstukken gewijd worden. 

Een heel hoofdstuk over Kaïn en Abel. Dat wil toch wel wat 

zeggen. Dat wijst op het belang van wat er tussen deze 

mannen gebeurt. Niet alleen voor de ontwikkelingen in die 

voortijd, maar zeker ook met betrekking tot nu, tot de 

ontwikkelingen in de eindtijd. 

Hoe was de geestelijke situatie toen?  

Hoe staat de situatie ervoor in de geestelijke wereld als Kaïn 

en Abel geboren worden? Adam en Eva hebben gezondigd. Zij 

zijn door Satan verleid en tot zonde gekomen. Daarmee heeft 

Satan invloed gekregen op hun leven. Ook Dood is gaan 

heersen, waardoor er een zekere afstand is ontstaan tot God. 

De open en volmaakte communicatie in eenheid met God is 

verstoord. Door te zondigen heeft Adam zijn positie als heer 

van de schepping, als beheerder en drager van de schepping, 

ernstig geschaad. Hij is zijn positie als hoofd daarvan 

kwijtgeraakt. Satan heeft juist hém kunnen ‘pakken’ en 

daarmee macht gekregen over alles waarover Adam was 

gesteld. Met het zondigen van Adam is Satan heer van de 

wereld geworden. Natuurlijk ‘staat’ Adam dan nog en doet hij 

nog van alles, maar zijn positie is ernstig beschadigd. 

Daardoor kan hij zijn taak ten opzichte van zijn kinderen niet 
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optimaal uitvoeren, niet zo uitvoeren zoals God het van den 

beginne heeft bedoeld. Als Adam niet had gezondigd, had hij 

zijn kinderen op een volmaakte en volwassen wijze kunnen 

heiligen. Dat was na zijn zonde niet meer mogelijk. Maar God 

wil nog wel verder met de mens. We hebben in de vorige 

studie al gezegd dat God Adam en Eva niet zomaar de hof 

uitstuurt, zo van ‘bekijk het maar’. Nee, Hij bekleedt ze, Hij 

rust ze toe en begiftigt ze met rijke beloften. Hij wil de mens 

blijven zegenen vanuit Zijn Koninkrijk. In twee werelden: 

geestelijk en stoffelijk. Hij wil de mens voorbereiden op de 

komst van de komende Verlosser. God gaat door, Hij wil 

verder. Maar Satan wil ook verder. Die is niet tevreden met 

één zonde. Satan wil zich met de zijnen verder opdringen aan 

die mens, zich gaan indringen in het leven van de mens, in het 

leven van zijn nakomelingen, om zijn doel te bereiken. Dat is: 

mens en schepping voorgoed onklaar maken voor het 

bereiken van Gods doel. Hij wil alles vernielen, alles 

vernietigen. Zijn legermacht staat klaar, de eerste opening bij 

Adam is gemaakt. Satan treedt terug; zijn onderdanen mogen 

nu het verdere werk gaan doen. Zij moeten die zich 

ontwikkelende mensheid in bezit gaan nemen en zo op 

allerlei terreinen gaan toeslaan. Zo staat de zaak er in de 

geestelijke wereld voor als deze twee jongens worden 

geboren. God die met hen verder wil. En Satan die met zijn 

plan met mens en schepping verder wil. Twee werelden, twee 

rijken en vier mensen. Aanvankelijk vier mensen, er komen er 

steeds meer bij. 

De geboorte en het opgroeien van Kaïn en Abel 

Kaïn en Abel groeien op in het huisgezin van hun ouders. Ook 

in dat opvoeden van hun kinderen zullen Adam en Eva de hulp 

van de Heer hebben gezocht. Als Eva bij de geboorte van Kaïn 

zegt: “met des Heren hulp heb ik een man verkregen”, dan 

weet zij dat de Heer haar heeft bijgestaan in het ontvangen 

van deze eerste zoon, en dat de vloek “met smart zult gij 

kinderen baren”, met de hulp van de Heer opgevangen kan 

worden, en er een gezonde man ter wereld is gekomen.  

Zo zullen zij ook in de opvoeding de hulp van de Heer hebben 

verwacht en hebben ontvangen. Ze hebben zich voor hun 

kinderen ingezet, hen alle mogelijke liefde gegeven, en het 

gezinsleven laten ontwikkelen. Kaïn wordt geboren, Abel 

wordt geboren. Er worden er nog veel meer geboren: het 

gezin groeit. In dat gezin staan Kaïn en Abel min of meer 

vooraan, het zijn de eerstelingen erin. En terwijl ze opgroeien 

horen zij natuurlijk van hun ouders over de gebeurtenissen in 

de hof. Dat wordt besproken. Dat wordt uitgelegd. Daar kun 

je zeker van zijn. En natuurlijk zullen Adam en Eva, naar het 

zicht dat zij op deze zaken hebben gekregen, hun kinderen 

hebben ingelicht over wat daar allemaal gebeurd is. 

Natuurlijk zullen zij hen op de hoogte hebben gebracht van 

de belofte van God aangaande de mens. Kaïn en Abel groeien 

bij deze beloften op. Ze groeien op in het gezin van hun 

ouders.  

Hun beroepskeuze 

Bij het ouder worden kiezen ze allebei een beroep: Kaïn wordt 

landbouwer, Abel wordt schaapherder. En ook daarin vullen 

ze elkaar prachtig aan: de landbouwer zorgt voor de groente 

en de schaapherder zorgt voor het vlees op tafel. Ik denk dat 

ze allebei in hun werk gezegend worden door God. Er is 

vrucht: het land brengt zijn vrucht voort. Ook de schapen 

brengen vrucht voort: er worden lammetjes geboren. In het 

zien van die vruchtbaarheid en het bemerken van die zegen 

van God handelen ze allebei naar wat ze van hun ouders 

hebben gehoord.  

Het offer dat Kaïn en Abel aan de Heer brengen 

Zij willen hun dank aan de Heer bekend maken. Ze brengen 

de Heer een offer. Ze brengen de eerstelingen van de vrucht 

hunner handen, de vrucht van hun werk, aan de Heer. Kaïn 

offert van de vrucht van het land, de vruchten der aarde, en 

Abel offert van de eerstelingen van zijn schapen. In Genesis 

4:3 lezen we: “Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de 

vruchten der aarde aan de Heer een offer; ook Abel bracht 

er een van de eerstelingen zijner schapen.”  

Wie begint met offeren? Kaïn. En dat is opmerkelijk. Hij doet 

dit als eerste. Hij is de eerste van de twee broers, de oudste. 

Hij geeft een goed voorbeeld: hij brengt een offer aan de 

Heer. Hij zal dankbaar geweest zijn voor zijn oogst. En Abel 

volgt zijn oudere broer naar de mogelijkheden die hij heeft als 

schaapherder. In die twee offers zit geen waardeverschil. Hoe 

weten we dat? Omdat later in Israël beide offers worden 

ingesteld. Zoek maar op:  

Numeri 18:13: “De eerstelingen van alles wat op hun land is, 

die zij de Heer brengen, zullen voor u zijn; al wie in uw gezin 

rein is, zal het eten.” Dus de eerste opbrengst van het land 

mag aan de Heer worden gegeven, dat is een goed offer. 

Daarna mogen deze offergaven aan de priesters worden 

gegeven. 

En in Exodus 13:12: “van elke eerste worp van het vee dat gij 

hebt, zullen de mannelijke dieren voor de Heer zijn.”  

De eerstelingen van de kudde zijn voor de Heer, maar ook de 

vrucht van het land is voor de Heer: de eerstelingen van de 

tarwe-, gerst- en druivenoogst. Het volk Israël mag dat later 

als offer aan de Heer brengen. Kaïn en Abel doen dat hier; zij 

brengen beiden een offer aan de Heer van wat uit het werk 

van hun handen is voortgekomen. Daar zit niet het verschil.  

Waaruit blijkt het geestelijk verschil bij hun offers? 

Het gaat bij offeren niet zozeer om wat er in het zichtbare 

gebeurt, maar om wat daarbij in het onzichtbare plaatsvindt, 

wat er in de hemelsferen naar voren komt. Niet de daad van 

het offer telt, maar het hart van waaruit die daad gebeurt, is 

bepalend. In dat kader zegt Hebreeën 11:4: “Door het geloof 
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heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn.” Brengt 

Abel een beter offer dan Kaïn omdat hij een dier offert en Kaïn 

de vrucht van het land? Nee. Abel brengt een beter offer dan 

Kaïn door zijn geloof: een zaak van het hart. Je kunt iets op 

twee manieren doen. Je kunt iets doen vanuit en door 

persoonlijk geloof en je kunt precies hetzelfde doen, omdat 

het kennelijk zo hoort. Aan de buitenkant valt er niets op, 

maar in de geestelijke wereld is er groot verschil. In de hemel 

blijkt het verschil. Niet zichtbaar voor mensen, maar wel 

zichtbaar voor de bewoners van de geestelijke wereld: voor 

God zijn engelen, alsook voor de boze geesten. Hier zie je de 

eerste werkingen vanuit het rijk der duisternis die op deze 

eerstelingen af komt.  

Abel is intens bezig met alles wat hij heeft gehoord van zijn 

vader en moeder. Hij zoekt naar de werkelijkheid bij God en 

komt tot geloof in God. Mét het brengen van zijn offergaven 

uit hij zijn persoonlijk geloof in God. Kaïn brengt ook offers; 

hij is God ook wel dankbaar, maar hij zoekt daarin niet zoals 

Abel. Abel gaat in op het onderwijs van zijn ouders, hij doet 

er iets mee. Hij krijgt niet alleen kennis ván God, maar ook 

steeds meer kennis áán God. Hij krijgt een relatie met zijn 

God. Bij Kaïn blijft dat achterwege. Hij offert wel, doet alles 

zoals het hoort en zoals zijn ouders het gezegd hebben. Hij is 

dankbaar voor de zegen die God hem geeft, maar zijn hart 

blijft er ‘koud’ onder. In het opklimmen in de geestelijke 

wereld en werkelijkheid blijft hij ver achter. Abel klimt op, 

Kaïn niet. Abel gaat door weerstanden heen, hij zoekt en 

vindt. Kaïn wordt laag gehouden, komt niet hogerop, kan niet 

echt opstijgen. Dat is bij het eerste offer dat beide broers 

brengen waarschijnlijk nog niet opgevallen. Maar op een 

gegeven moment gaat dat wél opvallen. Een hartsgesteldheid 

komt op een zeker ogenblik tevoorschijn. Of je dingen met het 

hart doet of dingen uit gewoonte - in het begin zie je het 

verschil niet, maar na verloop van tijd ga je het zien. Met 

name op die momenten als er zaken aan de orde komen, 

waarbij het contact met de geestelijke wereld heel belangrijk 

is. En dat is bij het offeren het geval. Op momenten dat je God 

wilt danken, God iets wilt aanbieden, Hem met je offergave 

wilt naderen, zijn dat bij uitstek momenten waarin zulke 

verschillen gaan blijken.  

Naarmate de tijd voorbijgaat wordt het verschil groter 

Abel verwacht ‘meer’. Hij wil niet alleen zijn God bedanken, 

maar ook iets van God ontvangen. Abel komt niet alleen tot 

actie, maar verwacht van God ook reactie. Hij heeft heel veel 

nagedacht over wat er is gebeurd in het paradijs, wat God 

daar heeft laten zien aan zijn ouders met die dierenvellen. 

Abel zoekt en hoopt op verdere leiding en onderwijzing van 

God, met name op die momenten dat hij offert. Bij Kaïn leeft 

die verwachting niet, althans veel minder. Naarmate de tijd 

vordert, wordt het verschil tussen deze twee jongens - 

inmiddels volwassen mannen - steeds groter.  

Denk dus niet dat alles op één dag is gebeurd. Dit hoofdstuk, 

Genesis 4, beschrijft een ontwikkeling van vele jaren. Kaïn en  

Abel zijn geen kleine jongens meer als ze uiteindelijk samen 

het veld in gaan en het verschrikkelijke gebeurt. Abel is dan 

ongeveer 120 jaar en Kaïn dus nog wat ouder. Het verschil 

wordt groter naarmate de tijd voortschrijdt. Dat verschil gaat 

ook steeds meer opvallen; maar niet door zichtbare dingen.  

Een foutieve voorstelling van de rook van beide offers 

Als je aan Kaïn en Abel denkt als zij allebei hun offer aan de 

Heer brengen, waar denk je dan aan, welk ‘beeld’ heb je 

daarbij? Bij de één gaat de rook ‘omhoog’ en bij de ander gaat 

de rook ‘opzij’ ... Waarom denk je dat? Omdat het je vroeger 

zo min of meer is voorgehouden. De Heer neemt het offer van 

Abel aan: dan gaat de rook recht omhoog. En het offer van 

Kaïn slaat Hij af: de rook gaat opzij. Of ken je dat plaatje uit 

de kinderbijbel niet? Zo’n plaatje kan blijven ‘hangen’. Zeker 

als dat verhaal je heel wat keren is voorgelezen.  

Ik geloof niet dat het zo is gebeurd. Als Kaïn heeft geofferd, is 

zijn rook ook gewoon omhooggegaan. Net zoals bij Abel. 

Maar het verschil komt openbaar in de geestelijke wereld. 

Hoe vaker dit gebeurt, des te groter het verschil wordt. En des 

te meer die twee mannen daar iets van gaan ervaren.  

Abel krijgt het getuigenis van rechtvaardig zijn 

We hebben gelezen in Genesis 4:4: en de Heer sloeg acht op 

Abel en zijn offer. De Canisiusvertaling zegt: “Jahweh ziet 

genadig neer op Abel en zijn offer.” Hij ziet Abel. Hij ziet wat 

zich in het hart van Abel ontwikkelt, zich al ontwikkeld heeft, 

waarnaar Abel zich uitstrekt in zijn relatie met God. En dan 

zegt Hebreeën 11:4: “hierdoor werd van hem getuigd, dat hij 

rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven en 

hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.” In het 

offeren, in het zoeken naar zijn God, ontvangt Abel een 

getuigenis. Hij ontvangt een getuigenis van God in zijn hart. 

Hij weet zich gerechtvaardigd, mede door zijn offer dat hij in 

geloof brengt.  

Zonder bloedstorting geen vergeving 

Ik vermoed dat Abel bij dat offeren - dat hij elk jaar als zijn 

schapen hun eerstelingen werpen opnieuw doet - iets is gaan 

begrijpen van het principe van de schuldvergeving. Abel heeft 

naar mijn mening iets begrepen van het principe wat later in 

de Bijbel is opgeschreven: “zonder bloedstorting geen 

vergeving” (Heb.9:22). Abel heeft iets gezien van het 

‘plaatsvervangende’ offer. Van iemand die de zonden van 

hem overneemt. Hij heeft iets begrepen van wat zijn 

Verlosser later voor hem zou doen. In het beeld van het 

offeren van het schaap, waarvan het bloed wordt uitgestort, 

ontvangt hij een getuigenis: zonder bloedstorting géén 

vergeving, maar met bloedstorting, in geloof gebracht, wél 

vergeving. Door dit geloof wordt Abel gerechtvaardigd. Niet 
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door het brengen van dat offer, maar door zijn geloof in de 

werking van dat offer, door zijn zoeken van God. Als Abel dit 

getuigenis van God ontvangt, maakt hem dat blij. Het heeft 

hem niet alleen gerechtvaardigd maar hem als rechtvaardige 

ook ingeleid in de wereld van God. Het hemelse koninkrijk van 

God gaat voor Abel open.  

God wil mensen bereiken met Zijn raad 

God geeft een getuigenis aan deze man. God kan iets kwijt 

aan Abel. Als God een getuigenis kan geven, als God iets kwijt 

kan aan mensen, geeft dat vreugde in hemel en op aarde. Bij 

God en bij degene die het van God ontvangt. God benut de 

mogelijkheid om zijn raad te openbaren aan Abel. En dat is 

niet alleen voor Abel bedoeld, maar voor het hele gezin van 

Adam en Eva. Door Abel heen wil God Zijn raad openbaren 

aan de mensen rondom Abel. Door middel van Abel een 

zegen schenken aan allen, ook aan Kaïn. God kan iets aan Abel 

openbaren, en daarom kiest God voor een verdere 

openbaring van Zijn raad via Abel. Daarmee stoot God Kaïn 

niet af. God stoot nooit iemand af. Hij werkt door mensen die 

Hij kan bereiken, door mensen die Hem naderen en die Hij 

kan naderen. En dat doet Hij ten bate van allen, zo is God. God 

geeft een getuigenis aan Abel in de hoop hiermee ook Kaïn te 

bereiken. Om allen te bereiken die op dat moment op aarde 

leven. Abel straalt. Hij heft zijn gelaat op, staat er, hij ziet 

omhoog met dubbele dankbaarheid. Niet alleen voor de 

vergeving van zijn zonden die hij ervaart, maar voor alles wat 

hij van God ontvangt. Er wordt gerechtigheid bewerkt in zijn 

hart. Er ontstaat vrede en blijdschap, hij ervaart iets van het 

klimaat van Gods koninkrijk. “Hij ervaart verheffing” zegt de 

vertaling Reisel. Hij weet: ik ben op de goede weg. Deze weg 

voert verder omhoog, hierop wil ik vol geloof en vertrouwen 

verder.  

Het rijk der duisternis dringt zich op aan Kaïn 

God geeft in het offeren van Abel een getuigenis aan Abel. 

Maar denk niet dat die andere partij in de hemelsferen op dat 

moment stil zit. Satan wil ook een ‘getuigenis’ geven en 

daarmee zijn duivelse bedoelingen opdringen en uitvoeren. 

Zijn legeroversten dringen zich ook op. Aan wie? Aan degene 

die zij kunnen bereiken. Zij benaderen Kaïn, de man die niet 

zo’n goed contact met God heeft. Om hem iets duidelijk te 

maken, en daarmee dan Abel te kunnen treffen. Precies het 

tegenovergestelde. God wil Abel iets geven voor hemzelf en 

ten bate van allen die rondom hem zijn. Satan wil iets bij Kaïn 

bewerken om niet alleen hem, maar juist ook die broeder van 

hem te treffen. Ook Kaïn krijgt gedachten: waarom straalt die 

Abel zo? Waarom openbaart God hem iets en niet aan jou? Jij 

bent toch de eerste die een offer heeft gebracht en niet hij? 

Jij bent toch de oudste? Jij hebt toch de eerste rechten? Dat 

hoef jij niet te pikken. De vijand komt met afgunst en jaloezie, 

en zaait dat in het hart van Kaïn.  

Een geest van jaloezie en afgunst 

En dat is een enorme geestelijke vijand, die juist dán zijn 

kansen benut als het contact met God al enigszins onder druk 

staat en verstoord is. Hij zaait afgunst en jaloezie, en Kaïn gaat 

erop in. Hij gaat met die gedachten aan de gang en dat drijft 

een wig tussen hem en Abel. Hij kijkt anders naar zijn broer 

dan voorheen. Er begin iets in zijn hart tegen Abel te 

ontstaan: het begin van haat. Abel is vol liefde, hij wil zijn 

broer en het gezin van zijn ouders dienen met wat hij van God 

heeft ontvangen, maar Kaïn is ‘niet thuis’.  

Zich verworpen voelen en tot boosheid komen 

Kaïn voelt zich achtergesteld. Hij voelt zich verworpen. Hij 

voelt zich gepasseerd. En dat maakt hem boos; dat maakt 

hem woedend, zeggen andere vertalingen. Kaïn ontsteekt in 

heftige toorn zegt de Canisiusvertaling, zijn gezicht betrekt, 

hij laat zijn hoofd hangen (Leidse vertaling), zijn gelaat 

verandert (Lutherse vertaling). En ook dat heeft zich door de 

tijd heen opgebouwd. Waarom hij wel en ik niet? Dat is 

jaloezie, maar het voelt bij Kaïn als verwerping. Het is afgunst 

die door de vijand wordt ingezaaid, maar Kaïn voelt zich 

gepasseerd, hij voelt zich verworpen. Wie verwerpt Kaïn? 

Niemand: God niet, zijn ouders ook niet, en Abel al helemaal 

niet.  

Een geest van weerspannigheid samen met die van afgunst 

Toch voelt Kaïn dat wel. De geest van afgunst en jaloezie is 

samen met de geest van weerspannigheid bezig om Kaïn in 

het spoor van afgunst, jaloezie en haat op te jagen, om hem 

niet te laten buigen voor wat God hem door zijn broer Abel 

wil geven, maar hem daar juist tegenin te laten gaan. Boze 

geesten zijn in de hemel van Kaïn eropuit om hem geen zicht 

te geven op de werkelijkheid, en hem niet in te laten gaan op 

de door God geboden mogelijkheden: vergeving van zonde en 

rechtvaardiging, ook voor hém. Ze zijn bezig hem door te 

laten denken op, en te laten leven vanuit een door hen 

vertekende geestelijke werkelijkheid. Ze willen Kaïn opjutten 

en voortdrijven in hun richting. Natuurlijk zal de geest van 

verwerping daar het zijne aan hebben toegevoegd en zo het 

proces van verleugening hebben voortgezet. 

Deze geesten zoeken toegang tot het levenshuis van Kaïn, ze 

willen daar binnendringen en de regie in handen krijgen. En 

dat gebeurt... Terwijl de ene broeder zich opent voor God en 

een getuigenis krijgt van God ten bate van het geheel, komt 

de andere broeder onder de macht van geesten van jaloezie 

en afgunst, waardoor hij zich verworpen voelt en er een wig 

tussen hen gedreven wordt.  

Een prototype van wat machten doen de eeuwen door 

Je ziet dat niet alleen bij Kaïn en Abel gebeuren. Wat hier 

gebeurt is een voorbeeld. Het laat zien hoe de machten der 

duisternis broeders tegen elkaar opzetten. Ze hebben het bij 
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de eerste twee broers op aarde ingezet om hen uit elkaar te 

jagen. Om die ene - die voor hen bevattelijk is - aan te zetten 

tot broederhaat, tot broedermoord, om daarmee die andere 

- die zich opent voor God - uit de weg te ruimen. Om degene 

door wie God wil zegenen uit te schakelen.  

Voorbeelden van broederhaat 

Zo gaat het door alle eeuwen heen. Je kunt daarvan in de 

bijbelse geschiedenis heel wat voorbeelden zien, zeker in 

‘aanzet’. Gelukkig hebben ze lang niet allemaal geleid tot 

broedermoord, maar wel tot broederhaat.  

Denk eens aan Jakob en Esau. Esau opent zich voor de 

werking van weerspannige geesten, hij verzet zich tegen 

Jakob: hij is de oudste, de eerstgeborene.  

Denk eens aan Jozef en zijn broers. Wat voelen die mannen 

zich verworpen en gepasseerd als vader Jakob aan Jozef die 

veelkleurige jas geeft. Maar het is geen verwerping, maar 

pure jaloezie. Al ervaren zij het zo wel.  

Denk eens aan Mozes. Mozes ten opzichte van zijn oudere 

broer Aäron en zijn zus Mirjam. Ze gaan een hele tijd met hem 

mee en dan opeens is er dat moment in de woestijn dat 

Mirjam en Aäron naar Mozes toekomen en zeggen: “de Heer 

spreekt ook door ons, Mozes.” (Num.12:2) Het gaat nog net 

goed daar. Mirjam wordt melaats; ze komen tot inkeer. 

Mozes bidt voor Mirjam waardoor ze kan terugkomen in de 

vergadering.  

Denk eens aan David en zijn broers. Wordt David tot koning 

gezalfd om zijn broers te overtroeven? Nee, natuurlijk niet! 

Hij zal in Gods kracht als koning het hele land gaan dienen. 

Maar zijn oudere broers verachten hem - zeker in het begin. 

Jaloezie! 

Het is herkenbaar tot op de dag van vandaag. Nog steeds 

probeert de duivel broeders en zusters op deze manier uit 

elkaar te drijven. Om degenen door wie God ten bate van 

allen wil werken en zegenen, uit te schakelen door hen die 

zich openstellen voor gedachten van de vijand. En altijd speelt 

daar jaloezie en afgunst in mee.  

Kaïn had een andere instelling kunnen hebben… 

Wat had Kaïn bij alles wat hij ziet en meemaakt, ook kunnen 

doen? Hij had kunnen vragen aan Abel: joh, waarom ben jij zo 

blij? Vertel mij eens van wat jij meemaakt? Hij had zich 

kunnen openen voor wat God hem door zijn broer Abel had 

willen aanreiken, en zich daarin kunnen voegen. Maar dat 

willen zijn vijanden uit het rijk der duisternis natuurlijk niet. 

Aan die ander wat vragen? Je hoeft niets te vragen, trek je 

eigen conclusies maar. Jij hoeft niet te luisteren naar die 

jongere broer van je, jij hoeft je niet naar hem te voegen, je 

moet voor jezelf opkomen.  

De zonde ligt als belager op de loer  

De zonde ligt dan als een belager aan de deur, maar je beseft 

het niet. Dat zijn begeerte naar je uitgaat, bemerk je niet. Dat 

hij je levenshuis wil binnentreden en daar de regie in handen 

wil nemen, bevroed je niet. Maar God ziet het wél gebeuren. 

God ziet niet alleen de positieve ontwikkelingen in het hart 

van Abel, Hij ziet ook de negatieve ontwikkelingen in het hart 

van Kaïn. Want voor Hem ligt alles ‘open’ en ‘ontbloot’. Het 

gebeurt in de geestelijke wereld. God ziet wat er in het hart 

van mensen werkzaam is.  

God spreekt Kaïn aan en waarschuwt hem voor de belager 

Wat mooi dat God Kaïn op dit moment tegemoet treedt, hem 

aanspreekt en hem volledige duidelijkheid geeft over de 

ontstane situatie en het dreigende gevaar erin. Genesis 4:6: 

“En de Heer zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en 

waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet 

opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed 

handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens 

begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.” 

God spreekt Kaïn aan, treedt hem tegemoet. God verwerpt 

Kaïn niet ook nu niet, dat doet Hij nooit. Hij geeft Kaïn de kans 

om alsnog uit dat hele aangelegde web van jaloezie, leugens 

en haat, uit heel die duivelse hinderlaag weg te komen.  

God treedt de mens, ook Kaïn tegemoet 

Ook hierin verandert God niet. Nog steeds treedt Hij mensen 

tegemoet. Hoe diep ze ook al in een duivels web verwikkeld 

zijn geraakt. Hij wil je tegemoet treden om je te redden. Hij 

wil je ogen openen voor de werkelijkheid, je terugbrengen op 

de plaats waar je hoort te zijn. Ook jij, Kaïn, mag je hoofd 

opheffen en verheffing ervaren, door nu het goede te doen. 

Denk eraan, Kaïn, de zonde is nu heel dichtbij gekomen. Laat 

hem niet binnenkomen, stuur hem weg. Kom tot inkeer, Kaïn, 

bekeer je en ga heersen over de zonde, over deze 

zondemacht, wiens begeerte naar jou uitgaat. Nu kan het 

nog. Je bent geestelijk nog vrij, Kaïn, je bent nog niet 

gebonden. Je kunt nu nog de broederliefde aanwakkeren en 

die broederliefde verder laten doorwerken. En zo de omslag 

van broederliefde naar broederhaat voorkomen.  

Kaïn laat de machten in zijn leven toe met trieste gevolgen 

Wat doet Kaïn? Genesis 4:8 zegt: “Maar Kaïn zeide …” Kaïn 

gaat er niet op in. Hij laat de kans die God hem biedt, liggen. 

Hij laat zijn hoofd hangen, blijft naar beneden kijken en kijkt 

dus niet met God mee naar de mogelijkheden die er ook voor 

hem zijn. Vanaf dat moment dringen de boze geesten naar 

binnen; zij drukken nu door. Kaïn wordt de eerste gebonden 

mens op aarde. Welke gevolgen dit heeft, weten we. We 

kennen de treurige afloop van deze geschiedenis. De eerste 

moord op aarde vindt plaats. Het eerste gezin op aarde wordt 
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‘verscheurd’. Kaïn moet ervandoor met zijn gezin. Hij kan niet 

bij zijn familie blijven wonen: wat een ellende! 

Een voorbeeldverhaal 

Deze geschiedenis is ons tot voorbeeld nagelaten, ter lering 

en ter vertroosting. Zowel wat betreft het leven van Abel: in 

dat zoeken en vinden van God, in het ontvangen van dat 

getuigenis van God, in het tot zegen gesteld worden voor de 

mensen rondom je. Het is een voorbeeld voor ons in onze 

weg omhoog. Maar ook Kaïn is ons tot voorbeeld. Judas 

spreekt in vers 11: “Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn 

opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon 

bezweken en door het verzet van een Korach ten onder 

gegaan.” De weg van Kaïn opgaan is het doorlopen van het 

proces waarvan het leven van Kaïn getuigt. Het is een weg, 

niet slechts een stap. Ga nooit de weg van Kaïn op, doe dat 

nooit. Heb je er één of twee stappen op gezet, kom dan tot 

inkeer. Laat je niet verleiden om die weg van Kaïn op te gaan. 

Waarmee begint dat vaak? Met moeilijkheden, verdrukking 

en afgunst. Let dus goed op dat deze beproefde methode van 

de machten der duisternis geen vat op je krijgt. Juist als wij 

als broeders en zusters samen willen optrekken, samen 

gezegend willen worden en in deze eindtijd de gemeente van 

de Heer vorm willen geven, waarin broederliefde bepalend is. 

Let dan op! God zoekt binnen een gemeente altijd naar 

mensen door wie Hij wil spreken en kan werken, maar dat is 

nooit om de één te verheffen boven de ander. Dat wil de 

duivel ervan maken. Steeds weer opnieuw. 

Het complot dat geesten smeden 

De geesten van weerspannigheid en verwerping, we kennen 

ze toch? Wat hebben we daar al veel over gehoord. Ik denk 

dat de geschiedenis van Kaïn en Abel ons veel te zeggen heeft 

over de werkingen van de geest van jaloezie en afgunst. Houd 

die geesten in de gaten. Juist in het complot met die geesten 

die al zo ‘bekend’ zijn. Afgunst en jaloezie, de geesten van 

afgunst en jaloezie, kunnen de venijnige ondergrond vormen 

van wat velen ‘ervaren’ als verwerping, van wat je ervaart in 

die ‘aanhoudende’ verwerping. Je krijgt dan geen 

overwinning over die (geest van) verwerping. En wat zit daar 

dan vaak achter? Afgunst en jaloezie. Het is de ondergrond 

die Kaïn tot moord heeft kunnen aanzetten. Zie afgunst en 

jaloezie als zonde, want dat is het gewoon. Zie het als zonde 

en ga met het feit dat je het als zonde erkent en wilt belijden, 

van harte in op de mogelijkheid die God je biedt in Jezus 

Christus, Zijn Zoon.  

 

Verheffing vanuit Gods werkelijkheid 

Ga de weg van Abel. Vind vergeving van zonde en ervaar 

verheffing. Verheffing: dat is opklimmen in de geestelijke 

wereld. Zie de mogelijkheid die God je in de gemeente door 

broeders en zusters heen geeft, als komend van Hem, en 

benut die mogelijkheid. Kijk met God mee naar de situaties en 

ga nooit mee in het kijken van de duivel. Zet de bril van de 

duivel af en zet de bril van God op. Leef vanuit Gods hemelse 

werkelijkheid, zeker in de tijd die is ingegaan. Ik denk dat dit 

van groot belang is voor ons als gemeente van de eindtijd. 

Waarin de broederliefde volmaakt zal worden en de eenheid 

van Geest in die liefde volledig tevoorschijn zal komen.  

Let op het geringe begin van verwerping en afwijzing 

Dan hebben we niets, maar dan ook niets nodig van wat zich 

in het leven van Kaïn zich aandient. Daar dienen we op 

bedacht te zijn en ons dan ook persoonlijk en gezamenlijk 

volkomen van te distantiëren. Het kan met iets heel ‘kleins’ 

beginnen. Waarom hij wel en ik niet? Waarom wordt zij voor 

iets gevraagd en ik niet? Moeten ze mij niet? Daar heb je het. 

Zo kan het beginnen. Voor jezelf ervaar je het als verwerping, 

maar het is eigenlijk dat je wilt hebben wat die ander heeft. 

En dat heet afgunst.  

Zoek het getuigenis van God in je leven 

Zoek de dingen die God je geeft, die Hij je wil geven. Daarin 

ontvang je een getuigenis van Hem, vind je de verheffing en 

mag je door in het spoor dat Jezus je wijst. Hij is de Gezalfde, 

de Gezegende, die met grote wijsheid ons als mensen in zijn 

gemeente bijeenbrengt en steeds hogerop voert.  

 

Waar gaan we als gemeente naartoe? 

Waar hebben we in het verleden toch allemaal in gezeten? 

Waar zaten we 40 jaar geleden, misschien was je er nog niet 

eens. Ieder van ons komt ergens anders vandaan, ieder met 

zijn schade, zijn last en zijn probleem. Nu zijn we door de Heer 

bij elkaar gebracht om samen met Hem een gemeente te 

vormen. Dat is geen eenvoudige opgave. Als we allemaal de 

weg van Abel gaan en de weg van Kaïn definitief de rug toe 

keren, komt het goed. Dat geloof ik. Dan mogen we in het 

stellen van ons leven tot een heilig en God welgevallig offer, 

steeds meer ontvangen van onze God die ons zegent en ons 

door Jezus Christus steeds verder bijeenbrengt - bij de Ene 

brengt - en tot één lichaam maakt. 

Het heeft mij diep getroffen deze geschiedenis van Kaïn en 

Abel. Ik hoop dat u er iets van kunt oppakken. De Heer zegene 

ons in het uitwerken! (wordt vervolgd). 

Noot van de auteur: De links naar de ‘Studiebladen’, de serie boeken over 

‘Gods plan met mensen’ en het ‘Overzicht Oude Testament’ werken voor alle 

lezers van Hoger-op. Ze verwijzen naar het openbare deel van de website van 

VEG Immanuël Breda. Dat geldt niet voor de links naar de mp3’s van de 

’Bijbelstudies Oude Testament’. Die bestanden staan in een afgeschermd 

deel. Om die mp3’s te kunnen beluisteren is een eenmalige registratie nodig 

op https://veg-immanuel-breda.nl/mp3s/inloggen-registreren-voor-mp3/. 

Je ontvangt een ‘media-account’, met toegang tot alle beschikbare mp3’s en 

mp4’s. De ‘Bijbelstudies Oude Testament’ vind je op https://veg-immanuel-

breda.nl/mp3s/mp3-sets/?set=OT&titel=Oude%20Testament. 

https://veg-immanuel-breda.nl/mp3s/inloggen-registreren-voor-mp3/
https://veg-immanuel-breda.nl/mp3s/mp3-sets/?set=OT&titel=Oude%20Testament
https://veg-immanuel-breda.nl/mp3s/mp3-sets/?set=OT&titel=Oude%20Testament
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LIEDEREN om te luisteren (impressie uit Den Haag) 

Door Henk Verbeek 

Afgelopen zondag (17 september 2023) was 

er een 'Anders dan anders' dienst. Dan 

brengen de Adventsingers meestal 2 nieuwe 

liederen om aan de gemeente aan te leren. 

In dit geval "U geeft een toekomst vol van 

Hoop!" van zanggroep Sela en "Sta op en prijs Hem" 

Opwekking 619. U kunt ze wel vinden op YouTube. 

Maar de zangleider - Annet van Dienst - had ook opgegeven: 

Kapelklanken Lied 153 (Het licht in ons). Dat is het enige lied 

waarbij ik tussen de coupletten mijn klem op de gitaar moet 

opschuiven... Verder gaf ze op: Kapelklanken Lied 189 

(Groeiend geloof). Willem van Dienst, die de prediking deed, 

kwam daarop terug en citeerde van elk couplet de laatste 

regel: - voor een leven vrij van schuld en angst - en ik leef door 

Hem en voel mij rijk - omdat Jezus Christus in mij leeft - zodat 

ruimte voor Gods heil ontstaat - en tot vreugde van uw Heer 

en God. Het onderwerp van zijn preek was: “Een hoopvolle 

toekomst” (n.a.v. Micha 7:7). Mooie liederen om te luisteren! 

 

‘GOUD VANOUDS’ 

Ditmaal twee toespraken van Gerrit van 

Ek uit de VEG Alphen a/d Rijn, van wie 

we ook met een zekere regelmatig 

gedichten opnemen. 

De Heer zegene u/jou bij het tot u/jou 

nemen van deze boodschappen uit Gods Woord! 

20211128-4337-GE-Geloven               NOTE      VIDEO 

20220710-4369-GE-Gemeente zijn    NOTE      VIDEO 

 

VAN DE PIONIERS 

VERENIG MIJN HART - NU LEVEN (1b) 

Door Henk Lijzenga  

Zoeken naar de woorden van God 

In dat één worden zeg je: ‘leer mij Uw 

weg.’ Dat doet David dus bijna 

automatisch in vers 11. Daarmee zegt hij: 

ik wil open zijn voor uw woord. Ik wil 

onderwezen worden. Ik wil gewezen worden op de positieve 

kanten, ik wil gewezen worden op de oplossingen. Ik wil 

gewezen worden op de manier waarop U mij in deze situatie 

de weg verder wilt wijzen. Ik wil daarin geleerd worden. Dat 

is ook een heel belangrijke beslissing. Naast het bij God 

brengen en het daar laten, dan ook open zijn om te luisteren, 

om te zoeken. Soms moet je daar misschien wel dagen over 

doen, bladeren en weer de Bijbel pakken. Maar op een 

gegeven ogenblik merk je dat er een woord is, een gedachte, 

een lied of dat er een situatie is, waar je je aan kunt 

optrekken, waarin je merkt: Hij spreekt.  

Open zijn en ervoor kiezen om te willen luisteren 

Ik merk dat in al dat soort situaties waar David het over heeft, 

er overmoedigen zijn, die bende van geweldenaars en andere 

omschrijvingen in zijn psalmen, te midden van dat soort 

dingen moet je kiezen. Te midden van die overmoedigen, te 

midden van die problemen, te midden van dingen die je niet 

weet voor de toekomst, moet je kiezen om te willen luisteren. 

Om bij God te laten wat je niet weet, maar om dan ook te 

willen luisteren naar wat Hij gaat zeggen. Want dat goud in 

jou, dat ga je beleven doordat je daarvoor kiest, doordat je 

dat wilt, doordat je dat zoekt, doordat je daarnaar speurt. 

Zoals Spreuken 2:4 zegt: ‘als naar verborgen schatten.’ Naast 

dat open zijn voor het Woord van God is daar dan ook nog de 

doop in de heilige Geest, die David niet kende zoals wij die 

kennen. De doop in de heilige Geest, waardoor God zich 

binnenin jou kan bekend maken.  

Open voor de werking van Gods Geest 

Daardoor weet je vaak opeens weer hoe het moet of dat je 

ineens het woord begrijpt waar het om gaat. Omdat die Geest 

van God in je werkt, omdat je daar open voor bent. Dat begint 

met de doop in de heilige Geest, te zeggen: ‘Here Jezus, ik wil 

dat u mij doopt in de heilige Geest, dat U mij daarin 

onderdompelt.’ Dat kennen de meesten van ons. Maar wat 

belangrijker is, wat daarna moet gebeuren, dat is dan ook 

open zijn voor die werking van Gods Geest. Voor woorden van 

kennis, woorden van wijsheid, onderscheiding van geesten in 

jouw eigen hart. Dat je onderscheidt wat er tegenover je 

staat, dat je gaat begrijpen waarom die twijfel altijd weer naar 

boven komt. Of waarom die onreine geesten op bepaalde 

momenten ineens hun spel gaan spelen. Dat je onderscheid 

gaat krijgen in situaties in je mens-zijn waardoor je door hebt 

hoe dingen werken. Vanuit die Geest van God die in je is. Daar 

ben je mee gedoopt, daar ben je in ondergedompeld.  

Vandaar dat je ook in tongen kunt spreken. Dat je in die 

tongentaal kunt uitdrukken wat er allemaal in je leeft. 

Vandaar uit ook al die andere uitingen verwachten in je eigen 

hart.  

Zicht krijgen op jezelf 

Dan niet zo zeer in de eerste plaats om een woord van 

wijsheid te ontvangen, zodat je het aan de ander kunt zeggen, 

maar veel meer dat je het beoefent in je eigen leven. Dat je 

doorzicht gaat krijgen, omdat Gods Geest je dingen laat zien. 

Omdat Gods Geest je als het ware verklaart, hoe jij in elkaar 

https://youtu.be/RrM6GeJYpIQ
https://youtu.be/Q0EBSE5VNss
https://youtu.be/ZjtKk2LoxU4
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/7d0c430efd07c74a99f3d0a65aef7903
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/90804f9a08bb4d0027dea557f0e5355c
https://youtu.be/SRbtrRYnFwM
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/c54e24fe160c77ffa114944f5bcec117
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/7f73459a863358bbbcbad95a58ac7270
https://youtu.be/pJmSGvObhp4
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zit. Waarom je steeds weer gemakkelijk ruzie met die ene 

mens krijgt. Het kan dat Gods Geest je daarin zicht gaat geven 

op jezelf. Omdat je soms te rap bent met je woorden of 

omdat je eerder zou moeten spreken en de dingen te veel laat 

lopen. Gods Geest kan je daarin inzicht geven.  

Eén worden in jezelf 

Dat alles helpt om je hart te verenigen, om één te worden in 

je hart. Dat is een eenheid die van binnenuit gaat. Die in jezelf 

begint, waar jij zelf helemaal bij betrokken bent, waar je voor 

kiest, waar je naar toe wilt. Een eenheid vanuit die kern van 

je mens-zijn. Dat is eigenlijk wat David rechtop houdt. Dat hij 

één wordt in zichzelf maar dat dus niet doet vanuit allerlei 

psychologisch richtlijnen, hoe goed die ook kunnen zijn op 

bepaalde momenten. Dat hij het niet doet vanuit wat mensen 

op hem leggen of door zich te houden aan allerlei wetten. 

David ontwikkelt dat van binnen uit. En dat geldt voor ons 

ook.  

Oplossing voor het conflict in jezelf en de zuigkracht van 

buiten 

Daarvoor is nodig dat je het conflict in jezelf te lijf gaat. Dat 

‘heen en weer’, dat spel van geesten soms. Dat je daar wat 

aan doet. Dat je daar een oplossing in zoekt. Die zuigkracht 

van verkeerde beelden op de televisie of in de literatuur. Die 

zuigkracht van de ‘heb’, want de ander heeft het ook, die 

zuigkracht van wij of de ander, want dan tel je mee. Die 

zuigkracht je te moeten bewijzen, je te moeten tonen, je te 

moeten waarmaken, daar kan heel veel conflict uit 

voortkomen. Daar moet je tegenin gaan, daar moet je een 

oplossing in zoeken.  

 

Het doel van God voor ogen hebben 

Hoe doe je dat? Door het doel dat God heeft over te nemen 

voor jezelf. Door wat God wil tot jouw wil te maken. Dat is 

heel veel!  

HET DOEL DAT GOD HEEFT IS DAT MENSEN VOL WORDEN 

VAN HEMZELF! Die gedachte moet als het ware een 

grondtoon worden in je bestaan. Dat wat er ook gaande is en 

hoe de duivel ook te keer gaat en wat je ook allemaal niet 

kunt, dat daar een bodem in je mens-zijn komt, in je denken 

komt: God werkt er naartoe dat alles vol wordt van Hem.  

Ik zou niet weten hoe dat moet, ik snap ook niet hoe Hij dat 

in mij teweeg brengen kan, het lijkt er ook allemaal niet op, 

maar daar werkt Hij naar toe. Dat is zijn doel, dat maak ik tot 

mijn doel, voor zover ik daar wat aan kan doen. Ik maak me 

één met waar Hij naar toe werkt. Ik heb zelf gemerkt hoe in 

bepaalde situaties me dat geholpen heeft om rechtop te 

blijven.  

Alles in je leven onderschikken aan Gods wil 

Ik heb gezegd dat ik één wil zijn met God in wat Hij wil. Jouw 

wil gelijkvormig maken aan wat Hij wil. Dat is niet vanuit een 

houding van ‘nou moet ik wel, want ja, anders ben ik geen 

goede christen, dan zullen ze me wel aanvallen, of anders 

zullen ze in de gemeente wel denken…’ Of welke overweging 

je ook allemaal kunt hebben. Niet omdat het je opgelegd 

wordt, maar omdat je ervoor kiest, ik wil dat. Ik wil alles in 

mijn leven ondergeschikt maken aan wat Hij wil, zoals Hij het 

wil, zo wil ik het.  

Overgave: mijn wil gelijk aan zijn wil 

Wanneer kun je dat? Als je je daaraan overgeeft. Als je je 

overgeeft aan zijn doel. Aan zijn woorden. Als je besluit om 

die wil van jou gelijk te maken met zijn wil. Eénheid van doel, 

eenheid in wil, éénheid in denken. Gods gedachten 

overnemen. Daarvoor heb je dus het Woord nodig, daarvoor 

heb je de gemeente nodig, waar gedachten uitgedeeld 

worden, waar je van elkaar kunt leren. Maar daarvoor heb je 

ook dat Woord nodig en dat luisteren naar die Geest die dat 

Woord aan jou wil verklaren. Die jou wil laten zien wat God 

eigenlijk bedoelt, wat er werkelijk mee bedoeld wordt en 

welke diepte erin zit.  

In Gods gedachten meegaan 

Als het ware meegaand met dat denken van God. In zijn 

gedachten meegaan, zoals Hij denkt. Die gedachten 

overnemen en je leven daarvan laten doortrekken. Daar kan 

je je hele leven mee bezig zijn. Als je jong bent, kun je daaraan 

werken, maar ook als je oud bent. Ook als je het idee hebt, 

dat je hersenen een beetje stram geworden zijn en als je 

gemakkelijk dingen vergeet. Als je niet alles meer zo goed op 

een rijtje kunt houden, dan nog, dan kun je altijd weer die 

woorden lezen. Zoeken en verwachten dat Gods Geest in jou 

je helpt om toch bij die gedachten van God te blijven. Zijn 

gedachtewereld overnemen, niet omdat het op je gelegd 

wordt, maar omdat jij kiest om je er één mee te maken, van 

binnenuit.  

De instelling die God heeft 

Die eenheid krijg je ook doordat je kiest een instelling te 

hebben die God heeft, die de Here Jezus heeft. Welke 

instelling heeft God dan? God is positief naar Zijn schepping, 

positief naar de mens. Je moet er maar eens op letten hoe 

makkelijk je negatief kunt zijn over de schepping en je 

negatief kunt zijn over mensen en over jezelf. God is positief. 

God haat het kwaad, maar Hij heeft de mens lief en God zoekt 

die mens eruit te halen. God wil zo graag dat die mens Zijn 

normen gaat krijgen. Niet omdat het opgelegd wordt als een 

harnas, maar omdat die mens dat zelf wil. Omdat die mens 

zegt: ‘zoals God het wil, zo wil ik mijn leven inkleden, zo wil ik 
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het uitwerken. Ik wil een instelling krijgen zoals God die heeft 

naar zijn schepping en naar de mensen toe.’ 

De instelling of gezindheid om te dienen 

Dat is een instelling van dienen. Altijd erop uit om te dienen. 

Niet ten koste van jezelf, zodat je eraan kapot gaat, dat wil 

God nooit. Maar wel, terwijl jezelf rechtop kunt blijven vanuit 

de dingen, waar we het over gehad hebben, erop uit om er 

voor de ander te willen zijn. Eraan te werken dat die ander 

vooruit kan. Er op uit zijn om te dienen zoals God dient, zoals 

Jezus dient en ook dat waait je niet aan.  

Keuzes maken als je geen zin hebt of negatief denkt 

Dat gaat niet vanzelf, daar moet je keuzes voor maken. Weet 

je wanneer die keuzes juist vaak gemaakt moeten worden? 

Op momenten dat je geen zin hebt om te dienen. Op 

momenten dat je denkt: ‘ze kunnen me wat, al die mensen 

met elkaar, de ene is nog bedrieglijker dan de ander.’ Op 

momenten dat je denkt: ‘waardeloze ik.’ Om dan te kiezen en 

te zeggen: ‘Heer, ik bekeer me. Heer ik kies ervoor om de 

instelling te hebben die U hebt. Ik breek met dat soort 

gedachtegangen, ik wil dat niet. Want ik wil eenheid, ik wil 

mijn hart verenigd krijgen en daar heb ik U volledig voor 

nodig, maar ik wil er zelf ook alles aan doen wat ik kan.’ 

Eén worden met wat God wil, opdat Zijn leven door mij heen 

kan werken 

Die eenheid, daar heeft Jezus het over. Hij heeft hetzelfde 

doel als de Vader. Hij heeft dezelfde wil als de Vader en op 

kritieke momenten zegt Hij: ‘Uw wil geschiede.’ Voor ons 

geldt soms te zeggen: ‘ik maak mijn wil één met U, ook al snap 

ik een heleboel dingen niet.’ Ook al heb ik nog een heleboel 

vragen. Ook al kom ik niet uit mijn problemen. Toch: wat U 

wilt. Uw openbaring in mij, Uw leven door mij heen, dat wil 

ik! Jezus was één in het denken met zijn Vader. Hij was er ook 

altijd op uit om te horen, om te luisteren. De gedachten die 

hij had, die had hij van zijn Vader gekregen maar het waren 

tegelijkertijd zijn gedachten. Dat soort eenheid.  

Hetzelfde spreken als Hij in eenheid 

Dan is het niet alleen meer: ja de Vader denkt zo, en Jezus 

denkt zo, maar dít zeg ik. Nee, ik denk ook zo. Dan ga je 

hetzelfde spreken als de Vader en de Zoon. Omdat dat jouw 

gedachten geworden zijn. Jij bent daar één mee geworden. Je 

bent er een geheel mee geworden. Dan hoef je dat dus ook 

niet op te peppen of zoiets, want dat leeft gewoon in je. Zo 

was dat bij Jezus. Het was niet zo dat Jezus op bepaalde 

momenten eerst eens weer even uitgebreid met zijn Vader 

moest overleggen en dan kon Hij weer wat zeggen. Dat deed 

Hij wel, maar niet om daarna wat te kunnen zeggen, want zijn 

hele denken was totaal één met de Vader geworden. Hij was 

totaal één in die geest met de Vader. Die hele gedachtegang 

was zijn eigen gedachtegang geworden. Vanuit die eenheid 

overlegde hij regelmatig met zijn Vader. Niet zo van, nou 

Vader, ik had gedacht zullen we het zo maar doen? Maar 

andersom: Vader, hoe wil U het nu? Wat is uw volgende zet? 

Wat is nu aan de orde? Wat wilt U nu verder uitwerken in mijn 

bediening? Hoe vul ik deze jaren in? Wat is er nu aan de hand, 

wat hebben mensen nu nodig? Waar moet ik nu de accenten 

op leggen? Daarin volkomen afhankelijk en toch één in zijn 

denken met de Vader.  

Een levenshouding: rechtop blijven staan te midden van wat 

gebeurt 

Vanuit de geweldige eenheid die Jezus uitleefde, was het 

eigenlijk vanzelfsprekend dat Hij ook één was in het dienen 

van de mensheid en in het dienen van zijn Vader. Hij had de 

Vader zo lief, dat het Hem alles mocht kosten. Hij wist dat de 

Vader Hem waardig gekeurd had om aan het kruis te sterven 

voor de hele mensheid. Dat deed Jezus iets, dat raakte hem 

zo diep dat Hij daardoor ook dat kruis kon dragen. Dat is de 

weg die de Heer ons wijst: werkelijk tot een levenshouding te 

komen waardoor je kunt staan, rechtop kunt blijven te midden 

van wat er ook allemaal gebeurt. Misschien met tranen in je 

ogen, misschien met vragen, misschien met dingen waarvan 

je zegt: ‘dat gaat helemaal fout als de Heer het niet verandert, 

maar toch, ik blijf staan want ik heb geheimen te pakken 

gekregen. Ik ga mee met God, ik blijf in dat plan van God.’ Ik 

blijf meegaan in zijn denken en dat neem ik voor mezelf over.  

Waar en echt zijn 

Waarheid is waar zijn. Zoals Jezus waar was. Van daaruit het 

gebed van vanmorgen dat je mag bidden, dat mag je 

regelmatig bidden: leer mij Uw weg, opdat ik echt word. 

Opdat ik laat zien hoe U mensen werkelijk bedoeld hebt. 

Verenig mijn hart, zodat ik U vrees, zodat ik op de juiste 

manier met al die heerlijkheid van U omga! (wordt vervolgd). 

De tekst van de mp3 is uitgetypt door Corrie Kuster en enigszins bewerkt door 

Ine Lijzenga in samenwerking met de redactie. 

 

TREFWOORDENREGISTER KRACHT VAN OMHOOG 

Door Henk Verbeek 

Van verschillende kanten kreeg ik lijsten met trefwoorden 

van Kracht van Omhoog op papier (verscheidene perioden). 

Aanvankelijk dacht ik deze te scannen naar PDF en op de 

website te zetten. Maar met de datum achter het trefwoord 

was het nog niet zo eenvoudig de juiste uitgave op 

www.krachtvanomhoog.nl te vinden. Daarom besloot ik een 

lijst te maken met de link naar het blad waar het 

desbetreffende trefwoord in te vinden was. Inmiddels is het 

register uitgegroeid tot een kleine 4000 trefwoorden over de 

jaren 1958-1991 (zonder iemand tekort te willen doen, lijken 

http://www.krachtvanomhoog.nl/
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dit uit de periode van zestig jaar - 1937-1996 - de meest 

belangwekkende jaren, red.). Op deze manier zijn de voor jou 

interessante artikelen, snel terug te vinden. 

Als je naar DEZE pagina gaat kan je de lijst in PDF-vorm vinden 

maar ook de originele XLS spreadsheet waarin je elke kolom 

kan sorteren (bv. op schrijver of datum van uitgave) (Met veel 

dank aan Henk voor dit monnikenwerk! Maak er gebruik van! 

Red.) 

 

 

VAN DE PIONIERS                                 

DE BRIEF VAN PAULUS AAN DE KOLOSSENZEN (2) 

 
Beknopte kanttekeningen 
Kolossenzen 1:15-29 

 

15. Hij is het beeld van de onzichtbare 

God, de eerstgeborene der ganse 

schepping, 

Dit vers gaat nu verder met de geliefde 

Zoon van God, Jezus Christus. Hij is het 

beeld of de gelijkenis van God.  In 2 Kor. 4:4 gaat het over de 

heerlijkheid van ‘Christus, die het beeld Gods is.’ In Hebr. 1:3 

lezen we dat Hij ‘de afstraling zijner (Gods) heerlijkheid en 

de afdruk van Zijn wezen’ is. 

Adam was ook een beeld van God en hij was oorspronkelijk 

volmaakt. Door de zonde is deze volmaaktheid echter 

tenietgedaan. Het beeld van God in hem werd geschonden. 

God wilde gemeenschap hebben met Adam, maar de duivel 

doorkruiste dit plan, voordat Adam hier naar toegegroeid 

was. Jezus wordt de ‘laatste Adam’  genoemd in 1 Kor. 15:45. 

Hij groeide op in volle gerechtigheid en heiligheid en was de 

eerste die door de heilige Geest volledige gemeenschap met 

God had. Op dertigjarige leeftijd ontving Jezus immers de 

inwoning van de Heilige Geest. Hiermee beantwoordde hij als 

eerste mens volledig aan Gods bedoeling: een heilig mens, 

gedoopt met de Geest van God. Deze mens Gods was de 

eerste gedachte van God in Zijn eeuwig raadsplan. In Christus 

Jezus, onze Here, heeft Hij zijn eeuwige voornemen 

uitgevoerd (Ef. 3:11). De volledige schepping en herschepping 

zijn hieromheen gegroepeerd. Het eerste dat bij God in 

gedachten opkwam, was niet het vormen van een dier, plant 

of ster, maar de schepping van een geestelijk mens, die Zijn 

natuur zou delen en Zijn werk als medewerker van God zou 

uitvoeren. God wilde een schepsel waarmee Hij zou kunnen 

omgaan en leven als zijns gelijke, als een vriend of een 

broeder. 

De duivel was op de hoogte van dit verlangen van God en was 

het er niet mee eens. Hij stelde zichzelf kandidaat voor de 

troon van God buiten dit plan om (Jes. 14:14). Jezus wordt de 

laatste Adam genoemd, niet de tweede Adam, omdat dit de 

gedachte zou kunnen oproepen aan een derde of een vierde. 

Jezus is de laatste Adam als het hoofd van de nieuwe 

schepping. Het woord ‘eerstgeboren’ betekent hier dus de 

belangrijkste. Met de eerstgeborene van de gehele schepping 

wordt dus bedoeld: de eerste gedachte die bij God opkwam. 

Daarom wordt hij door Johannes ook het Woord van God 

genoemd: de vleesgeworden Logos, die in het begin bij God 

was, de gedachte die werd geboren uit het denken van God 

en zijn volmaakte uitdrukking kreeg in de mens Jezus. In Hem, 

de eniggeborene van de Vader, kon de heerlijkheid van God 

worden aanschouwd, vol genade en waarheid (Joh. 1:1,14).  

 

16. want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de 

hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de 

onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij 

overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot 

Hem geschapen;  

De hele schepping is tot stand gekomen met als uitgangspunt 

en als doel: de mens Gods (2 Tim. 3:17), met wie God 

geestelijke gemeenschap kan hebben en in wie Hij kan 

wonen. Hij wil deze mens verheffen en naast zich zetten op 

de troon, om te heersen over alle werken van Zijn handen (Ps. 

8:7). Dit was het uitgangspunt van Gods plan en de eerste 

mens die voldeed aan dit doel was Jezus, want God zei: ‘Deze 

is mijn Zoon de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb’ 

(Mat. 3:17). Hij is de ‘eerstgeborene’ die voldeed aan het doel 

van God. Het is een teken van de liefde van God dat Hij juist 

die ene persoon, die volledig voldeed aan zijn eisen, inzette 

om vele zonen tot heerlijkheid te leiden (Hebr. 2:10). Zo heeft 

God niet slechts één woning waar Hij in kan wonen, maar 

zoals Jezus zegt: ‘in het huis van Mijn Vader zijn vele 

woningen’ (Joh. 14:2). De troon is zeer groot en er is plaats 

voor vele zonen van God (Openb. 3:21). Jezus belooft zijn 

volgelingen dat zij aan zijn tafel zullen eten en drinken in zijn 

Koninkrijk en op twaalf tronen zullen zitten om samen met 

Hem te regeren (Luc. 22:30).  Paulus deelt hier zijn inzicht in 

het plan van God dat van eeuwigheid tot eeuwigheid reikt. In 

Efeziërs 3:4 merkt hij op dat men bij het lezen van al deze 

diepe gedachten wel een begrip kan vormen van zijn inzicht. 

Alle dingen zijn geschapen om het grote doel van God te 

bereiken. Ten eerste de onzichtbare engelenwereld met haar 

oversten of aartsengelen en haar legers. Deze wezens 

ontvangen bepaalde opdrachten en kunnen worden ingezet 

als strijders, beschermers, wachters of boodschappers. Ze zijn 

allen ‘dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste 

van hen, die het heil zullen beërven’ (Hebr. 1:14), dat zijn 

degenen die het einddoel bereiken. Wanneer de Heer 

terugkomt in heerlijkheid, dat is met de gemeente, zijn alle 

engelen daarbij aanwezig, want zij horen bij de 

gemeenteleden (Matth. 25:31). Het afvallige deel van deze 

legerschare wordt door Paulus aangeduid als ‘de overheden, 

https://www.kdh-infotheek.nl/koninkrijkderhemelen/kracht-van-omhoog-artikelen/trefwoordenregister-kvo-1958-1991
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de machten, de wereldbeheersers dezer duisternis, de boze 

geesten in de hemelse gewesten’ waartegen geestelijke strijd 

wordt gevoerd (Ef. 6:12).  

Ook de zichtbare, aardse dingen zijn geschapen om het doel 

van God te bewerken en te realiseren. Deze zijn allen ter wille 

van de mens, in wie God Zijn woning heeft. Aan deze mens 

Gods zijn alle dingen onderworpen en God heeft niets 

uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn (Hebr. 2:8). 

De eerste mens voor wie dit geldt is Jezus, want wij zien Hem 

‘met heerlijkheid en eer gekroond‘ (Hebr. 2:9). 

 

17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in 

Hem 

In dit vers herhaalt de apostel wat hij in de vorige verzen al 

heeft beschreven. De mens Gods was de eerste gedachte van 

God en ontstond vóór alle andere dingen. Het plan van God 

was er alleen om hem te realiseren - de mens waarin God kon 

wonen. Het scheppingsverhaal en het vernieuwingsplan van 

de herschepping bestaan omdat God zijn eerste gedachte in 

het leven wilde roepen. De eerste mens Gods was dus Jezus. 

Alle andere dingen danken hun bestaan aan Hem. 

18. en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is 

het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder 

alles de eerste geworden is. 

Deze Jezus is door God aangesteld als eerste onder vele 

broeders en zusters. Hij is het hoofd van het lichaam, de 

gemeente (zie ook Ef. 1:22-23), de grote herder van de kudde 

(Heb. 13:20), de Koning der koningen en Heer der heren 

(1 Tim. 6:15), de leider van de hemelse legermachten die daar 

wandelen en strijden (Op. 19:11–14). Hij is de hoeksteen in 

de tempel van God, die is opgebouwd uit levende stenen 

(Ef. 2:20). Hij is het eerste van degenen, waarin God zijn 

eeuwige plan realiseert, het begin van de schepping van God 

(Op. 3:14). Hij is de eerste die dood is geweest en door de 

kracht van God is opgestaan, waarna er nog velen zullen 

volgen. Hij is de eerste mens die gedoopt werd met de heilige 

Geest en daardoor de eerste in wie de krachten van de 

toekomstige eeuw zich openbaarden (Hebr. 6:5). Hij was de 

eerste die demonen uitwierp en zich bezighield het met 

bevrijden en herstellen van overweldigde en geknechte 

mensen (Luc. 4:16-21). In alles is Hij de eerste geworden. Er 

zullen nog velen in zijn voetsporen treden. 

 

19,20 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem 

woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende 

door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te 

verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in 

de hemelen is. 

De volheid is de heilige Geest. De gehele volheid duidt erop 

dat deze Geest zich volledig heeft kunnen ontplooien in Jezus. 

Daarom wordt in Efeziërs 4:13 gesproken over ‘de maat van 

de wasdom van de volheid van Christus.’  De Vader heeft 

deze volmaakte Zoon gegeven als een losprijs voor onze 

zielen. Door het lijden en sterven van deze Zoon heeft Hij de 

schuld weggenomen en de weg gebaand voor de mens om in 

vrede als kind van God te worden aangenomen. Door de 

zonde van de mens was de schepping ‘in al haar delen’   

onder de vloek komen te staan (Rom. 8:22), dus naar geest, 

ziel en lichaam, zichtbaar en onzichtbaar. God en mens zijn 

elkaar kwijtgeraakt, waardoor God roept: ‘Adam, waar ben 

je?’(Gen. 3:9). Door Jezus’ dood aan het kruis komt er weer 

verzoening, niet alleen voor de mens, maar voor ‘alle dingen’. 

Jezus heeft door zijn bloed uit te storten op het vloekhout 

(Gal. 3:13), een begin gemaakt met de redding van de mens 

en door deze van de hele schepping. De term ‘alle dingen’ 

betreft hier dus de mens in de zichtbare en onzichtbare 

wereld en alles waar de mens verantwoordelijk voor is. Daar 

vallen de boze machten niet onder. Merk op dat de demonen 

niet zijn vervloekt vanwege de mensen. Zij waren immers al 

gevallen en verworpen, voordat de mens viel. Vanaf de 

schepping waren de demonen de vijanden van de mens. De 

mens moest de Hof van Eden bewaren en bewaken tegen hen 

(Gen. 2:15) en zelfs Kaïn moest heersen over de zonde, die als 

een belager aan zijn deur stond (Gen. 4:7). De mens is niet 

verantwoordelijk voor de daden van boze geesten of heilige 

engelen. Aanhangers van de alverzoening putten uit deze 

tekst een bewijs dat God ook de demonen zal herstellen. Wij 

hebben echter gezien dat hiervan bij engelen en demonen 

geen sprake is. Heilige engelen hebben überhaupt geen 

verzoening nodig en het zou dwaas zijn om een mens te 

offeren voor de zonde van demonen!  

 

21-23  Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind 

waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder 

verzoend, in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u 

heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te 

stellen, indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in 

het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het 

evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de 

ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een 

dienaar geworden ben.  

Na deze grote uitweiding, waarin Paulus de Kolossenzen 

inzicht geeft in het plan van God, keert hij zich weer tot de 

leden van deze gemeente. Hij constateert dat ze zich vroeger 

hadden vervreemd van God en vijandig tegenover Hem 

stonden, omdat ze contact hadden met boze machten. Dit 

bleek uit hun boze werken. Maar zij behoren nu tot degenen 

die zich hebben laten verzoenen met God. Het leven van 

Jezus speelde zich af ‘in een vlees aan dat der zonde gelijk’ 

(Rom. 8:3), dus in hetzelfde fysieke lichaam waar mensen hun 

zonden mee bedreven. Hij gaf het in de dood, opdat de 

gemeente niet alleen onttrokken zou worden aan de boze, 

maar ook heilig, onbesmet en onberispelijk zou zijn.  Zo wordt 

de gemeente zijn lichaam en Hij haar hoofd (zie ook 1 Thess. 

5:23 en Ef. 5:25-27). Dit heerlijke einddoel kan de gemeente 

van Kolosse alleen bereiken, als ze gegrondvest is op het 

fundament uit Hebreeën 6 en standvastig blijft bij de opbouw 
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van het geloof in het plan van God en de weg, die Hij heeft 

uitgestippeld om dit plan te realiseren. De boze zal proberen 

de gemeenteleden van deze weg af te houden, zodat zij het 

uiteindelijke doel van het geloof niet bereiken en de hoop op 

redding en heerlijkheid opgeven. Maar deze horen 

onafscheidelijk bij de prediking van het evangelie, dat Paulus 

bracht, dat ook in Kolosse werd verkondigd en dat in de hele 

schepping onder de hemel wordt verkondigd, de schepping 

die vervloekt was vanwege de mens en die eerherstel nodig 

heeft. 

 

24  Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en 

vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen 

van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de 

gemeente.  

Paulus weet dat hij niet lijdt als een dief, moordenaar of 

leugenaar, maar dat hij lijdt omwille van Christus, ten 

behoeve van de gemeente. De Heer gaf hem de opdracht en 

hij ontmoet veel weerstand en verdrukking bij het uitvoeren 

ervan. Maar dit houdt hem niet tegen. Hij houdt vol en gaat 

door. Hij schrijft: ‘Wee mij, indien ik het evangelie niet 

verkondig’ (1 Kor. 9:16). Er ontbreekt iets aan het lijden van 

Christus, om te zorgen dat dit niet tevergeefs is geweest. Wat 

nog nodig is om dit aan te vullen, is het uitvoeren van het 

bevel van de Heer: ‘Verkondig het evangelie en maak alle 

mensen tot mijn discipelen’ (Mar. 16:15, Mat. 28:19). Zo zal 

de naam van Christus worden verheerlijkt op aarde in en door 

de gemeente. Jezus is niet meer fysiek op aarde, maar Hij 

maakt gebruik van mensen, die nog wel lichamelijk op aarde 

zijn. Toen Jezus op aarde was, leed Hij verdrukking: ‘tijdens 

zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen 

onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit 

de dood kon redden’ (Hebr. 5:7). Zo zullen alle kinderen van 

God die in geloof opgroeien en het evangelie uitdragen in 

woord en daad, weerstand en verdrukking ondervinden. Dit 

geldt vooral voor hen die, net als Paulus, een pioniers- 

opdracht hebben.  

 

25. Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, 

die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van 

God tot zijn volle recht te doen komen 

Het belangrijkste doel van Christus is het opbouwen van de 

gemeente. Als evangelieprediker onder de heidenen is Paulus 

een dienaar geworden in dit project. Hij heeft een goede 

opleiding en toerusting ontvangen voor deze grote en 

moeilijke taak. Door openbaring heeft de Heer hem veel 

kennis en inzicht gegeven om het Woord van God tot zijn volle 

recht te laten komen, dat wil zeggen de heidenen de volledige 

wil van God te verkondigen (Hand. 20:27). 

 

26. het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang 

verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn 

heiligen.  

Hij verkondigt het mysterie van het Koninkrijk der hemelen, 

het plan van God dat in vroegere tijden onbekend was, maar 

dat het eerst door Jezus en daarna door de heilige Geest aan 

zijn heiligen is geopenbaard. Dit geheim, dat in de tijd van het 

oude verbond onbekend was, is de kennis van de onzichtbare 

wereld die de mens bevrijdt en vervult met de heilige Geest, 

waardoor de zonen van God als volkomen mensen worden 

geopenbaard. Dit geheimenis draait dus om Christus en zijn 

Gemeente. Paulus heeft de speciale opdracht om dit 

geheimenis onder de volkeren te verkondigen, want het is 

niet alleen voor de Joden. 

 

27. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de 

heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: 

Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. 

God wil dat ook gelovigen uit de heidense wereld zullen 

weten hoe geweldig dit geheimenis is, omdat de heidenen 

ook mede-erfgenamen, medeleden en medegenoten zijn van 

Gods beloften (Ef. 3:6). 

De heerlijkheid omvat niet alleen de bevrijding uit de macht 

van de boze, de doop in de heilige Geest en de heiligmaking, 

maar ook het opgroeien tot de mannelijke rijpheid, de maat 

van de wasdom der volheid van Christus (Ef. 4:13). De 

inwoning van Gods Geest in de gelovigen schept de 

mogelijkheid om Gods doel met de mens te bereiken. Christus 

woont onder of in hen door Zijn Geest. Door Gods rijke 

beloften krijgen ze deel aan de goddelijke natuur (2 Petrus 

1:4). 

 

28. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens 

terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, 

om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.  

Paulus preekt niet alleen over Jezus, maar houdt zich ook 

bezig met pastoraat, in persoonlijke gesprekken met mensen 

die zijn afgedwaald. Hij corrigeert hen, wijst hen de juiste weg 

en onderwijst hen in wijsheid, zodat ze weten hoe ze de 

kennis kunnen toepassen.  Dan weten ze hoe ze zich moeten 

gedragen in het huis van God en hoe zij kunnen leven op een 

manier die passend is bij het evangelie (1 Tim. 3:15, Fil. 1:27). 

Het doel van zijn inspanningen is hetzelfde als dat van God: 

de volmaakte mens tevoorschijn brengen ‘in Christus’, dat wil 

zeggen in zijn gemeente. In Handelingen 20:31 zegt Paulus 

tegen de oudsten van Efeze: ‘Waakt dan en herinnert u, dat 

ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder 

afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.’ Het is dus ook 

belangrijk dat men zich laat corrigeren! 

 

29. Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn 

werking, die in mij werkt met kracht.  

Opnieuw spreekt de apostel van een zware strijd in de 

hemelse gewesten. Hij staat onder enorme druk van de 

vijand, maar de heilige Geest werkt in hem, waardoor hij de 

kracht heeft om de beproeving te doorstaan en vol te 
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houden. De opdracht om het evangelie van het Koninkrijk der 

hemelen te verkondigen, met Gods doel voor ogen, vereist 

grote geestelijke inspanning. Paulus worstelt vaak in gebed, 

zelfs als hij ver weg is (wordt vervolgd). 

 

DE EERSTE OPSTANDING (1)            
 

“Gelukkig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste 

opstanding” Openbaring 20:6. 

Door Piet Noordam 

De zielen onder het altaar: martelaars 

Jezus openbaarde zich aan Johannes als 

“de getrouwe getuige, de eerstgeborene 

van de opstanding uit de doden” (Op. 

1:5). Hij kwam als eerste als overwinnaar 

uit het dodenrijk. Tot nu toe is het bij 

Jezus gebleven. Er zijn daarna vele trouwe getuigen, die op 

weg waren naar de volmaaktheid in Christus, door religieus 

geweld gedood in Babel, om het Woord van God (Op. 6:9). 

Hun groei naar de volmaaktheid werd op aarde daardoor niet 

meer mogelijk. Vurig verlangden zij er naar, net als Paulus om 

volmaakt te worden en aan Jezus’ dood, opstanding en 

transformatie (verheerlijking) deel te krijgen, om weer op 

aarde te kunnen functioneren. (2 Kor. 5:1-6; Fil. 3:10-12; 1 

Kor. 15:51-52; 1 Tess. 4:16; Op. 15:2; Op. 11:11). 

Het is duidelijk dat niemand van deze martelaars nog kon 

opstaan net als Jezus, omdat - toen zij gedood werden - zij 

nog niet “de maat van de wasdom der volheid van Christus” 

bereikt hadden (Ef. 4:13). Paulus zei. “Niet dat ik het reeds 

gegrepen zou hebben, maar ik jaag er naar om het te grijpen” 

(Fil. 3:12). Zij zijn “de zielen onder het altaar”, die nog een 

korte tijd moeten rusten, totdat hun aantal vol zal worden en 

hun bloed gewroken is aan hen die op de aarde wonen 

(Op. 6:9-11).  

Dit wreken op de demonen en allen die zich daarmee 

verbonden hebben - die geconcentreerd zijn in het leger van 

de antichrist - gaat gebeuren door de laatste ‘bloedgetuigen’ 

(Op. 11:3-13; Jes. 61:1-3). Dat vindt plaats in de geestelijke 

eindstrijd, de slag van Armageddon (Op. 15:1-4; Op. 16:16), 

zodat daardoor hun aantal vol zal worden (Op. 6:9-11). Deze 

martelaars roepen met luider stem tot God. Ze willen weten 

hoe lang ze nog moeten wachten, voordat hun bloed 

gewroken is. Het antwoord dat ze krijgen is, “dat zij nog een 

korte tijd moeten rusten, totdat ook evenals zij hun 

mededienstknechten en hun broeders gedood zullen worden 

evenals zij.” Opdat zij na hun opstanding samen met hen 

duizend jaar op aarde kunnen gaan regeren: “En ik zag 

tronen, en zij zetten zich daarop…” (Op. 20:4).  

 

Vervolgingen onder de Romeinse keizers 

Het is voor ons moeilijk de situatie van de eerste christenen 

voor te stellen (en ook lastig om in te denken waar de 

eindtijdchristenen mee te maken gaan krijgen). Zij stonden 

buiten het maatschappelijke en economische leven en onder 

de bloedige vervolgingen onder de Romeinse keizers. (zie:  

kerkgeschiedenis 4e eeuw.pdf).  Paulus heeft vanuit zijn 

tweede gevangenschap deze vervolgingen onder die 

Romeinse keizers zien aankomen. Hij schrijft in 2 Tim. 4:6-8: 

“Want ik word al als plengoffer uitgegoten, ik heb de goede 

strijd gestreden, en mijn loop geëindigd, en mijn geloof 

behouden.” Paulus wist dat er vele christenen ook zouden 

omkomen, want Jezus had gezegd in Joh. 16:1-4 “Zij zullen u 

uit de synagoge bannen en het uur komt dat ieder die u 

doodt, zal menen God een dienst te bewijzen.”  

De eerste christenen waren in conflict geraakt met het 

wettische Jodendom (Hand. 7:51-53) en het onoverwinnelijk 

geachte Romeinse rijk met zijn cultuur en godsdienst. Die 

godsdienst was toen echt geen privézaak en met de groei van 

het aantal christenen was dit een serieuze bedreiging voor de 

macht en goddelijke status van de Romeinse keizers. In een 

poging de nieuwe godsdienst uit te roeien werd in het jaar 

250 door keizer Decius een edict uitgevaardigd (= afgkon-

digd besluit van een wet), waarin alle burgers verplicht 

werden om te offeren aan de staatsgoden, als bewijs van 

loyaliteit aan de keizer (zie: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Decius). Wie dat niet deed, 

werd gemarteld en in veel gevallen gedood.  

De duivel gooide het roer om: het christendom werd 

staatsgodsdienst en toch bleef het aantal christenen groeien, 

waardoor de duivel genoodzaakt was in het jaar 380 via het 

edict van Thessaloniki het roer om te gooien door het 

trinitarische (= de drie-eenheid belijdende) christendom tot 

staatsgodsdienst te bombarderen, wat een einde maakte aan 

de vrijheid van godsdienst. (zie: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cunctos_populos). Zo gingen 

binnen een tijdsbestek van 100 jaar christenen hun 

medechristenen vervolgen die niet in het ‘drie-

eenheiddogma’ geloofden en geen Katholiek wilden zijn, 

doordat men zich beriep op de uitspraak van Augustinus 

“Dwing ze om in te gaan” (foutieve interpretatie van Luk. 

14:23, dat misbruikt werd om zogenaamde ketters te 

vervolgen. Op die manier werd het gebruik van geweld 

gerechtvaardigd). (zie: 

https://www.bijbelsfundament.info/dwalingen/de-

uitverkiezingleer/augustinus-uitverkiezing/ ) 

Het proces richting antichrist 

De geschiedenis van Babel (= verwarring, vermenging) 

kennen we tot nu toe. Het voorsorteren en voorspel naar de 

afronding in de periode van de antichrist is al bezig in deze 

https://www.holyhome.nl/kerkgeschiedenis%204e%20eeuw.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Decius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cunctos_populos
https://www.bijbelsfundament.info/dwalingen/de-uitverkiezingleer/augustinus-uitverkiezing/
https://www.bijbelsfundament.info/dwalingen/de-uitverkiezingleer/augustinus-uitverkiezing/
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tijd. Daardoor zullen christenen in toenemende mate in 

conflict komen met een steeds meer antichristelijke overheid. 

Hierbij een voorbeeld dat nu al aan de orde is: 

https://cvandaag.nl/97564-finse-politica-paeivi-raesaenen-

opnieuw-voor-de-rechter 

Dat zal gaan uitlopen op een tijd dat de antichrist een edict 

uitvaardigt, dat wie het beeld van het beest niet aanbidt een 

martelaar kan worden (Op. 13:15). Maar die zullen na drie en 

een halve dag weer opstaan (Op. 11:11). Dat doden van de 

twee getuigen is wel het laatste waartoe het beest zal gaan 

besluiten (Op. 13:15), hij weet immers wat er met Jezus 

gebeurd is. Hij kan deze zonen van God of eerstelingen alleen 

doden “als hem deze macht van boven gegeven wordt”, net 

als bij Jezus (Joh. 19:11).  

Voorbereiding en toerusting om inzetbaar te zijn 

Christenen die zien - of gaan zien - wat er nu bezig is zich te 

ontwikkelen, bereiden zich in deze tijd voor. Hoe? “Door zich 

aan de waarheid te blijven houden, en in liefde, in ELK 

opzicht naar Hem toe te groeien, die het hoofd is” (Ef. 4:15), 

om zo inzetbaar te zijn op die plek waar de Heer van de 

Gemeente ze voor geschikt maakt en hen bestemd heeft 

(ieder naar de genadegaven die hem gegeven is, Rom.12:3-8) 

“In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van 

Hem te worden aangenomen door Jezus Christus om in de 

komende eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijn genade te 

tonen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus” 

(Ef. 1:5; Ef. 2:7; 2 Tim. 3:16-17). Dat zal de oorzaak zijn, dat er 

een heilstijd komt, zoals er nog niet geweest is (Joël 2:28-32). 

Terecht heeft men er “de dag des Heren” boven gezet als 

tussenkopje. 

Wie zijn degenen die deel krijgen aan de eerste opstanding 

en gaan regeren met Christus? (Op. 20:4-6) 

De Bijbel is daar duidelijk in, dat zijn twee categorieën: 

• Ten eerste de martelaars die hierboven genoemd zijn 

(uit Op. 6:9-11). Ook de twaalf apostelen zullen daarbij 

zijn om de 12 stammen van Israël te oordelen. (Matt. 

19:28). Zij zijn allen als martelaar ontslapen. Jezus zei 

tegen hen: “de drinkbeker die Ik drink zult gij drinken.” 

Zij zeiden: “wij kunnen het.” (Marc. 10:35-45) En het 

zitten aan Zijn rechter- of linkerhand, is niet aan Jezus 

om te geven, maar heeft te maken of iemand de 

drinkbeker die Hij gedronken heeft kan drinken, voor die 

is het bereid zegt Jezus in Marc. 10:40-41, die krijgen 

deel aan de eerste opstanding, en zitten aan zijn 

rechter- of linkerhand, op de troon 1000 jaar (Op. 3:21; 

Op. 20:4)   

• Ten tweede: Zij, die in het tijdsgewricht van de antichrist 

en het beest leven, en het beest en zijn beeld niet zullen 

aanbidden en zijn merkteken niet accepteren. Dit met 

het gevolg dat ze gedood zullen worden (Op. 13:15-16). 

Dit zijn de laatste martelaars (uit Op. 11:8), waardoor 

het getal vol wordt van de martelaars (uit Op. 6:9-11). 

Dan wordt er op de zevende bazuin geblazen, en staan 

deze laatste martelaars weer op hun voeten en klimmen 

zij op naar de hemel (Op. 11:11-12). Deze zijn het die in 

de laatste eindstrijd het beest en het occulte leger van 

de antichrist overwinnen (Op. 15:2; Op.19:19-21), zodat 

de Heer met hen kan regeren - zij zijn Gods parlement - 

in het duizendjarige rijk, (Op. 20:4) tot in alle 

eeuwigheden (Op. 11:15; vergelijk Op. 22:5). 

Hier zijn de levenden die overgebleven zijn ook bij. Paulus 

noemt die specifiek in (1 Tess. 4:15). Zij zijn de levend 

overblijvenden in de tijd van het beest. Zij zullen samen met 

hun gedode broeders in een ondeelbaar ogenblik 

getransformeerd worden en de Heer tegemoet gaan in de 

lucht, waar zij samengevoegd worden bij al degenen die in 

Christus gestorven zijn, tot een grote tempel, of wolk (beeld 

van Zijn Gemeente in de hemelse gewesten), waar hij als 

hoofd onafscheidelijk mee verbonden is (Op. 1:7). Wat een 

overwinningsfeest zal dat zijn (Op. 11:12; Op. 11:15-17; 

1 Tess. 4:17; 2 Tess. 2:1; 1 Kor. 15:51-52).  

U kunt HIER een bijzondere boodschap beluisteren over 1 

Tess. 4:13-18 van br. J.E. v.d. Brink, of via de link: 

https://www.kdh-

infotheek.nl/_downloads/83414cbc5ac6bbe1ad671bb

db3d39bb8 

Wat hij in verband hiermee schreven kunt u lezen in zijn boek 

‘De brieven aan Timotheüs, p. 225 t/m 234 over 2 Tim. 2:9 

t/m 2 Tim. 2:13): 

http://www.rhemaprint.nl/boeken_opmaak/timotheus/tim

otheus09.html 

Alleen de hierboven genoemde twee categorieën hebben 

deel aan de eerste opstanding en regeren met Christus 

duizend jaar. Deze eerstelingen worden door God 

geselecteerd (Op. 14:1-5) om met Christus te heersen, omdat 

zij zullen gaan overwinnen, zoals Jezus heeft overwonnen, zij 

blijven trouw tot de dood, en zullen van de tweede dood geen 

schade lijden. (Op. 2:10-11; Op. 5:10; Op. 3:21; Op. 7:4.; Op. 

14:1-5; Op. 11:3-4) en zij gaan van de aarde weer een paradijs 

maken (Jes. 61:2-6).                 

De allerlaatste martelaars, de twee getuigen, ook genoemd in 

1 Tess. 4:16; Op.13:7; Op.11:7-8 geven zich vrijwillig over aan 

het beest als ze hun getuigenis voleindigd hebben, net zoals 

hun Heer, om daarmee te voorkómen dat allen gedood 

worden, en om daarmee de dagen van de grote verdrukking 

in te korten, “anders zou geen vlees behouden kunnen 

worden” (Matt. 24:21-22). 

https://cvandaag.nl/97564-finse-politica-paeivi-raesaenen-opnieuw-voor-de-rechter
https://cvandaag.nl/97564-finse-politica-paeivi-raesaenen-opnieuw-voor-de-rechter
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/83414cbc5ac6bbe1ad671bbdb3d39bb8
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/83414cbc5ac6bbe1ad671bbdb3d39bb8
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/83414cbc5ac6bbe1ad671bbdb3d39bb8
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/83414cbc5ac6bbe1ad671bbdb3d39bb8
http://www.rhemaprint.nl/boeken_opmaak/timotheus/timotheus09.html
http://www.rhemaprint.nl/boeken_opmaak/timotheus/timotheus09.html
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Geestelijke opstanding EN opstanding met een geestelijk 

lichaam (1 Kor. 15:44) 

De leer van de opstanding der doden is de belangrijkste pijler 

waar het christendom op rust (1 Kor. 15:20-21). Dat begint bij 

het aanvaarden van het offer van Christus - waardoor eerst je 

geest opstaat uit de geestelijke dood - en wordt voltooid door 

de lichamelijke herrijzenis en de transformatie van je 

natuurlijke lichaam in een geestelijk lichaam (1 Kor. 15:51-55; 

1 Tess. 4:16-18). Dit sluitstuk wordt pas een feit als eerst het 

evangelie van het Koninkrijk over heel de aarde gepredikt is 

tot een getuigenis voor alle volken, in de tijd dat de zonen 

Gods dit - net als Jezus de Zoon - drie en een half jaar (of 1260 

dagen) prediken, “weldoende en genezende allen die door 

de duivel overweldigd zijn” (Op. 11:3-4; Hand. 10:38). Dan zal 

het einde gekomen zijn en de opname van de Gemeente van 

Jezus Christus een realiteit zijn. (Matt. 24:14; Matt. 24:30; 1 

Tess. 4:17; Op. 11:12).  En zal de duivel duizend jaar worden 

opgesloten in de afgrond (Op. 20:1-3).   

Als wij 1 Tess. 4:15-17 goed verstaan, dan gaat het over het 

samenvoegen van deze in (1 Tess. 4:15-17 en Op.11:7) 

genoemde laatste bloedgetuigen en de levend 

overblijvenden in de tijd van het beest (Op. 13:11-18) met Zijn 

lichaam (de Gemeente, tempel of wolk) dat al bij Hem in de 

hemelse-gewesten is. ‘En zo zullen we altijd als één lichaam, 

en als één tempel in de Geest van Christus functioneren.’ Dat 

we daar dan samengebracht worden met onze geliefden in 

Christus spreekt voor zich  (wordt vervolgd). 

 
LEER HEM KENNEN (5) 
 
EEUWIG LEVEN 
 

Door Christiana van de Velde 
 

In de bijbel, in de brief aan de Romeinen 
staat in het zesde hoofdstuk in vers 23b: 
“Maar de liefdevolle goedheid van God 
geeft een geschenk: het eeuwige leven, 
door onze Heer Jezus Christus.”  
Eeuwig leven dus. Nu heb ik aan 

verschillende mensen de vraag gesteld, waar denk je aan als 
je het woord EEUWIG hoort. 
  
De antwoorden waren heel divers. Ik wil aan jullie er een 
aantal vertellen: 
1. Eeuwigheid is eng, wat zal ik me vervelen. 
2. Eeuwig heeft geen begin en geen einde, zei een ander. 
3. Eeuwig is dus ALTIJD.  
4. Eeuwig past niet in het tijdelijke, maar het tijdelijke wel in 

het eeuwige. 
5. Eeuwig leven is een onverbrekelijke RELATIE  met Jezus 

Christus hebben.  

 
Jezus is immers het LEVEN. Hij wordt de LEVENSVORST 
genoemd. Daar wil ik nu graag wat dieper op ingaan op die 
EEUWIGE RELATIE met Jezus Christus. 
 

• Wat houdt die relatie in?  

• Wat mag je van deze relatie verwachten?  

• Wat zijn de vruchten van deze relatie? 
 
Wat die relatie inhoudt 
 
Een EEUWIGE RELATIE houdt in dat die relatie nooit 
afgebroken wordt, niet als het moeilijk wordt, ook niet als je 
de ander niet helemaal begrijpt. En zelfs niet als je weinig tijd 
of interesse in de relatie steekt.  
Dat komt doordat een van deze twee die de relatie aangaat, 
nooit opgeeft, en dat is Jezus Christus. Zelfs als jij je terug 
trekt, je geloof verflauwt, de moed opgeeft, of boos bent.  
Hij geeft het nooit op met jou. Ooit heb je je hart voor Hem 
open gezet en steeds weer geeft Hij je nieuwe moed, nieuwe 
kracht. Dat is schitterend. 
Er staat zelfs als jij het dodenrijk verkiest (Ps. 139:8), dan nog 
is Hij daar, en waar Hij is, daar is ook verlossing en bevrijding.   
Een van de moeilijkheden in onze tijd is dat veel mensen wel 
relaties aangaan, maar niet meer de moed en de zekerheid 
hebben om te zeggen: we blijven ALTIJD bij elkaar. Relaties 
zijn vaak op aarde, in de tijd gesloten en worden ook 
verbroken in de tijd. Ze zijn ook afhankelijk van de tijd en de 
omstandigheden. 
Ik hoorde eens van een leuk stel, dat zij tweeën iedere vijf jaar 
samen bekeken of ze wéér vijf jaar met elkaar verder zouden 
gaan, nóg vijf jaar voor elkaar zouden kiezen.  
Het was een beetje een grap, maar toch geeft dit wel aan hoe 
moeilijk het kan zijn en hoe je nooit de toekomst kan 
overzien. Maar het houdt tegelijkertijd een onzekerheid in, 
als het wel slecht met me gaat, als ik niets meer kan, als ik die 
ander niets meer te bieden heb, laat die ander me dan in de 
steek? 
Ik verwacht van mijn RELATIE met Jezus Christus dat Hij nooit 
de relatie zal verbreken, zelfs als ik me afkeer en vlucht voor 
Zijn aangezicht, dan nog mag ik Zijn tegenwoordigheid 
verwachten, zoals in Psalm 139 staat. Zelfs al keer ik me van 
U af, Uw hand is op mij. U bent daar! Wat een enorme trouw 
spreekt hieruit. Die zekerheid dat Hij mij nooit verlaat, geeft 
mijn leven al zoveel ontspanning, zoveel ruimte. Want dat 
houdt ook in dat Zijn liefde me nooit verlaat, dat er altijd 
iemand is die mij kent en van mij houdt, die een enorme 
belangstelling voor mij heeft.  
Dat Zijn bemoediging er altijd zal zijn, Zijn blijdschap over mij. 
Lees het Hooglied maar eens, als er iemand een romanticus 
is, dan is het wel de Heer.  
 
Wat verwacht u van een relatie?  
 
Wat verwacht die ander van de relatie? Wat verwacht Jezus 
Christus van de relatie met u, met mij?  



HOGER-OP 

18 
 

Als ik het eerst eens bij mezelf houd en naar mijn eigen 
relaties kijk en mijn verwachtingen overdenk, kom ik tot een 
paar conclusies. 

Ten eerste wil ik zo graag dat die ander door mijn 
relatie gelukkiger is, completer, maar ik wil zelf 
ook heel graag hierdoor gelukkiger zijn, 
completer.  
Ik wil dat wij beiden hiervan kunnen genieten. 
Ik wil dat die liefde die ik in me heb zijn weg vindt 
in alles wat ik onderneem. Dat wij beiden trouw 
kunnen zijn, ook bij onbegrip, bij ziekten, bij 
teleurstellingen. 

Toch ben ik me later bewust geworden dat het gelukkig 
worden van die ander, iets is dat je niet in de hand hebt. Het 
is een keus van die ander of hij of zij openstaat voor jouw 
liefde, voor jouw ZIJN. 
Net zo is het bij je relatie met Jezus Christus, of jij daar 
gelukkig door wordt hangt ervan af of je openstaat voor Hem, 
of je Hem gelooft en jezelf aan Hem toevertrouwt.   
Maar bij een relatie is er ook de noodzaak dat je je eigen 
verlangens eens op zij zet, dat je de minste kan zijn, dat je die 
ander hoogacht en respecteert. Dat je zijn belang belangrijker 
vindt dan jouw belang. En dat je heel eenvoudig dient, doet 
wat goed is voor die ander. 
Al die punten van genieten, liefde, trouw, de minste zijn en 
dienen, zie je terug in de houding van Jezus naar de Vader toe, 
maar ook in Zijn houding naar de mens toe.  
 
Wat zijn de vruchten van die relatie? 
 
Jezus was gelukkig om de wil van de Vader te doen. Hij zegt 
dat ook. Ik verlang ernaar om uw wil te doen. In Joh. 4:34 zegt 
Hij: “Mijn spijs is het de wil te doen van Hem die Mij 
gezonden heeft.”  
Dat is Mijn lust en mijn leven, daar heb ik enorm veel plezier 
in, daar geniet Ik van. Uw wil doen! Want Uw wil is zo 
prachtig, heeft zo'n geweldig resultaat. Uw wil is zo vol 
behoud, zo vol herstel, Uw wil is zo vol blijdschap en geluk. 
Het is of de Vader samen met Jezus een zaak heeft opgezet, 
waar met grote letters boven staat ‘LIEFDE EN HERSTEL’, 
prachtig ! 

Hoe blij was Jezus niet, toen de 
72 man naar de dorpen gingen 
en de boodschap verkondigden 
en de mensen bevrijdden, Hij zei: 
“Ik zag de satan uit de hemel 
vallen!” (Lukas 10:18). 
De liefde van de Heer is nooit 
afhankelijk geweest van mensen 

of omstandigheden. De liefde van de Heer had zijn vastheid 
in de Vader, die Hij kende en van wie Hij wist hoe Deze in 
eenheid met Hem was. Je hoort de Heer nooit zeggen: er 
moet eerst maar eens gepraat worden, ga eerst maar eens 
door het stof. Ik wil excuses horen. Jezus had geen moeite 
met Zijn houding, Zijn houding bleef bij de bron en was er één 
van liefde, van waarheid en trouw.  
 

Een bekende uitspraak is: Eén mens kan het verschil maken 
en dat hebben we op de eerste plaats in het leven van Jezus 
gezien. 
Denk niet: ‘dat is maar een druppel op de gloeiende plaat’, 
ogenschijnlijk misschien wel, maar die druppel van mij, komt 
uit de bron van eeuwig leven, van eeuwige relatie. En mijn 
eeuwige Partner geeft daar eeuwigheidswaarde aan.  
Bij relatie denk ik ook aan de situatie dat je vaak de minste 
bent. Maar de minste zijn - ingebed in liefde - is niet zo 
moeilijk. Denk maar eens aan ouders die om de drie uur hun 
kind moeten verschonen. Het is een vies klusje, maar dikwijls 
ervaren ze dat niet eens, want het is hun kind, waar ze zoveel 
van houden.  
Waarom is dat niet een probleem? Omdat bij al die klusjes de 
drijfveer de bron de liefde is. Pas als de liefde ontbreekt, 
worden deze klusjes minderwaardig en smerig. Blijf in die 
eeuwige bron van liefde, waardoor alle smerigheid herstelt 
tot prachtige, eeuwige schoonheid (wordt vervolgd). 
 
 

HET FUNDAMENT GEEFT LEVENSKRACHT (8) 

 
Het woord bewaren 

Door Dick Tom 
 

‘Dit bewaren’ van woorden of geboden 

vinden we ook in Lucas 2 bij Maria, op een 

moment dat de diepste relatie tussen God 

en een mens beschreven wordt. Als de 

Engel tot Maria spreekt staat er van haar in 

Lucas 2:19: 

“En Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in 

haar hart.” 

Als God een vrouw vraagt om moeder te zijn van Zijn Kind 

(Zoon) en deze vrouw dan “al de woorden bewaart, ze 

overleggende in haar hart”, dan is dat een onvoorstelbaar 

diep relationeel gebeuren. Van die diepe relatie gaat Jezus 

ook uit, als Hij zegt: ”Wie mijn geboden bewaart.” Dan 

spreekt Hij over de diepe, innerlijke gemeenschap tussen God 

en mens door de kracht van Zijn Geest. Dat was ook de wens 

van zijn Vader, toen Hij de mens maakte ‘naar zijn beeld en 

gelijkenis.’ De wetten, die God in ons hart schrijft, zijn géén 

geboden of verboden waar we door uiterlijk gedrag aan 

kunnen gehoorzamen, eventueel alleen maar vanwege 

gewoonte of traditie. God zegt hierover bij monde van de 

profeet Jesaja: 

“Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn 

lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun 

ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is” 

(Jesaja 29:13). 
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De geboden waar Jezus over spreekt zijn werkingen van Zijn 

Geest, die vernieuwing van onze diepste gedachten in ons 

binnenste teweeg brengen. Hierdoor kan het 

Woord van God in ons hart wortelen en 

vruchtdragen. Zo kan ons hele wezen zich 

vernieuwen en ons gedrag vandaaruit veranderen 

en tot volle bestemming komen. Zoals overal ter 

wereld een gewas naar beneden toe wortels zet toe 

vrucht draagt, omdat het de wetten van de natuur volgt, zo 

kan ook het Woord wortelen en vrucht dragen in de ziel van 

een mens, als hij zich opent voor de werking van de heilige 

Geest. 

“En neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord 

aan, dat uw zielen kan behouden” (Jakobus 1:21). 

“Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof 

zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here 

gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle 

volken” (Jesaja 61:11). 

Wie kan de krachtbron uitputten die elk voorjaar in de natuur 

de hardste aardkorsten doet scheuren en de koudste winters 

overwint. Toen we eens in het najaar op een van onze reizen 

door Roemenië trokken, kwamen we door een dorp dat men 

‘het zwarte dorp’ noemde. Doordat daar op onverantwoorde 

manier bruinkool gewonnen werd, was alles zwart. 

De huizen, de bomen, de bladeren aan de bomen tot en met 

de kleinste takjes: alles was roetzwart. Het jaar daarop 

kwamen we weer door datzelfde dorp. Nu was het echter 

volop voorjaar. We waren stomverbaasd over wat we toen 

zagen. Langs de wegen stonden de bomen in bloei. In de 

tuinen op de heuvels. Overal een stralende bloesempracht. 

De roetzwarte bomen droegen spierwitte bloesem. De natuur 

had met een onuitputtelijke energie de omstandigheden 

overwonnen.  

Een dergelijke onuitputtelijke bron van geestelijke energie 

staat de mens ter beschikking als hij zich gelovig opent voor 

de kracht van de heilige Geest. Dit voert ons tot het begrip 

‘energonomie’ (Dit woord is niet te vinden in een 

woordenboek of op wikipedia. Waarschijnlijk heeft de 

schrijver dit begrip zelf bedacht en als geestelijke variant 

afgeleid van ‘ergonomie.’ Ergonomie is de wetenschap die 

zich richt op het afstemmen van hulpmiddelen en 

omstandigheden op de eigenschappen van de mens waardoor 

mensen optimaal kunnen functioneren, red.) 

Definitie ‘energonomie’ 

‘Energonomie’ beschrijft de wetten van het Koninkrijk der 

hemelen uitsluitend als veelzijdige werkingen van de heilige 

Geest, die de mens ervaart als hij er om bidt. 

De ‘energonomie’ omvat alle werkingen, die tot gevolg 

hebben dat het geloofsleven van een christen in elk 

onderdeel vol kan zijn van de veelzijdige, alles doortrekkende 

‘levenskracht’ van de heilige Geest. 

De ‘energonomie’ sluit moralisme uit, als zijnde van enige 

inhoud en betekenis binnen de geestelijke wereld. De 

geestelijke wereld - het Koninkrijk der hemelen - bestaat 

louter uit werking van krachten, die de mens dagelijks in een 

diep veranderingsproces tot genezing en innerlijke groei 

willen brengen. 

“Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot 

leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van 

Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; 

door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften 

begiftigd, omdat we daardoor deel zouden hebben aan de 

goddelijke natuur; ontkomen aan het bederf wat door de 

begeerte in de wereld heerst” (2 Petrus 1:3-4). 

De kracht die ons aan het bederf doet ontkomen en onze 

zielen behoudt zit echter ‘verpakt’ in beloften. Geloof in God 

en de beloften die God in Zijn Woord doet, is de sleutel tot de 

krachtbron van Gods Geest. Door geloof in het Woord van 

God gaan de beloften, uit zijn Woord, in vervulling en 

‘geschiedt ons naar ons geloof’! 

Geschreven wetten werken zo niet. De werkingen van het 

Koninkrijk der hemelen werken in het leven van een christen 

en geven hem de kracht die hij nodig heeft voor het leven van 

elke dag. Van deze werkingen zei Jezus: 

“Ik ben gekomen opdat zij leven hebben in overvloed” 

(Johannes 10:10). 

Het feit dat op vergeving innerlijke genezing volgt, of dat 

liefde alle vrees uitdrijft, zijn voorbeelden van zulke krachtige 

werkingen. 

“Maar wij roemen ook in de verdrukking, daar wij weten dat 

de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding 

beproefdheid, en de beproefdheid hoop; en de hoop maakt 

niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten is 

uitgestort door de heilige Geest” (Romeinen 8:4-5). 

“De God nu der hope, vervulle u met louter vreugde en vrede 

in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de 

kracht van de heilige Geest” (Romeinen 15:13). 

Tegenstelling met geschreven wetten, bijv. in het verkeer 

Wat een woord van kracht, dat de heilige Geest in 

verdrukking hoop en liefde geeft in onze harten. Een 

verkeerswet heeft nog nooit ergens op de wereld een 

verkeersdeelnemer hoop gegeven als hij verdwaalde, of hulp 

gegeven bij het besturen van een auto. Geschreven wetten 

werken niet in de mens. God zegt:  “dat Hij zijn Geest in ons 

binnenste geven zal en zal maken, dat wij naar zijn 
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inzettingen wandelen  en naarstig zijn verordeningen 

onderhouden”  (Ezechiël 36:27). 

Geestelijke hulpverlening 

Door de kracht van Gods Geest toe te laten in ons leven, 

ondervinden we de werking van de onvoorwaardelijke liefde 

van God, die ons weer in staat stelt anderen te vergeven of 

lief te hebben. God geeft ons door zijn Geest daarvoor de 

kracht of het juiste inzicht. In praktische hulpverlening door 

de jaren heen is mij gebleken, dat veel problemen daarmee 

verholpen konden worden. Deze vorm van hulpverlening is 

aan iedereen te geven die zich wil openen voor Gods Woord 

en Zijn Geest. Je kunt immers Gods Geest niet toelaten in je 

leven zonder te geloven. 

Dan gaan we zien dat theologie, leerstellige rationele 

dogmatische kennis plaats gaat maken voor relationele 

kennis. Het weten over God gaat veranderen in het ervaren 

van God. Ons ‘moeten’ wordt dan zonder meer ‘willen’. Een 

mooi voorbeeld hiervan is: 

“De wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus 

vrijgemaakt, van de wet van de zonde en de dood” 

(Romeinen 8:2). 

Een geschreven wet kan nooit iemand vrijmaken maar zal 

alleen maar gedragsbeperkend zijn. Bovenstaande tekst zegt 

dus: De werking van de Geest des levens heeft u in Christus 

Jezus vrijgemaakt van de werking van de zonde en de dood. 

Wat een kracht! Wat een onstuitbare energie spreekt uit deze 

tekst! De zuiging van de zonde, de kracht van depressie of 

drugs, gebroken door de krachtige werking van de heilige 

Geest! Met recht: ‘energonomie’, dat is: biddend geloven in 

de veelzijdige werking van Gods Geest! 

“Hiertoe is de Zoon des mensen geopenbaard dat hij de 

werken des duivels zou verbreken” (1 Johannes 3:8). 

Dit is een van de krachtigste werkingen van de heilige Geest 

in ons, die universeel werkt: overal en altijd. Als de Zoon des 

mensen zó uw fundament mag zijn, zal dit fundament vol zijn 

van kracht om te ondersteunen, zodat u daardoor tot uw 

volle bestemming kan komen.  

De wet blijven voorlezen? 

Rest mij in dit verband nog één opmerking over de wet, zoals 

die in de tien geboden werd neergelegd. De Bijbel zegt: 

“Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar GOED 

TOEPAST, wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de 

rechtvaardige, maar voor de wettelozen en tuchtelozen, 

voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en 

onheiligen, voor vadermoordenaars en moedermoorde-

naars en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, 

zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat verder 

ingaat tegen de gezonde leer” (1 Timoteüs 1:8-10). 

Als kritische puber keek ik, tijdens het voorlezen van de wet 

in de zondagse eredienst, vaak de kerk rond en vroeg me dan 

altijd weer vol verbazing af voor wie de wet steeds 

voorgelezen werd. Soms fantaseerde ik dan maar voor de 

grap, dat de ouderling van dienst misschien een 

vadermoordenaar was en diegene die er naast zat mogelijk 

een moedermoordenaar. Duidelijk  spreekt de bijbel over de 

tijdelijke functie van de wet in het leven van een mens: 

“De wet is dus een tuchtmeester (pedagoog) voor ons 

geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd 

zouden worden. Nu echter het geloof gekomen in zijn wij 

niet meer onder de tuchtmeester (pedagoog)” (Galaten 

3:24). 

We zien dus dat de wet aan de mens gegeven wordt vóórdat 

hij tot geloof gekomen is, om in het spoor te kunnen blijven, 

totdat hij Jezus heeft aangenomen. Als de mens echter een 

relatie met God heeft en zijn fundament is Jezus Christus, dan 

ontvangt hij vergeving. Hij is dan dus niet meer onder de wet, 

maar onder de genade. Hij doet de dingen niet meer omdat 

het moet, maar omdat hij het wil. Ook laat hij de dingen, niet 

omdat hij het niet mag, maar omdat hij het niet wil. Hierdoor 

verandert het moeten in willen en het niet mogen in niet 

willen. Door de werking van de genade, kunnen we de 

heerschappij van de zonde breken, iets wat ons door de letter 

van de wet nooit zou lukken.  

“De zonde zal over u geen heerschappij meer voeren, want 

gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.” 

(Romeinen 6:14). 

“Laten we daarom met vrijmoedigheid toetreden tot de 

troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en 

genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd” (op 

het moment dat we het nodig hebben) (Hebreeën 4:16) 

(wordt vervolgd). 

GEDICHT 

Genadebesef 

     Uw genade:  

        ontzàgwekkend 
            ruimtescheppend  

               leemtenvullend 

                  ademgevend 

 

                        Uw genade  

                           is mij genoeg 

 

Gerrit van Ek 


