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VAN DE REDACTIE  

Waarom artikelen van overleden mensen in Hoger-op? 

Deze vraag is mij direct gesteld en kwam ook indirect via via 

bij mij terecht. Degenen die deze vraag stelden, waren 

enigszins verwonderd of verbaasd hierover. Welnu, in Hoger-

Op worden voor het allergrootste deel bijdragen geleverd van 

broeders en zusters die nu leven en actief zijn in hun 

gemeente.  

Wij grijpen zo nu en dan terug op de erfenis die ons is 

overgeleverd, vandaar dat we geregeld artikelen opnemen 

van bijvoorbeeld J.E. van den Brink (meestal uit nooit eerder 

gepubliceerd materiaal, zoals nu alle apostolische brieven) en 

Henk Lijzenga die tussen 1991-2001 het voortouw nam om 

contactdagen te beleggen. Hun bediening - en nu en dan ook 

die van anderen die ik hier niet bij name noem - is dermate 

waardevol dat zij nog spreken nadat zij gestorven zijn. Wij 

leven in het heden en we richten ons op de toekomst en 

daarbij putten we soms uit schatten die in het verleden 

ontdekt zijn (nooit meer dan twee artikelen daaruit per 

nummer is de modus die we daarbij hanteren).  

Let wel, wij lezen toch ook graag in de brieven van Paulus, 

Johannes, Petrus, Jakobus en Judas? Welk bezwaar is er dan 

om af en toe terug te grijpen of aan te halen uit de volle 

evangeliejaren die achter ons liggen? Als dit maar geen 

nostalgie naar of adorering van het verleden wordt, hoeveel 

goeds er ook geweest mag zijn aan zegen. Wij leven immers 

nu en we willen vandaag en morgen de weg door de hemelen 

heen gaan, Jezus, onze Leidsman achterna. 

Wij hopen hiermee genoemde vraag enigszins opgehelderd 

en ontzenuwd te hebben. In elk geval menen we aangetoond 

te hebben dat ook hier de gezonde balans belangrijk is en dat 

het daarom heilzaam kan zijn lessen te trekken uit het 

verleden. Maar we strekken ons uit naar het leven vanuit het 

Koninkrijk van God in deze tijd en in de tijd die gaat komen, 

waarbij we ons richten op onze Heer en ondertussen de 

werkingen van de geest van de antichrist scherp zien. 

VAN DE PIONIERS 

 

DE EERSTE BRIEF VAN PAULUS AAN DE 

TESSALONICENZEN (1) 

Beknopte kanttekeningen 

Door J.E. van den Brink 

Tijdens het leven van onze broeder zijn 

veel uitvoerige commentaren op de 

brieven van de apostelen door hem 

geschreven en door Kracht van Omhoog 

uitgegeven. Postuum werd door Stichting 

Rhemaprint de Galatenbrief gepubli-

ceerd. Alle boeken van J.E. van den Brink 

worden beschikbaar gehouden en soms via ‘printing on 

demand’ bijgedrukt. In zijn nalatenschap bevonden zich 

echter ook ongepubliceerde, beknopte commentaren op alle 

apostolische brieven. Deze worden nu in samenwerking van 

Hans Bronsveld van Rhemaprint in Hoger-op gepubliceerd. Na 

Filémon, Filippenzen en Kolossenzen zijn we nu toe aan de 

publicatie van de beknopte kanttekeningen bij de Tessaloni-

cenzenbrieven (red.).  

1 Tessalonicenzen 1:1-10 

1 Paulus, Silvanus en Timoteüs aan de gemeente der 

Tessalonicenzen in God, de Vader, en de Here Jezus Christus: 

genade zij u en vrede! 

Tessalonica is in de tijd van Paulus de hoofdstad van de 

Romeinse provincie Macedonië. Tegenwoordig heet de stad 

Thessaloniki en is een grote haven aan de Middellandse Zee. 

Op zijn tweede zendingsreis bezoekt Paulus deze stad, nadat 

hij snel is vertrokken uit Filippi (Hand. 17:1-10). Hij predikt 

drie weken achter elkaar in de synagoge tot de Joden, 

waarvan sommigen door hem worden overtuigd, terwijl een 

veel groter aantal godvrezende Grieken en veel 

vooraanstaande vrouwen tot geloof komen. Omdat de Joden 

de stad in oproer brengen, moet de apostel halsoverkop 

vluchten. Paulus reist verder naar Berea en vervolgens naar 

Athene en Korinthe, maar hij stuurt Timoteüs terug om zich 

te informeren over de situatie in Tessalonica (1 Tes. 3:1-5). 

Timoteüs brengt verheugend nieuws aan Paulus, die zich op 

dat moment vermoedelijk in Korinthe bevindt (Hand. 18:5, 1 

Tes. 3:6). Zijn terugkeer is de aanleiding voor de apostel om 

deze brief aan de  Tessalonicenzen te schrijven. 

In deze brief staat de wederkomst van Christus centraal. Het 

is nodig om enkele misverstanden hierover te corrigeren. 

Deze brief is het oudste geschrift in het Nieuwe Testament en 

dus nog eerder dan de evangeliën geschreven. De brief 

dateert uit het jaar 50 na Christus. 

https://www.hoger-op.nl/
https://primary.jwwb.nl/public/w/p/i/temp-uxehswkgreqkpiqsbyuv/pionier-jevdbrink-leven-high.jpg


HOGER-OP 

3 
 

Silvanus of Silas en Timoteüs zijn de metgezellen van Paulus 

op zijn tweede zendingsreis. Silas is een van de oprichters van 

de gemeente en ook Timoteüs heeft geholpen om deze 

gemeente op te bouwen (Hand. 17:4 en 1 Tes. 3:6). 

Paulus hoeft zich in deze brief niet op zijn apostelschap te 

beroepen, omdat hij ter plaatse goed bekend is. De aanhef 

van deze brief is daarom uitzonderlijk kort. Gewoonlijk 

spreekt de apostel de geadresseerden aan met de naam 

'heiligen', maar hier gebruikt hij het woord ekklesia, wat 

vergadering, bijeenkomst of gemeente betekent. Zij vormen 

dus een gemeenschap van heiligen. De gemeente is ‘in 

Christus’, dit betekent dat ze zijn ingevoegd in zijn lichaam en 

Christus is in God. God is de Vader van Jezus Christus, wat wil 

zeggen de oorsprong van Jezus, maar ook van allen die in 

Christus zijn. 

De apostelen beginnen hun brieven meestal met een speciale 

christelijke groet, die afwijkt van die van hun tijdgenoten. Dat 

is ook hier het geval. Ze wensen hun lezers deel te mogen 

hebben aan de rijkdom van de genade van God en aan de 

vrede, die Christus voor hen heeft verworven. 

 

2,3.  Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u 

gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan 

het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde en de 

volharding uwer hoop op onze Here Jezus Christus voor het 

oog van onze God en Vader.  

 

In meer dan één brief laat Paulus zien dat hij betrokken is bij 

de gemeente in de hemelse gewesten en hoe blij en dankbaar 

hij is wanneer hij hoort dat het goed met hen gaat. Alleen in 

de Galatenbrief ontbreekt deze dankzegging, wat iets 

aangeeft over de moeilijkheden tussen de apostel en deze 

gemeenten.  

Er zijn drie dingen die hij nu specifiek noemt als reden voor 

dankbaarheid: geloof, liefde en hoop. In 1 Korinthe 13 zegt hij 

dat deze drie eigenschappen in de geestelijke wereld altijd 

moeten blijven functioneren (v. 13). Hij spreekt over ‘het 

werk van uw geloof’, wat inhoudt dat hun geloof zichtbaar 

wordt in hun daden. Uit hun levenshouding en gedrag blijkt 

dat ze gelovigen zijn: ‘Gĳ, geheel anders!’ (Ef. 4:20). Er is veel 

inspanning nodig om liefdevol te blijven, terwijl ze worden 

onderdrukt. Als alles pais en vree is, is het makkelijk om in de 

liefde te blijven staan, maar als je belasterd en vervolgd 

wordt, is dit veel moeilijker. Ze blijven in hun liefde tot God, 

tot hun broeders en tot hun vijanden. Ze houden zich vast aan 

de hoop op het heil en de heerlijkheid van God.  

Ze volharden in de verwachting van het zoonschap, dat ze het 

beeld van Jezus Christus gelijkvormig zullen worden (Rom. 

8:14,19,23,29, NBG-vert.) en dat al Gods beloften in hen 

gerealiseerd zullen worden (2 Petr. 1:3-4). God wordt hier 

voorgesteld als toeschouwer, die belangstellend toeziet hoe 

het proces zich voltrekt. 

 

4,5. Immers, dat gij, door God geliefde broeders, verkoren 

zijt, weten wij,  omdat onze evangelieprediking niet slechts 

in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de 

heilige Geest en in grote volheid; gij weet trouwens, 

hoedanigen wij bij u geweest zijn om uwentwil.  

 

Gods uitverkoren volk is het Israël van God, de ware 

gemeente, zij die ‘in Christus’, de Uitverkorene, zijn. Daarom 

noemt Paulus hen 'geliefde broeders’, omdat ze samen het 

huisgezin van God vormen. Paulus heeft niet alleen het 

evangelie verkondigd, maar hij ziet ook dat het vernieuwing 

en herstel in hen teweegbrengt. Zij hebben de kracht ervan 

ervaren, want het Koninkrijk van God bestaat niet in 

woorden, maar in kracht (1 Kor. 4:20). De woorden brengen 

daarom herstel en vernieuwing en het evangelie heeft hen 

ook de doop in de heilige Geest gebracht, waar de rijke 

vruchten van de Geest uit voortkomen. Doordat de prediking 

gepaard gaat met de kracht van de Geest, gaat daar veel 

overtuigingskracht vanuit. Paulus heeft een sterke indruk op 

hen gemaakt. Samen met zijn medewerkers heeft hij veel 

voor hen betekend, toen ze in hun midden waren.  

 

6,7. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here 

en gij hebt het woord onder zware verdrukking met 

blijdschap des heiligen Geestes aangenomen, zodat gij een 

voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië 

en in Achaje.  

Paulus herinnert de Tessalonicenzen aan de tijd die hij bij hen 

doorgebracht. Hij belichaamt zelf het evangelie dat hij brengt. 

Daarom kan hij zeggen: ‘Wordt mijn navolgers, gelĳk ook ik 

Christus navolg' (1 Kor. 11:1). Hij merkt nu op dat ze dit 

daadwerkelijk doen. Paulus heeft bij zijn prediking in 

Tessalonica veel tegenstand  ervaren (Hand. 17:5–9). De 

gelovigen die bij zijn vertrek zijn achterbleven hebben daar 

ook mee te maken. Ondanks de zware vervolgingen en de 

lasteringen blijven ze trouw aan het woord dat ze hebben 

aanvaard en bewaren ze de blijdschap van de heilige Geest. 

Het koninkrijk van God is in hen. De andere gemeenten in 

Achaje, waar Korinthe ligt, en in Macedonië hebben gehoord 

van dit geloof en nemen er een voorbeeld aan. 

8,9. Want uit uw midden heeft het woord des Heren 

weerklonken niet alleen in Macedonië en Achaje, maar 

allerwegen is uw geloof, dat zich op God richt, bekend 

geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te 

zeggen. Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u 

ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd 

hebt, om de levende en waarachtige God te dienen. 

Tessalonica heeft een actieve en levendige gemeente. Men 

spreekt hierover tot ver buiten de landsgrenzen. Hun geloof 

richt zich niet op wat mensen zeggen, op afgoden of Joodse 
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instellingen, maar via Jezus Christus richten ze hun geloof 

direct op God. Iedereen ziet hun trouw en standvastigheid, en 

Paulus hoeft daar niets meer aan toe te voegen. Het hele 

verhaal, inclusief hoe zij door de prediking van de apostel tot 

geloof zijn gekomen, is overal bekend en iedereen vertelt het 

door. Men weet hoe Paulus eerst in de synagoge is begonnen 

(Hand. 17:1-3) en dit heeft voortgezet in het huis van Jason 

en hoe velen het evangelie hebben aangenomen en in plaats 

van afgoden God zijn gaan dienen (Hand. 17:4-9). 

10. en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de 

doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de 

komende toorn. 

De Tessalonicenzen accepteren waar de Atheners om 

moesten lachen, namelijk de opstanding uit de doden (Hand. 

17:32). Ze belijden dat Jezus hen door zijn dood heeft verlost 

en dat hij is opgestaan uit de dood. Ook geloven ze in de 

wederkomst van de Heer. Daarover moet Paulus echter nog 

wel het één en ander rechtzetten (hoofdstuk 4 en 5). Ze lijken 

wel iets te weten over de grote verdrukking en de openbaring 

van de toorn van God. Ze weten ook dat ze daarin niet zullen 

ondergaan, maar erdoorheen zullen komen.  

Voor de Tessalonicenzen in hun tijd geldt dat ze de kracht van 

Jezus en zijn hulp verwachten in moeilijke tijden en in de strijd 

tegen de machten van de duisternis, die ook nu opkomen. De 

Heer geeft hun kracht en zorgt voor uitkomst, zodat ze 

ertegen bestand zijn (1 Kor. 10:13) (wordt vervolgd). 

 

‘GOUD VANOUDS’ 

 

Door Rita Blijdorp 
          

Ook weer in deze 4e Driebergen-studie zet 

zuster Van den Brink heel duidelijk uiteen 

hoe Jezus te werk is gegaan om het 

geestelijke huis van God te bouwen. 

Allereerst natuurlijk door het woord 

te brengen dat voor die tijd nog nooit 

gebracht was.  Wat moet dat een 

verbazing gewekt hebben. Stel je 

voor, je weet niet beter dan dat van 

God het goede en het kwade komt en 

het wordt je duidelijk gemaakt dat 

het totaal anders ligt: God is enkel goed! En daarnaast dat je 

niet lijdelijk hoeft toe te zien hoe dat kwade zich dan 

manifesteert maar ………ten tweede natuurlijk door de 

werken van satan te verbreken.  En het wekt nog steeds 

verbazing als mensen voor het eerst deze boodschap horen. 

Maar luister zelf maar want anders herhaal ik hier de 

boodschap. Je kunt deze boodschap hier downloaden. 

HE, PA, GA JE MEE VISSEN? 

Door Eljakim Nuijten 

Een tijdje terug werd die vraag aan mij 

gesteld. Ik heb twee zoons en één dochter. 

De zoons zijn inmiddels 33 en 27 en mijn 

dochter zit er mooi tussenin. Inmiddels 30 

jaar. Wat gaat het snel.  

Beide zoons hebben een gezamenlijke 

hobby: vissen. En dat is karper vissen. 

Behalve vissen in Nederland wordt er ook af en toe in het 

buitenland gevist. Zo waren we in het voorjaar van 2022 ook 

al in Frankrijk geweest om te gaan vissen. En de vraag kwam 

dan begin dit jaar weer. Pa….ga je mee vissen? “We gaan de 

tweede week van oktober”. 

Tsja…ik ben géén visser. Ik ben een fietser. Maar zicht op een 

weekje er met mijn zoons tussenuit leek mij wel wat. Dus ik 

zei ja! 

Daar gaan we! 

En toen was het zover. 

Er was een meertje 

afgehuurd op ca 930 km 

van onze woonplaats. 

Een aardig stuk rijden 

voor het vangen van een 

paar karpers. Tenten 

mee, visspullen mee, ik 

mijn fiets mee, enz. enz. 

Genoeg om mee te 

nemen in ieder geval. Ik 

ga het niet allemaal 

omschrijven maar de 

gemiddelde karper 

visser heeft genoeg 

spullen         En er ging voer mee met een straatwaarde van 

enkele honderden euro’s. Karpers moeten goed eten!! 

Het weer zag er ook veelbelovend uit. Voor mij in ieder geval. 

Lekker fietsweer. Gemiddeld 28 graden. En dat voor de 

maand oktober. Een kadootje voor mij! We vertrokken 

daarom naar Frankrijk. 

Na aankomst werden alle spullen uitgepakt en klaargezet. 

Veel technologie was ook mee. Dieptemeters, voerboot, 

meerdere hengels, beetmelders enz. enz. 

Een uitstapje in gedachten 

Tijdens het klaarmaken en installeren van mijn zoons moest 

ik denken aan Jezus toen Hij, nadat Hij was opgestaan uit de 

dood, verscheen aan het meer van Tiberias. Staand aan het 

strand (Jezus werd toen niet herkend) vroeg Hij Simon Petrus, 

https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/9095c34d6a9d3874ba3a9c120973d0a8
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Jakobus en Johannes, die na een nacht vissen niets gevangen 

hadden, om opnieuw uit te gaan varen en hun netten deze 

keer aan de rechterkant van de boot uit te werpen. Zo kan je 

ook vissen! 

In Matth. 4 vers 18 staat: Toen Hij (Jezus) nu langs de zee van 

Galilea ging, zag Hij twee broeders, Simon, die Petrus 

genoemd wordt, en Andreas, diens broeder, een net in zee 

werpen; want zij waren vissers. 

Eén van de eerste dingen die Jezus deed….na zijn doop, aan 

het begin van Zijn bediening, was het verzamelen van 

discipelen. Om hen vervolgens mee te nemen en een 

volgeling te worden van Jezus. 

Mijn zoons gingen wachten op aanbeet en ik stapte de 

volgende dag op de fiets om een rondje te maken in de 

omgeving. Uiteindelijk heb ik drie ronden gefietst die dagen. 

Het waren inspirerende fietstochten. Ik wil je graag 

meenemen op die tochten en je laten zien wat de Heer mij 

heeft laten zien: 

Gelijkenissen 

In het evangelie van Mattheus staan veel gelijkenissen die 

Jezus deelde met zijn discipelen en de mensen die Hij 

ontmoette. Hij begon de gelijkenis vaak met: Het Koninkrijk 

der hemelen is als…..Vervolgens vertelde Jezus een verhaal 

aan de hand van een voor mensen herkenbare situatie of 

bijna dagelijkse gebeurtenis.  

Al fietsende door het Franse landschap maakte ik een paar 

foto’s die tot mijn geestelijke verbeelding spraken. Alsof de 

Here Jezus mijn ogen ergens op vestigde. Op mijn eerste 

fietsrit kwam ik het volgende tegen in een dorpje dat ik 

passeerde. 

Oude kerk…oude Peugeot… 

Toen ik de foto van deze kerk en 

de auto maakte kwamen vrij 

snel vragen in mij op (voor de 

autokenners… de auto voor de 

kerk is een oude Peugeot 106). 

Vragen als: Is de kerk alleen voor 

oudere mensen? Hoeveel 

mensen gaan er nog naar een 

kerk? Loopt de kerk leeg? Wat 

gebeurt er in de kerk? Hoe is de 

kerk ontstaan en wat is er van 

geworden?  

Is de kerk een beléving of is het een plek van ontmoeting met 

God en Jezus? Heeft geloven nog wel zin? En hoe mag je je 

bewegen als christen in deze wereld? Veel vragen. Reële 

vragen. Daar kunnen we dagen over spreken. Maar wat zegt 

de Bijbel? 

In Genesis, bij de schepping van de mens staat dat we 

geschapen zijn door God, naar Zijn beeld. We zijn dan primair 

geestelijke wezens. En als we naar Gods beeld geschapen zijn, 

dan mogen we Gods liefde ook zijn! Los van alle ontwikke-

lingen in de kerk en gemeenten mogen we zijn, zoals staat in 

1 Johannes 4 vers 15-17: 

15: Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont 

God in hem en woont hij in God. 16:Zo hebben wij de liefde 

leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. 

God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is 

met hem. 17: Onze liefde is volmaakt, als wij vertrouwvol 

uitzien naar de dag van het oordeel, omdat wij in deze 

wereld leven volgens het voorbeeld van Christus. Liefde laat 

geen ruimte voor vrees. (W78) 

Nou… ik ben er steeds meer van overtuigd dat geloven het 

belangrijkste is van mijn bestaan. Geloven heeft zeker zin! Wij 

mogen Gods liefde brengen in ons dagelijkse leven. De 

grootte van de gemeenschap maakt dan niet uit. Die 

geloofsgemeenschap, waar je je thuis voelt, mag je 

vertrekpunt zijn van waaruit je mag leven. En Jezus wil je 

graag leiden! Vraag Hem! 

Wees dus niet ontmoedigd. Ga door! Jezus moedigt ons aan 

om door te gaan. Als persoon in je dagelijkse leven, als 

gemeente op de plek waar je gesteld bent. 

Toen ik verder fietste, kwam ik weer een grote katholieke 

kerk tegen. Midden in een plattelandsdorp. Wat ik daar zag, 

maakte dat ik even moest stoppen. 

Wat is de kern van je geloof? 

Er waren vele beelden van 

heiligen, kruisbeelden, 

engelen en zelfs snoeren 

met lampjes, om ze op te 

leuken. Wat een “poespas” 

stond er op het plein, voor 

deze grote katholieke kerk in 

een klein plattelandsdorp.  

Opnieuw kwamen er allerlei 

vragen: Wie aanbid je? Waar 

gaat al je aandacht naar uit? 

Wie staan er centraal in je leven? Zijn er afgoden in je leven? 

Wat slokt al je aandacht op? 

Af en toe je geloof wat opluisteren met wat verlichting? Zijn 

er veel, misschien kerkelijke, tradities in je leven die je 

bezighouden? Die meer je aandacht trekken dan het werkelijk 

leven met Jezus Christus? 

Tsja…we kunnen soms ver van de werkelijk belangrijke 

geloofszaken verwijderd zijn. Wat zegt Jezus ons hierover? Hij 
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is duidelijk in wat we voorop mogen stellen in ons leven: 

Zoekt eerst zijn Koninkrijk en de gerechtigheid die Hem 

behaagt, en dat alles zal als een toegift u geschonken 

worden. (Matt. 6:33 LEI) 

Mattheus hoofdstuk vijf tot en met 8 staan vol met lessen en 

handreikingen van Jezus, waarvan ik de bovenstaande tekst 

als een centrale tekst beschouw. 

Inmiddels had ik al wat heuveltjes genomen en wat 

kilometers gehad, het was warm. Deze korte pauze heb ik 

maar even gebruikt, om wat snelle suikers tot me te nemen 

en wat natuurlijk water te drinken. Ik had immers nog even te 

gaan. 

Maar mijn les was: laat je niet afleiden door uiterlijke zaken, 

creëer niet je eigen heiligen, maar verdiep je wandel met 

Jezus, je Voorganger, je Leidsman! Jezus volgen vraagt niet 

om tradities te volgen in je leven. 

Moe en uitgebloeid? 

Na weer wat kilometers op 

de pedalen kwam ik een 

stuk verderop tussen de 

landerijen een wat zielig 

ogende groep zonne-

bloemen tegen. Ik had 

zoiets al eens in de verte 

gezien, maar nu kwam ik er 

vlak langs. Even stoppen 

dus om dit van dichterbij te 

bekijken. Het was 

inmiddels al herfst, maar 

de zonnebloemen stonden er nog. Wel een zielige 

verschijning. Allemaal naast elkaar, kopjes naar beneden. 

Bladeren slap, langzaam bruin wordend. Sommigen al bijna 

afgestorven… 

Het beeld deed mij denken aan een groep mensen die naast 

elkaar stonden, allemaal terneergeslagen en afwachtend op 

wat er gebeuren zou. Op gepaste afstand van elkaar… 

Ook dit beeld gaf mij weer allemaal vragen toen ik verder 

fietste: Misschien voel je je wat oud, dor en uitgebloeid? Vind 

je dat je er niet meer toe doet ? Voel je je onnuttig? Sta je al 

zo lang in je bediening, of je zit in bepaalde omstandigheden 

en lijkt er niets te veranderen? 

Voel je je soms als die zonnebloemen, dor en droog? Kopje 

naar beneden, alsof je voor de buitenwereld niets meer 

betekent. Of je nou oud of jong bent. 

Maar wees je bewust van wie je bent in Christus: Richt je naar 

de zon en laat je vrucht groeien. Er kan nog genoeg pit in je 

zitten om vrucht te dragen. Blijf staan totdat het tijd is om 

vrucht te dragen. En bij de Heer kan dat meerdere malen! Je 

mag olie voortbrengen, God wil je, door Zijn Geest in jou, 

verkwikken en gebruiken. Gewoon op de plek waar je 

geplant bent of daar waar je je begeeft! 

Een heel bekende tekst spreekt daar over: 

Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest 

over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in 

geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. 

(Hand. 1:8 NBG) 

En weer opstappen en doorfietsen… Wat een boel kerken 

kwam ik onderweg wel niet tegen. Daar stond ik versteld van. 

Terwijl het geen grote dorpen waren. Ook dit plaatje trok mijn 

aandacht: 

Een huis tegen de kerk aan gebouwd… 

Bouw jij je huis 

tegen de kerk, of het 

liefst in de kerk? 

Afsluiten van alles 

wat er om je heen 

gebeurd. Een soort 

kluizenaar zijn. Je 

het liefst helemaal 

afsluiten… 

Jezus begaf zich in de wereld. Geleid door Gods Geest ging hij 

iedere dag op pad. Soms zocht hij de mensen op, soms de 

stilte. Hij bracht het evangelie. Hij is het evangelie, het levend 

geworden woord! 

Dus…Gebruik de broederschap/zusterschap om elkaar te 

bemoedigen en te helpen. Om opgebouwd te worden en om 

daarna weer uit te gaan, tussen de mensen in je dagelijkse 

leven. Sluit je niet op in je kerk, sluit je niet op in je huis. Bid 

niet alleen voor vrede en herstel en genezing, maar wees die 

vrede, genezing en herstel. 

Een mooie tekst over je levenswandel kwam ik tegen in 

Jesaja, vers 33: 15-16 (W95) 

15 Hij die de wegen van het recht gaat, die waarheid 

spreekt, die een afschuw heeft van gewelddadig gewin, die 

zijn handen ervan weerhoudt steekpenningen te 

aanvaarden, zijn oren toedrukt om bloeddorstige plannen 

niet te horen, en de ogen sluit om geen deel te hebben aan 

het kwaad. 16 Zo iemand woont in den hoge, onaantastbaar 

is zijn vesting op de rotsen. Brood wordt hem geleverd, van 

water is hij steeds verzekerd. 

Zo mogen wij leven, dan zal onze God voorzien in wat wij 

nodig hebben. Laten we ons op Zijn hoogten begeven, en 

vandaar uit leven! 
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Verzamelen én delen 

Het laatste plaatje wat mijn aandacht trok was heel anders. 

Van heuvel op en heuvel af fietsen kwam ik uiteindelijk op 

een groot open stuk, minder glooiend. Veel akkers en 

landerijen. Minder dorpen, meer boerderijen. Maar… wel 

met een heuvel centraal…en wat stond er op die heuvel? 

Allemaal hooibalen, voorraad om te overwinteren, verzameld 

op de heuvel. Een indrukwekkend gezicht aangezien het hele 

grote hoeveelheden waren. Erg hoog opgestapeld, wel 

tientallen meters volgens mij. Ik moest eerst denken aan de 

graanschuren van Egypte. Verzamelen voor toekomstige 

moeilijke jaren. Jozef was daarvan op de hoogte. Hij 

verzamelde in goede jaren, en deelde uit in moeilijke jaren. 

 

Wat doen wij met wat wij verzameld hebben? Leggen we het 

hoog en droog weg? Moeilijk te bereiken? Houden we het 

voor onszelf? Of delen we uit daar waar het nodig is? Zijn we 

bang om te delen? Misschien zitten ze niet op je te wachten? 

Maar er is zeer zeker honger in de wereld. Kijk maar, waar 

men zich op stort. Zitten ze op je te wachten? Ik denk het wel. 

Daarom…Deel je geestelijke schatten uit. Ontmoet de 

mensen om je heen, daal, spreekwoordelijk af, en neem 

mee van de liefde en vrede van God en vraag Jezus waar je 

die mag delen. Geef met ruime mate en met liefde. Wees 

open en toegankelijk. Dat deed Jezus ook. 

Met Paulus mogen wij zeggen: 

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een 

kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor 

de Jood, maar ook voor de Griek. (Rom. 1:16 NBG) 

predikende (dat is Paulus) het Koninkrijk Gods, en onderricht 

gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle 

vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. (Hand. 28:31 

NBG) 

Jezus verzamelde discipelen om zich heen. Kort na Zijn doop 

begon Hij daar al mee, aan het begin van Zijn bediening. Hij 

gebruikte gewone mensen, o.a. vissers. Jezus liet ons zien wie 

God werkelijk is. Jezus bracht de weg van vergeving van 

zonden en eeuwig leven. Hij liet ons zien wie de grote 

tegenstander, uitééndrijver is van Gods plan. Jezus leert ook 

dat we Hem mogen volgen en groeien van kind naar 

volwassen zoon en dochter. We mogen meer en meer op 

Hem gaan lijken. In alles wat we denken, zeggen en doen. 

Jezus bracht het Koninkrijk der hemelen. Veelal door middel 

van gelijkenissen. Fietsend door Frankrijk zag ik gelijkenissen. 

Ga net zoals Jezus uit, onder je naasten, gewoon in je 

omgeving. Deel het Koninkrijk der hemelen zoals Jezus deed. 

Gebruik gelijkenissen, omstandigheden en situaties die God 

je laat zien. 

Momenteel wordt er m.i. meer aandacht gegeven aan de 

profeten van het oude testament, wat zij profeteerden over 

Israël (en alles er omheen), dan aan inzicht in de geestelijke  

werkelijkheid die Jezus, de Zoon van God bracht. Onze 

aandacht wordt door veel leiders getrokken naar de 

natuurlijke wereld. De profeten worden bijna belangrijker 

gevonden dan Jezus, Gods Zoon en Zijn werk, de grootste 

Profeet. Dat terwijl Jezus degene is die God, Zijn en onze 

Vader, het beste kent! Jezus liet en laat ons de geestelijke 

wereld zien! Wij zijn in eerste instantie geestelijke mensen! 

Laten we in deze tijd de boodschap van vrede in je hart door 

Jezus Christus brengen. Laten we zijn liefde brengen én zijn. 

Hé zoon, dochter, ga je mee vissen? 

Wat mijn zoons aan mij vroegen, vraagt Jezus aan jou, maar 

dan op mensen. Laten we aan de andere kant gaan vissen. 

Niet aan de kant van de natuurlijke wereld, maar aan de kant 

van het Koninkrijk der hemelen. Vandaaruit moeten we gaan 

leven. 

Leef voor Jezus, volg Hem, leef als Jezus. Breng het Koninkrijk 

van Hem. Breng hoop en liefde! 

 

EEN UPDATE VAN DE SITE OVER LEVEND GELOOF 

Broeder Ruurd Visser heeft, zoals 

we eerder berichten de taak op zich 

genomen, om het voormalige volle 

evangelieblad ‘Levend Geloof’ te 

digitaliseren en door middel van zijn 

website te publiceren, zodat het 

materiaal opnieuw beschikbaar 

komt ter lezing en geestelijke 

opbouw. Of met zijn woorden: het is 

‘smikkelen’. 

Inmiddels heeft hij ook de website verrijkt met diverse 

studies van Duurt Sikkens en met de Beeldverklaring van 

Openbaring van de Stichting Gemeentebouw te Groningen. 

https://ruurdvisser.nl/studies-van-duurt-sikkens/ 

https://ruurdvisser.nl/beeldverklaring-openbaring/ 

https://ruurdvisser.nl/studies-van-duurt-sikkens/
https://ruurdvisser.nl/beeldverklaring-openbaring/
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De beeldverklaring van Openbaring is destijds op andere 

wijze in Kracht van Omhoog verschenen door Cees Beekman 

(bijgenaamd ‘Beeldman’) en er is nog een derde handleiding 

bij de Openbaring op schrift gezet, mogelijk door J.E. van den 

Brink zelf. Van de beide laatste beeldverklaringen (bij de 

Openbaring door J.E. van den Brink) hierbij de link: 

https://www.kdh-

infotheek.nl/koninkrijkderhemelen/beeldverklaringen-

openbaring 

Voor wie bezig is met Openbaring hierbij ook de link naar het 

studieboek over Openbaring door Cees Visser:  

https://www.phos.nl/boeken/openbaring-van-jezus-christus 

(red.). 

 

WANDELEN DOOR HET OUDE TESTAMENT (19) 
 

Naar de mp3 van 2003-11-12 door Cees Visser in de 

VEG ‘Immanuël’ te Breda 

 

Genesis 15:1 - Genesis 16:16 

Abram is weer thuis na zijn ongelofelijke overwinning op 

Kedorlaomer, en na die zo bemoedigende ontmoeting met 

Melchizedek, de koning van Salem en 

priester van God. Gezegend en 

gesterkt, vol vertrouwen, vol van 

hernieuwde verwachting: de Heer is 

mét mij, Hij maakt zijn woord waar. 

Abram weet zich op de plaats door 

God bedoeld, op de weg die God 

beoogt. Al Gods beloften zullen 

worden vervuld.  

De Heer treedt Abram tegemoet 

Enige tijd later treedt de Heer hem tegemoet. Genesis 15:1 - 

Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht: 

Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot 

zijn. 

De Heer treedt hem tegemoet in een gezicht. Dat moet in de 

nacht zijn geweest: Abram ligt wakker, hij kan niet slapen. 

Terwijl alles donker is, wordt voor zijn geestesoog een licht 

ontstoken. Hij ligt misschien te piekeren over hoe het nu 

allemaal verder moet. Wellicht zelfs een beetje wanhopig. 

Een prachtige overwinning behaald, amen! Gezegend door 

Melchizedek, heerlijk! Maar daarvoor is hij toch niet in het 

land…  

De beloofde vrucht is nog niet te zien 

De Heer heeft hem dit land gegeven met oog op nageslacht; 

en dat laat op zich wachten. Je kunt vijanden verdrijven en 

gezegend worden, maar het gaat om de vervulling van de 

belofte, om de vrucht. Je kunt je voorstellen dat het dan wel 

eens ‘donker’ kan worden om je heen. Maar dan verschijnt de 

Heer aan hem en wordt het ‘licht’. Hij spreekt tot Abram 

vanuit zijn hart en verzekert Hij hem van zijn bescherming: Ik 

ben je schild Abram, vrees niet. Ook al ben je hier ‘alleen’.  

Je hebt gezien dat Ik je bij Kedorlaomer de overwinning heb 

gegeven en zo zal het blijven, Ik ben je schild. Ik bescherm je 

naar lichaam en ziel. En Ik maak je rijk, je loon zal zeer groot 

zijn. Je hebt het loon van de koning van Sodom afgewezen: je 

wilt alleen maar rijkdom van Mij. Ik geef het je, Ik maak je rijk 

in alles: in het verlengde van wat tot hiertoe is gebeurd. 

Abram legt zijn hart open voor God 

En dan spreekt Abram ook vanuit zijn hart, hij spreekt zijn hart 

voor God uit. Hij gaat niet tegen God in, nee, hij gaat er juist 

óp in: Wat zult U mij geven, Heer? Overwinning? Rijkdom? 

Daar gaat het mij niet om, Heer, ik ben nog steeds kinderloos. 

Zal mijn knecht Eliëzer mijn erfgenaam worden? Ik zie het niet 

meer zitten, Heer, ik word ouder en ouder. Hoe moet ik toch 

de vervulling van uw belofte tegemoet zien?  

De Heer spreekt vanuit zijn hart en Abram gaat erop in. 

Abram spreekt ook vanuit zijn hart en stelt God de vraag die 

in zijn hart leeft. Hij legt het open en helder voor God neer. 

Dat kan, dat mag. Dat is geen ongeloof, geen afwijzing, maar 

een vraag. Heer hoe zal dat dan gaan? Hoe zult U uw belofte 

gaan vervullen? En hoe mag ik mij openen voor het vervolg 

op die weg? Gaat het via mijn knecht Eliëzer? 

Kijk eens naar de sterren 

Dan spreekt God opnieuw tot Abram, Hij wil hem iets laten 

zien: Sta eens op Abram, kom eens naar buiten. Abram staat 

op, gaat naar buiten en ziet de sterrenhemel. Dat moet 

adembenemend geweest: juist in het diepe duister van de 

nacht schitteren de sterren het meest. En dan komt daar het  
woord van de Heer bij: Abram, tel de sterren eens als je kunt, 

zo zal jouw nageslacht zijn. Het is een ‘beeld’, maar 

het laat een ‘indruk’ achter die je nooit meer 

vergeet. Ik vermoed dat Abram daarna bij het zien 

van de sterrenhemel altijd heeft teruggedacht aan 

dit ‘schitterende’ getuigenis van de Heer. Je krijgt 

een zoon, Abram. Eliëzier zal je erfgenaam niet zijn, 

een lijfelijke zoon zal je erfgenaam, die zal de vader 

zijn van een volk. Elke keer als je wakker ligt, als je overvallen 

wordt door twijfel en onrust, denk dan terug aan het woord 

dat Ik nú tot je spreek, aan het beeld dat Ik je nú toon. Dat 

mag voor jou voorgoed met elkaar verbonden blijven. 

Abram gelooft 

Wat doet Abram? Abram gelooft (Gen.15:6) en de Heer 

rekende het hem toe als gerechtigheid. Abram vertrouwt God 

op zijn woord. ‘Aman’ zegt Abram, dat woord kennen wij: 

amen, het zij zo. Abram ziet niet meer op zijn ouder 

https://www.kdh-infotheek.nl/koninkrijkderhemelen/beeldverklaringen-openbaring
https://www.kdh-infotheek.nl/koninkrijkderhemelen/beeldverklaringen-openbaring
https://www.kdh-infotheek.nl/koninkrijkderhemelen/beeldverklaringen-openbaring
https://www.phos.nl/boeken/openbaring-van-jezus-christus


HOGER-OP 

9 
 

wordende lichaam, noch op dat van Sarai: God zal doen wat 

Hij belooft. Dat is zeker en vast, dat is ‘ja’ en ‘amen’. En God 

rekent het hem toe als gerechtigheid. Het is de eerste keer 

dat de Bijbel dit zo noemt: gerechtvaardigd worden op grond 

van je geloof. Vele eeuwen later werkt Paulus deze gedachte 

in zijn brief aan de Romeinen verder uit.  

De volgende dag spreekt God weer tot Abram. Dat kun je 

afleiden uit de tekst. Abram is dan nog helemaal vervuld van 

wat er in die nacht heeft plaatsgevonden. Genesis 15:7 - En 

Hij zei tot hem: Ik ben de Here, die u uit Ur der Chaldeeën 

heb geleid om u dit land in bezit te geven. En hij zei: Here 

Here, waaraan zal ik weten, dat ik het bezitten zal? 

Een verbond als ondersteuning 

Abram twijfelt niet aan de belofte van de Heer, maar heeft 

behoefte aan een onderpand, een ondersteuning: Laat mij 

dat ook zien, Heer, waaraan zal ik dat weten? Hij spreekt 

opnieuw zijn hart uit, gebaseerd op vertrouwen in God en 

liefde tot God. Dat is de Heer welgevallig. God nodigt Abram 

dan uit tot het sluiten van een verbond. Hij moet alle 

voorbereidingen treffen voor een verbondssluiting, zoals dat 

in die tijd gebruikelijk was. Men houwt dan een paar dieren 

in tweeën en legt de delen tegenover elkaar en maakt een 

pad. De twee verbondspartners gaan dan gezamenlijk tussen 

die helften door en beloven elkaar: wij horen bij elkaar, zoals 

die twee helften van die dieren. En als een van ons het 

verbond breekt, zal hij worden als deze dieren.  

Jeremia 34:18 - Ik zal de mannen die mijn verbond hebben 

overtreden, die de bepalingen van de verbintenis welke zij 

voor mijn aangezicht gesloten hadden, niet hebben gestand 

gedaan, maken als het kalf dat zij in tweeën deelden en 

tussen welks stukken zij doorgingen, de vorsten van Juda en 

de vorsten van Jeruzalem, de hovelingen en de priesters en 

het gehele volk des lands, die tussen de stukken van het kalf 

zijn doorgegaan; Ik zal hen overgeven in de macht van hun 

vijanden en van wie hen naar het leven staan, zodat hun 

lijken tot voedsel zullen strekken voor het gevogelte des 

hemels en het gedierte der aarde. 

Zo ging dat in die tijd. God nodigt Abram uit tot zo’n verbond 

en Abram gaat erop in. Hij maakt alles klaar voor de sluiting 

van dat verbond. En vervolgens wacht hij op de komst van de 

Heer. Want je moet er met z’n tweeën tussendoor. Als er 

roofvogels komen, jaagt Abram ze weg. Niets zal dit heilige 

moment voor Abram kunnen ontheiligen. Het wordt later en 

later… het wordt avond, de zon gaat onder. En nog steeds is 

er niets gebeurd. Misschien dat Abram er al een keer 

tussendoor gelopen is, maar de Heer is nog niet verschenen.  

Abram ontvangt een nachtgezicht 

Wat staat er dan? Genesis 15:12 - Toen de zon op het punt 

stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abram. 

Hebben we dat al eens eerder gelezen? Genesis 2:21 - Toen 

deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en 

terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar 

plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij 

uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar 

tot de mens. 

Dit is dus niet negatief, maar positief. In deze betekenis vind 

je het ook in Job 33:14-18 - Want God spreekt op één wijze, 

of op twee, maar men let daar niet op. In een droom, in een 

nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, in 

sluimering op de legerstede - dan opent Hij het oor der 

mensen, en drukt het zegel op de vermaningen, tot hen 

gericht, om de mens van zijn doen af te brengen, om 

hoogmoed van de man te weren, om zijn ziel van de groeve 

te redden, zijn leven, dat het niet omkome door de spies.  

In zo’n diepe slaap kan God je dus een nachtgezicht geven. 

Die diepe slaap kan ook een heel andere oorzaak hebben. In 

Spreuken 19:15 staat: Luiheid doet in diepe slaap vallen... 

Dat geldt hier niet voor Abram, die is niet lui. Hij heeft de hele 

dag door roofvogels weggejaagd en het pad bewaakt dat hij 

voor die verbondssluiting gereed heeft gemaakt. 

Ten slotte nog een tekst met datzelfde Hebreeuwse woord, 

maar dan weer negatief: Jesaja 29:10 - Want de Here heeft 

een geest van diepe slaap over u uitgestort en Hij heeft uw 

ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, 

omhuld. 

Abram krijgt zicht op de geestelijke werkelijkheid 

Uit het vervolg van het verhaal blijkt dat Abram wel degelijk 

ziet wat er gebeurt: zijn ogen worden niet ‘toegesloten’, zijn 

hoofd wordt niet ‘omhuld’. Integendeel: hij ziet wat de Heer 

doet en hoort wat de Heer zegt. Ik geloof dat de Heer Abram 

in die diepe slaap laat vallen om hem die verbondssluiting te 

laten aanschouwen met alle aandacht voor de geestelijke 

realiteit. Om niet meer bezig te zijn met het zichtbare, met 

vogels die afkomen op dat vlees, maar helemaal betrokken te 

worden bij en zicht te krijgen op wat de Heer op dat moment 

wil doen. Volle aandacht voor de werkelijkheid van boven; 

geen afleiding door de dingen van beneden.  

Als de discipelen in de hof van Getsemané in een diepe slaap 

vallen, kunnen zij niet meer met Jezus ‘waken’, worden zij 

‘onttrokken’ aan de werkelijkheid waarin Jezus Zich bevindt. 

Maar zo is het hier niet: Abram wordt niet onttrokken aan de 

werkelijkheid van dat moment, maar krijgt juist helder zicht 

op die werkelijkheid. Ik geloof dat het een positief gebeuren 

is. We zouden het een ‘profetische slaaptoestand’ kunnen 

noemen. 

God openbaart Zich, Satan reageert 

Wat gebeurt er met Abram in die diepe slaap? En zie, hem 

overviel een angstwekkende dikke duisternis. Ja, dat is wél 

negatief. En ook niet ‘toevallig’. Als God Zich wil openbaren 
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aan Abram, hem wil bepalen bij zijn verbond met de mens, 

wil de duivel dat verhullen, angstwekkend laten overkomen, 

en bij Abram vandaan houden. Satan wil God vóór zijn en die 

verbondssluiting tegenhouden. Maar dat doel bereikt hij niet. 

Te midden van die diepe duisternis gaat voor Abram het licht 

op. Hij ziet God ‘lichtend’ tussen de dieren doorgaan. En zo 

sluit God het verbond met zijn vriend Abram. 

Genesis 15:17 - Toen de zon was ondergegaan, en er dikke 

duisternis was, zie, een rokende oven met een vurige fakkel, 

welke tussen die stukken doorging. Te dien dage sloot de 

Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht 

zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote 

rivier, de rivier de Eufraat: de Keniet, de Kenizziet, de 

Kadmoniet, de Hethiet, de Perizziet, de Refaïeten, de 

Amoriet, de Kanaäniet, de Girgasiet en de Jebusiet. 

Het gaat door verdrukking heen 

God verzekert Abram dat hij nakomelingen krijgt en dat zijn 

nakomelingen in dit land zullen wonen. Tegelijkertijd laat God 

ook merken dat het door verdrukkingen heen gaat.  

Genesis 15:13 - En Hij zei tot Abram: Weet voorzeker, dat uw 

nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het 

hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen 

zullen verdrukken, vierhonderd jaar. Doch ook het volk, dat 

zij zullen dienen, zal Ik richten, en daarna zullen zij met grote 

have uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan; 

gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde 

geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de 

maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. 

Het verbond wordt gesloten. Evenals Abram gaat God tussen 

de stukken door. Hij verzekert Abram dat hij en het volk dat 

uit hem voortkomt in het land zal wonen.  

Grensvlakverschijnselen 

Waarom ziet Abram bij die verbondssluiting een ‘rokende 

oven’ met een ‘vurige fakkel’ tussen de stukken doorgaan? 

God is toch licht, in Hem is toch in het geheel geen duisternis 

(1Joh.1:5)?  

Rook en vuur zijn de gebruikelijke grensvlakverschijnselen. 

Wanneer God Zich openbaart in lichtglans - en Hij is één en al 

licht - dan zie je op deze ‘actie’ van God vaak ook een ‘reactie’ 

vanuit het rijk der duisternis (zie Ps.50:2-3). Op het ‘grensvlak’ 

van licht en duisternis ziet dat licht er dan uit als vuur, en is er 

rook. God wil alleen maar helderheid geven. De duivel wil een 

rookgordijn opbouwen. De Heer wil licht geven, maar het lijkt 

vuur.  

Je ziet dit in de hele Bijbel. Als de heerlijkheid van God Mozes 

tegemoet treedt in de braamstruik, lijkt het wel of die struik 

in brand staat. Als God Zich op de Sinaï aan zijn volk 

openbaart, is die verschijning van de heerlijkheid des Heren 

in de ogen van de Israëlieten als verterend vuur (Ex.24:17). 

Als God aan Elia wil verschijnen op de Horeb, is daar eerst die 

geweldige ‘windvlaag’, dan die ‘aardbeving’ en daarna dat 

‘vuur’. In al deze indrukwekkende natuurverschijnselen is de 

Heer niet: ze gaan vóór Hem uit. Pas daarna is er dat ‘suizen 

van die zachte koelte’ waarin Hij wel is (1Kon.19:11-12). Als 

op de Pinksterdag de Geest wordt uitgestort, is daar het 

geluid als van een geweldige windvlaag en zijn er tongen als 

van vuur. Het zijn grensvlakverschijnselen; zij vinden plaats op 

momenten dat God Zich openbaart, spreekt en werkt. Zo lang 

het rijk der duisternis bestaat, zullen we bemerken dat Gods 

verschijning vaak gepaard gaat met verschijnselen die niet 

aan God zijn toe te schrijven, maar het gevolg zijn van zijn 

verschijnen. De positieve actie roept een negatieve reactie 

op. Zeker als dat positieve in grote helderheid verschijnt. Dat 

negatieve wil dan de aandacht afleiden, mensen schrik 

aanjagen. Terwijl het God alleen maar gaat om zijn wezen, zijn 

licht aan mensen te openbaren. Om met zijn engelen aan 

mensen te verschijnen. Kijk er dus niet vreemd van op als een 

woord van God tot je komt en het in de hemelsferen gaat 

‘knetteren’. Als een ervaring van de Heer wordt weersproken 

en er een ‘tegenbeweging’ ontstaat. Laat je niet afleiden door 

het negatieve, door de ‘grensvlakverschijnselen’ die zich 

daarbij aandienen. Vestig je aandacht op wat de Heer tegen 

je zegt, op wat Hij je wil laten zien! 

Laat je niet intimideren 

Abram ziet op de Heer in deze verschijning, hij luistert naar 

wat de Heer tot hem zegt. Hij laat zich niet intimideren door 

wat de vijand op datzelfde moment aan het doen is. 

Niet alleen het spreken van de Heer wordt op deze wijze door 

de duivel en zijn rijk tegengewerkt. Ook de vervulling van 

Gods beloften gaat door strijd, moeite en tegenstand heen. 

Ook dat wordt weersproken en weerstaan. Gaat Gods belofte 

‘verloren’ als Hij zegt dat het volk in een land terecht zal 

komen waar 400 jaar lang over hen geheerst zal worden? 

Nee. Maar het gaat wel ergens doorheen. De duivel wil die 

vervulling ‘onmogelijk’ maken. Hij wil mensen afhouden van 

het vasthouden aan Gods beloften, van het blijven geloven in 

God, van het doorgaan op de weg die God heeft gewezen. Een 

waarschuwing voor ieder van ons.  

In geloof de weg van God blijven gaan 

God sluit een verbond met Abram. Abram beleeft dat in een 

diepe slaap, in een ‘profetische slaaptoestand’. En hij gelooft 

in wat God hem belooft. Als het verbond gesloten is, gaat het 

om trouw blijven aan dat verbond, om het je blijven richten 

op de wil van God, wat er ook gebeurt. Om het in geloof en 

vertrouwen blijven bewandelen van de weg van God. Niet in 

aanschouwen, maar in geloof. Ook al blijft de vervulling van 

die belofte uit. 
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Abram gaat door, tegen hoop op hoop (Rom.4:18). Hij blijft 

de vervulling van Gods belofte verwachten. Maar na tien jaar 

in Kanaän te hebben gewoond en nog steeds geen zoon te 

hebben gekregen, begint het voor zijn vrouw Sarai wel heel 

moeilijk te worden.  

Sarai twijfelt aan haar aandeel in de belofte 

Sarai is volledig op de hoogte van Gods belofte. Abram heeft 

haar verteld van die sterrenhemel, van dat nachtgezicht en 

die verbondssluiting, hij heeft alle woorden en beloften van 

God met Sarai gedeeld. Zij heeft alles gehoord en geloofd, ze 

is in alles met Abram meegegaan. En toen het in Egypte aan 

het hof van Farao voor haar heel moeilijk werd, heeft zij vol 

geloof en vertrouwen vastgehouden aan Gods belofte.  

Maar na die tien jaar onvruchtbaarheid in Kanaän (en in alle 

huwelijksjaren daarvoor) raakt Sara toch in vertwijfeling. Ze 

twijfelt niet aan Gods belofte, maar aan haar eigen aandeel 

daarin. Heb ik het wel goed begrepen? Abram zal een zoon 

krijgen, ja dat geloof ik. Maar zal die zoon uit mij geboren 

worden? Dat kan eigenlijk niet meer. Ik ben al mijn leven lang 

onvruchtbaar en ik word alleen maar ouder: ik ben inmiddels 

75 jaar. Moet het dan niet via een andere weg? Sta ik door 

mijn ‘oude lichaam’ die vervulling van Gods belofte niet in de 

weg?  

Kun je het je voorstellen dat zoiets bij Sarai opkomt en post 

vat? Heel haar leven is zij meegegaan in het geloof van haar 

man. En nu komt de vijand rechtstreeks op haar af.  

Sarai bedenkt zélf een weg 

Wat doet Sarai? Ze doet Abram een voorstel naar de 

gebruiken en gewoonten uit die tijd: Abram, ga tot Hagar, je 

slavin, misschien zal het uit haar gebouwd worden. Doe 

zoals zoveel mannen Abram: neem een bijvrouw, mijn slavin. 

En omdat het mijn lijfeigene is, zal het kind dat uit haar 

geboren wordt mijn kind zijn. Zo kan het toch ook? Het is een 

kind uit jouw zaad.  

Klinkt goed hè? Goed gemeend en goed bedoeld van Sarai: ze 

offert zich op. Want het is nogal wat dat je je plaats als vrouw 

van je man opgeeft, om op die plaats een slavin te laten 

komen. Ze offert zich op. Maar zij bedenkt een eigen weg voor 

de vervulling van Gods belofte, en gaat die weg. En dat is niet 

naar Gods wil. Het is ingaan op de verzoeking om God een 

handje te willen helpen. Bid en werk staat er toch? Ze kan niet 

langer wachten op de vervulling van de belofte. Ze neemt zélf 

het initiatief. En dat is zonde.  

Abram geeft gehoor aan het plan van Sarai 

Wat doet Abram? Zegt hij: Nee, Sarai, zo doen we dat niet? 

Nee. Abram reageert net zoals Adam in de hof: hij neemt het 

voorstel van zijn vrouw aan. Daarmee deelt Abram in deze 

zonde. Hij had haar aanbod ook kunnen weigeren en Sarai 

kunnen wijzen op de wil van God, haar kunnen terugvoeren 

op de weg van God. Het bedenken en bewandelen van een 

‘kortere weg’ om het heil te kunnen verkrijgen levert onheil 

op. Zonde baart altijd onheil.  

Abram gaat erop in. Hij neemt Hagar tot vrouw en zij wordt 

zwanger. Hagar vindt dat prachtig: zij, de slavin uit Egypte, 

staat nu op de plaats van Sarai, zij draagt het kind van Abram 

in haar schoot. Die oude Sarai redt het niet meer…  

Hagar wordt trots 

Wat doet Hagar? Ze gaat de onvruchtbare Sarai verachten. 

Met het vorderen van haar zwangerschap wordt ze trotser en 

trotser. Tja, als iemand op een plaats komt te staan die God 

niet bedoelt, gaan alle verhoudingen op zijn kop. Ook al 

hebben mensen dat samen vooraf ‘goed’ bedacht. Hagar 

komt op een plaats die de hare niet is. De verhoudingen 

worden verstoord, de vrede in Abrams huis is plotseling ver 

te zoeken. De slavin krijgt macht en pronkt met de vrucht in 

haar schoot. Ze kijkt op de onvruchtbare neer: een bekende 

reactie. En Sarai, de vorstin, voelt zich de mindere en krijgt de 

neiging om die verhoogde slavin te gaan vernederen: ook een 

bekende reactie. Je ziet het hele patroon van actie en reactie 

terug. En wie moet het oplossen? Abram. Die zit tussen twee 

vuren in.  

Wat een toestand. De vijand buit die situatie uit, daar kun je 

zeker van zijn. Sarai geeft Abram de schuld van het hele 

drama. Ook dat nog. Dat is niet eerlijk. Nee, maar ook dat zie 

je vaak gebeuren. En Abram laat de beslissing dan maar aan 

Sarai over: doe maar wat goed is in jouw ogen. En wat doet 

Sarai? Ze gaat op de toer van de vernedering. Ze ontneemt 

Hagar haar nieuwe positie als ‘vrouw van Abram’, en zet haar 

terug in haar oude positie als ‘slavin van Sarai’.  

Hagar slaat op de vlucht 

Hagar ziet het daardoor niet meer zitten. Ze krijgt geen steun 

meer van Sarai, en van Abram hoeft ze het ook niet meer te 

verwachten. Wat kan ze anders dan wegvluchten? Ze maakt 

haar naam waar: Hagar betekent ‘vluchteling’. Ze vlucht naar 

Egypte, naar het land waar ze vandaan komt. Zij ziet het niet 

meer zitten, maar God ziet het nog wel zitten. God laat Hagar 

en het ‘kind van de rekening’ in haar schoot niet los. Het is 

zaad van Abram, zijn vriend. Ondanks alles wat mis is gegaan, 

houdt God zijn hand over Hagars leven en over het leven van 

haar ongeboren kind.  

God treedt Hagar tegemoet, terwijl ze helemaal aan haar eind 

is, ergens bij een put in de woestijn, helemaal kapot. De engel 

des Heren zegt: Hagar, slavin van Sarai, vanwaar ben je 

gekomen en waar ga je heen? Hoor je hoe God haar 

aanspreekt? Hij noemt Hagar bij haar naam en laat haar zien 

wie zij is en op welke plaats zij staat. Hij geeft haar weer zicht 

op hoe het is, hoe de situatie er in Gods ogen uitziet. 
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Hagar, neem je plaats weer in 

Met het feit dat Hagar op die manier wordt aangesproken 

komt zij op het goede spoor en antwoordt zij in dezelfde lijn: 

ik kom van Sarai, mijn meesteres. En op dat spoor, met die 

hernieuwde plaatsbepaling, gaat de engel door: Hagar, keer 

dan terug. Ga terug en neem die plaats weer in, onderwerp je 

aan Sarai, je meesteres. Voeg je in de juiste goede orde en 

doe elke trots en pronkzucht weg.  

Wat een zuiver advies. Ja, kun je iets anders verwachten als 

er een woord vanuit Gods koninkrijk tot je komt? Keer je om, 

bekeer je, en voeg je. Dan is er weer ‘grond’ onder je voeten 

en kunnen alle dingen op orde en in orde komen.  

Ismaël zal worden tot een groot volk 

Maar dat is niet het enige wat de engel tegen Hagar zegt, hij 

spreekt ook een belofte van God over haar uit: Hagar, je zult 

een zoon baren. En je zult hem de naam mogen geven: 

Ismaël, dat betekent God hoort. Want de Heer heeft naar 

jouw ellende gehoord en Hij verlost je uit deze ellende. Je zult 

een zoon krijgen: Ismaël. Hij zal een vrij en ongebonden 

zwerversleven leiden. Niet te temmen, als een wilde ezel 

gelijk. Uit hem zal een groot volk ontstaan dat vanwege zijn 

menigte niet te tellen zal zijn.  

God troost Hagar en stelt haar de geboorte van Ismaël in het 

vooruitzicht. Ook uit hem zal een volk ontstaat als ‘de sterren 

des hemels’…  

De God die naar je omziet 

Hagar beseft dat de Heer, de God van Abram en Sarai, tot 

haar spreekt en zij noemt zijn naam: Gij zijt een God des 

aanziens, de God die mij ziet, de God die naar mij omziet. Zij 

is verwonderd over zoveel genade. Heb ik werkelijk mogen 

zien die mij altijd ziet en voor mij zorgt? Zij noemt de put 

waarbij dit plaatsvindt Lachai-Roï: de put van de Levende die 

mij ziet, de put van de levende God.  

Voor Hagar is er niet meer nodig. Zij gaat in op het woord van 

de Heer, keert terug en onderwerpt zich weer aan Sarai, haar 

meesteres. Er komt weer vrede in Abrams huis.  

Na verloop van tijd baart Hagar een zoon, en Abram noemt 

hem Ismaël, naar het woord dat de Heer bij de put Lachai-Roï 

tot Hagar heeft gesproken.  

We lezen dat Abram dan al 86 jaar oud is en Sarai 76 jaar. Er 

is dan wél een zoon van Abram, maar nog steeds géén zoon 

van Abram en Sarai, zoals de Heer hen heeft beloofd. Daar is 

nog meer voor nodig (wordt vervolgd). 

JONGERENRUBRIEK 

KEEP WALKING 
 

Door Zeina Bassa-Dafesh  

Keep Walking – Want wij wandelen door 

geloof, niet door wat we zien (2 Kor. 5:7) 

We zijn weer gestart met een nieuw 

seizoen voor onze jeugd! Dit jaar hebben 

we een speciaal thema: Keep Walking. Het idee kwam van 

mijn tienerzoon Jonathan en ik wist meteen dat ik dit moest 

overnemen. Ik geloof dat God vaak door onze kinderen heen 

spreekt. Het thema past ook perfect bij ons geloof, want waar 

draait het om? Juist: geloven zonder 

te zien. Als je het kunt zien, is het 

geen geloof meer. 

Ik herinner mezelf vaak aan het 

hemels denken. Mijn dooptekst is 

namelijk: 

Geef de hemelse dingen de eerste 

plaats in je leven, en niet de aardse dingen. Want jullie zijn 

al dood wat de aardse dingen betreft. Jullie nieuwe leven is 

nu met Christus in God verborgen – Kolossenzen 3:2-3, 

BasisBijbel. 

Dus ik weet waar mijn focus ligt: 

• Geestelijk en niet natuurlijk 

• Hemels en niet aards 

• Kracht en niet angst 

• Zekerheid en niet twijfel 

Net zoals er staat in Efeziërs 2:6 dat we met Christus in de 

hemelse gewesten zijn gezet. Verder zijn we natuurlijk 

hemelse burgers en vertrouwen we niet op het vlees, zoals in 

Filippenzen 3:3 staat. 

Als je terugkijkt op je leven, zie je altijd weer hoe goed en 

trouw God is geweest. Het is belangrijk om jezelf en anderen 

hier steeds aan te herinneren. Om dat te doen, heb ik het 

‘Keep Walking Thank You Prayer’ bedacht. Dit gebed helpt 

ons stil te staan bij de uitdagingen die we zijn tegengekomen 

en hoe God ons daar doorheen heeft geleid. 

Keep Walking Thank You Prayer – Wandel in geloof 

De werkvorm is eenvoudig: maak een rij en leg je handen op 

de schouders van de persoon voor je. Om de beurt noemt 

iemand een uitdaging of worsteling waar hij of zij doorheen is 

gegaan. De groep reageert hierop door gezamenlijk te 

zeggen: ‘Keep walking’, en samen zet je een stap naar voren. 

De persoon die de uitdaging benoemde, bedankt daarna God 
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voor hoe Hij in die situatie heeft voorzien. Zo ga je door totdat 

iedereen de kans heeft gehad om te danken voor een 

overwinning. 

Je kunt dit zelfs geblinddoekt doen, als een herinnering dat 

we als het ware “geblinddoekt” door het leven wandelen in 

geloof. 

Dit gebed kun je samen doen, maar je kunt het ook 

opschrijven als een herinnering aan Gods trouw. Hieronder is 

mijn eigen ‘Keep Walking Thank You Prayer’ voor het 

jeugdwerk van het afgelopen seizoen: 

Keep Walking Thank You Prayer 

Ik ben de enige jeugdleider die nog over is voor het nieuwe 

seizoen. Hoe moet er zo vlak voor de start een nieuwe visie 

komen, met een nieuw team en ook nog een nieuwe mede-

coördinator? 

Keep walking... 

Wauw, dank U Heer. Maar het is best spannend met zo'n 

geheel nieuw team. Hoe worden we in zo’n korte tijd een 

sterk team? 

Keep walking... 

Dank U Heer voor dit geweldige team, helemaal op elkaar 

afgestemd en in eenheid! We worden echter overweldigd 

door de problemen van de jeugd. Hoe gaan we hiermee om? 

Keep walking... 

Dank U Heer dat U voorziet in het jeugdpastoraat. En dat wij 

als jeugdleiding een duidelijke, andere rol hebben richting de 

tieners. Het zijn er alleen meer dan 60 en we hebben niet 

voldoende ondersteuning. Hoe regelen we dit praktisch voor 

de jeugdavonden? 

Keep walking... 

Dank U Heer voor dit nieuwe plan, voor de ondersteuners en 

de visie voor het komende seizoen! We willen ook graag een 

kamp organiseren dit jaar. Hoe krijgen we dat voor elkaar? 

Keep walking... 

Dank U Heer voor de overvloed aan hulp en ondersteuning, 

niet alleen voor het kamp, maar voor het hele nieuwe 

seizoen! 

God is goed en trouw, in alles!  

Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je 

eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan zal Hij 

je de juiste weg wijzen – Spreuken 3:5-6, BasisBijbel 

Laten we blijven wandelen in geloof. Keep walking! 

 

 

 

 

MIJN HERINNERING AAN JAN FLUIT 

Door Ruurd Visser 

Jan Fluit, een heerlijk echt mens. 
Ooit zei iemand eens tegen mij: “Ik geloof niet in God, maar 
als Hij bestaat, dan lijkt Hij op jou.” Nu zo’n mens was Jan. Jan 
leek op God. Geloofde niet alleen in Jezus, maar had het 
geloof van Jezus overgenomen, het geloof van God die in jou 
gelooft. 
Leven, opleven, beleven en geloven in je opstanding.  
Woorden die bij Jan horen. 
In de vorige Hoger-op stond het getuigenis van Jan. Een paar 
woorden uit dat getuigenis: 
 
‘Maar hoe gaat het dan met je, Jan?’ Het gaat heel erg goed 
met mij. Niet een beetje, zo van: ‘joh, dan moet je daar weer 
doorheen’.  
‘Maar dit zijn toch nare berichten, je hoeft toch niet...’ Nee, 
die redenaties ken ik wel, maar zo wil ik niet leven. Als je voor 
me bidt, zeg dan niet: ‘ik bid voor Jan, die het zo moeilijk 
heeft’. Want dan zegt de Heer: ‘dat is niet waar’. Ik heb het 
niet moeilijk, echt niet. 
Ik leef, en dat verandert niet door wél of niet een bobbeltje, 
en de medische verwachtingen. Ik lééf! Dat is zó heerlijk en zó 
gaaf. Dat betekent dat jij uit de woorden van de Heer leeft en 
niet uit de woorden die de vijand altijd gebruikt. Nee, Heer, U 
zegt wat anders. 

De herinneringsdienst was heel bijzonder. De aula zat vol. Er 
werden herinneringen gedeeld door Teda en de kinderen, 
een zus van Jan, Ton en Tineke. Woorden over Jan en 
woorden over Vader. Er werd een prachtig lied gezongen, het 
leek of het in tongen werd gezongen. 

Het lievelingslied van Jan was Kapelklanken 177: 

1. Hoe dicht bent U ons nabij, – U de Heer zo hoog verheven 
– in de heerlijkheid van God de Vader opgenomen – bent U in 
de heil’ge Geest – werk’lijk tot ons weergekomen – en zo 
dicht nabij, zo dicht nabij als nooit tevoren. 

Onuitsprekelijk geheim haast niet te vatten – niet te schatten 
zo peilloos diep en zo groot – met Uw Geest gedoopt, 
deelgenoot van al Gods gaven. – Welk een volheid in ons 
uitgestort, – welk een volheid van de Geest, die ons 
doorstroomt. 

2. U zij hulde, lof en eer, – U de Heer van alle heren – door 
Uw heil’ge Geest die van Uw grootheid blijft getuigen. – ‘t Is 
alleen voor U, o Heer, – dat wij onze knieën buigen. – U de 
enige, de waarachtige die wij vereren. 

Hooggeprezen zij Uw glorie, Heer der heem’len – die Uw 
wezen aan de Uwen steeds meer onthult. – Wij aanbidden U 
God vol macht en vol van liefde, – die met heerlijkheid, – 
macht en majesteit, – aard’ en hemel eens herschapen, alom 
vervult.  

https://youtu.be/m__-NuWlXTU
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Wij, de gemeente in Hoogeveen, zijn rijk. Zoveel prachtige 
gedachten van en over Vader heeft Jan met ons gedeeld. Die 
woorden bewaren we in ons hart zoals Maria de woorden die 
Vader haar gaf door de engel Gabriël overdacht en bewaarde 

in haar hart. Dat bewaren heeft alles in zich van laten leven. 

Heer, ik zie uit naar wat U allemaal gaat doen! Wij gaan met 

elkaar verder op de weg waar Jan zoveel van heeft gezegd!  

Op de kaart stond onderstaand gedicht van Jan en een 
natuurfoto van hem: 
 

Leven 
 

Ik hou ervan  
te zien, echt te zien,  

hoe gaaf  
hoe mooi 

veelkleurig 
het leven is.  

 
Hoe het zich ontplooit  
in onvoorstelbaar veel 

vormen en kleuren. 
Zo veelzijdig en puur,  

ook en juist 
in de menselijke 

natuur. 
 
Jan 

 
 
 

 
 

WAT LEER JE VAN HET VERHAAL VAN JAKOB? (1) 

Lessen van de aartsvaders toegepast voor je eigen 

leven (6) 

Naar de boodschap van 14-01-2024 in VEG ‘De Ark’ te 

Alphen a/d Rijn  

Door Toon van den Hoorn 

Genesis 25:29-34 

We gaan door met de serie over de 

aartsvaders. We waren al aangekomen 

bij Jakob. Het laatste wat opviel: Izaäk 

was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad, maar 

Rebekka hield meer van Jakob. We gaan daar verder.  

Genesis 25: 29-34 

Eens was Jakob aan het koken toen Esau uitgeput 

thuiskwam uit het veld.  ‘Gauw, geef me wat van dat rode 

dat je daar kookt, ik ben doodmoe,’ zei Esau tegen Jakob. 

(Daarom wordt hij ook wel Edom  genoemd.)   ‘Pas als jij me 

je eerstgeboorterecht verkoopt,’ antwoordde Jakob.   ‘Man, 

ik sterf van de honger,’ zei Esau, ‘wat moet ik met dat 

eerstgeboorterecht?’    ‘Zweer het me nu meteen,’ zei Jakob. 

Dat deed Esau, en zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht 

aan Jakob. 34 Daarop gaf Jakob hem brood en linzensoep. 

Esau at, dronk en ging meteen weer weg; hij hechtte geen 

enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. 

Een tweeling in de tent, maar verschillend in verlangen 

Esau en Jakob, een tweeling, ze groeien samen op net als Kain 

en Abel in dezelfde tent. Ze groeien op in al de mogelijkheden 

van God, ze groeien op in Gods genade. Dat is mogelijk voor 

ieder mens, hoe je er ook voor staat of bij zit. Eén niveau 

hoger en je merkt Gods genade weer in je leven. Het geldt 

voor oud of jong en juist ook in deze turbulente tijd. Esau en 

Jakob luisteren naar de bijbel- verhalen, naar het woord, 

maar in hun hart zijn ze verschillend. Verschillend qua 

instelling, qua mentaliteit en qua verlangen. Luister maar. 

Jakob de herder 

Jakob luistert naar de bijbelverhalen, hij is geïnteresseerd. 

Waarom? Hij is bezig in de dingen van God, van de Vader. Net 

als Jezus. En hij hongert ernaar, om nog meer van Gods woord 

te horen, te zien, te verstaan en ermee te werken. Hij is dus 

een echte herder. 

Esau de jager 

Zo niet Esau. Bij hem is het anders. Gods woorden boeien 

hem niet zo, voorzichtig gezegd. Het is voor hem een beetje 

saai. Hij is een man van het veld, van de jacht. Hij houdt ervan 
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te jagen, hij is dus een echte jager. En ze bestaan nog in deze 

tijd, volop.  

Vijandschap ontstaat waar broederschap hoort te zijn 

Jakob en Esau, twee broers. De ene blijft het liefst bij de 

tenten, de ander jaagt het liefste in het veld. Voor Esau is 

jagen belangrijk en de tent spreekt hem niet zo aan. Deze 

twee broers, ze zouden eigenlijk aan broederschap moeten 

werken. Maar satan inspireert tot vijandschap tussen hen, dat 

gebeurt in de loop van hun levens. En dat gebeurt ook in onze 

tijd. Ik zeg het maar heel eenvoudig: je bent er zelf bij als dit 

gebeurt. En wat zien we dan? De negatieve VVV: verwijdering, 

vijandschap, vluchten.  

Je zult zelf voor broederschap moeten strijden 

We zien ook in dat hele verhaal, dat je zelf voor je 

broederschap moet vechten. Dat je zelf voor je samen 

optrekken moet strijden, tegen overheden en machten in de 

hemelse gewesten. En als je dat doet in je leven, als je 

hiervoor strijdt, dan ondersteunen God, Jezus Christus en de 

heilige engelen jou. 

Jakob maakt een ‘kooksel’ van linzen 

Nu even naar het begin, vers 29a. Jakob kookt een kooksel. 

Een goede vertaling, de beste. Het is een hele eenvoudige 

mededeling over Jakob: hij kookt een kooksel. Jakob, de mens 

van bij de tenten blijven. 

Hij is nu een maaltijd aan het bereiden. In het Hebreeuws 

staat hier een ‘kooksel’. De Statenvertaling neemt dat over, 

maar andere vertalingen zeggen: moes, soep, of braadstuk. 

Maar er staat letterlijk kooksel, een gerecht. En wat voor 

kooksel is dit? Een kooksel van linzen, geen linzensoep.  

Esau is in de ban van het zichtbare en natuurlijke 

Dan nu verder, in  vers 29b: Esau komt vanuit het veld en hij 

is uitgeput. Weer een eenvoudige mededeling. Dit keer over 

Esau. Tevergeefs jaagt de jager. Vandaag in ieder geval wel. 

Want Esau komt van het veld, van de jacht. En hij heeft geen 

enkele buit om te braden. En wat zegt hij dan? Vers 20: Laat 

mij toch slokken van het rode, dat rode, want ik ben uitgeput. 

Daarom noemen ze hem Edom. Edom betekent ‘de rode’. 

Verwijzing naar bloed, naar het natuurlijke. We zien hier 

Edom, een mens die in de ban is van het rode. Een mens die 

in de ban is van de zichtbare dingen en die zich laat betoveren 

door die zichtbare dingen. Hij is alleen gericht op het 

natuurlijke. Lekker stukje vlees. Zo is zijn leven nog, gericht op 

de zichtbare dingen.  

Esau heeft geen oog voor de geestelijke wereld 

Zijn zicht is vertroebeld. Dat blijkt. Hij ziet namelijk iets dat 

rood is. Verder kan hij het niet benoemen. Ook voor de 

geestelijke wereld is hij blind. 

Richt je op de Heer en op Zijn maaltijd 

Dat kom je allemaal nog wel eens tegen in je eigen leven. De 

enige oplossing is om er mee te kappen. Kap ermee, doe het 

weg en richt je op de maaltijd van de Heer. Kijk maar naar 

Jakob. 

De eerstgeborene krijgt een dubbel deel 

En dan Jakob, dat is ook niet mis. Jakob zegt: verkoop mij dan 

nu direct jouw eerstgeboorterecht aan mij. Het eerstge-

boorterecht, daarover lezen we in Deuteronomium 21 vers 17 

(de enige tekst in het oude testament, waar dit woord 

genoemd wordt): 

Hij moet de zoon van de minst geliefde vrouw als 

eerstgeborene erkennen, en hem dus een dubbel deel van 

zijn bezittingen geven. Deze zoon is immers de eerste vrucht 

van zijn mannelijkheid, daarom heeft hij het eerstge-

boorterecht. 

Dus de eerstgeborene krijgt een dubbel deel. En wat is er met 

Jakob aan de hand? Die verlangt naar dat dubbeldeel. Ik weet 

niet hoe het er in dat gezin aan toe gaat, maar hem was dat 

toch al beloofd? Rebekka heeft dat van de Heer gehoord als 

een Godswoord. En hoe zijn ze daar nou mee omgegaan in 

dat gezin? Is dat besproken? Heeft Izaäk gezegd, dat is goed, 

maar ik houd het op mijn oudste. Ik denk dat Rebekka dat wel 

verteld heeft. Maar er staat ook dat de meerdere moet 

dienen, dat weet Jakob ook. Maar op een of andere manier 

heeft hij te weinig geduld en nu ziet hij zijn kans schoon.  

Ken jij Gods beloften? En geloof jij ook in Gods beloften voor 

je eigen leven? En heb je ook geduld? In de Hebreeënbrief, 

hoofdstuk 6 vers 12 schrijft Paulus: jij mag door geduld en 

geloof de belofte beërven. Bid dus voor geduld en geloof voor 

jezelf.  

Jakob gaat - ondanks de belofte - God een handje helpen 

Maar Jakob, je kunt je er wel iets bij voorstellen. Jakob is bang 

dat Gods belofte niet aan hem vervuld gaat worden. En dan 

denkt hij: laat ik God maar een handje helpen. Ik ga dit nu 

even snel en direct regelen. Soms kom je daar wel iets van 

tegen in je eigen leven. Misschien vroom met gebed, of de 

Heer heeft toch gezegd: nu gaat het gebeuren…  

Dan zien we Jakob, hij bespeurt bij zijn broer geen dienen, 

eerder heersen en jagen. Dat ziet Jakob goed. Hoe reageert 

hij nu? Jakob gaat heersen over zijn broer Esau, nu is zijn kans. 

Hij denkt: hierbij geldt de regel ‘voor wat hoort wat’. Het 

eerstgeboorterecht, een dubbel deel van de erfenis. En hij is 

dan ook verantwoordelijk voor de erfenis. Hij moet anderen 

in die erfenis laten delen. Dat mag hij dienend doen, niet 

heersend. Net als Jezus, hij kwam om te dienen.  
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Denken wij ook aan ons eerstgeboorterecht? 

Jouw eerstgeboorterecht, wel eens over nagedacht? Dat is 

een bijzondere status voor jou. Een hoge status. Jij zet het 

leven van God voort doordat je je laat dopen in water, een ja 

op de Heer, en Hij antwoordt met Zijn ‘ja’ door je te dopen in 

heilige Geest. Het gebeurt doordat je gaat leven vanuit Gods 

Koninkrijk, je verder laat vervullen van Gods Geest. Je zet het 

leven van God voort doordat je echt in de hemel gaat 

wandelen met onderscheiding van wat vóór en tegen je is. Zo 

kun je de goede strijd van het geloof en het geduld strijden, 

en zo overwin je ook. 

Esau is onverschillig wat het eerstgeboorterecht betreft 

Esau zegt, waarom heb ik het eerstgeboorterecht nodig, ik 

sterf toch?! Het interesseert hem niet. Hij ziet alleen wat voor 

ogen is. Als je alleen ziet wat voor ogen is, dan zegt het 

eerstgeboorterecht je weinig. Esau zegt: Zie, ik ben op weg 

om te sterven, wat is dan de zin van het eerstgeboorterecht? 

Hiermee zegt hij als het ware “laten we maar eten en drinken, 

want morgen gaan we toch dood.”  

Bezig zijn met de schatten van Gods Koninkrijk 

Dus waar is Esau naar op weg? Esau is op weg naar de dood. 

Op weg naar de geestelijke dood. Voor ons gaat het erom: je 

mag leven van uit de geestelijke wereld, daar dingen zien, die 

zijn nuttig. Allerlei dingen van de aarde zijn geoorloofd, maar 

soms niet nuttig. Je mag leven vanuit de schatten van Gods 

Koninkrijk. Je mag leven vanuit het dubbele deel dat Jezus ons 

geeft. En dan is Paulus nog wel zo aardig dat hij waarschuwt, 

met een verwijzing naar dit verhaal:  

Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig, zoals 

Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht 

(Hebreeën 12:16).   

Staan je aardse behoeften nog bovenaan in je ‘to do-list’? 

Je zal toch voor één maaltijd je eerstgeboorterecht 

verkopen… En Jakob, die was van ‘uitgekookt’, dus die wist 

het wel. Onverschillig voor het eerstgeboorterecht, voor het 

leven van een zoon van  God, dat het door kan werken in 

jezelf. Je zal toch zo onverschillig zijn. Als je zo bent, dan zijn 

je aardse behoeften het belangrijkste in je leven. Je moet 

doelen stellen, ‘bucketlist’, ‘to do list’, dan richt je daarop 

alleen je begeren. Dat kan zo maar gebeuren. En dan moet 

alles snel, direct gebeuren. Want het is in de aanbieding en 

morgen hebben ze het niet meer. Dan is je begeren vleselijk 

en niet geestelijk.  

Verlangen naar Gods Woord voor mijn leven 

Begeer jij de geestelijke dingen? Dan richt je je op de Heer. 

Wat zegt u vanmorgen in het Woord voor mij? Heer, ik wil 

met uw Woord naar binnen gaan bij mezelf. Ik wil uw woord 

overwegen in mijn hart, bij dag en bij nacht. Ook bij een 

geestelijke nacht. Uw Woord wil ik in mijn hart bewaren. Ik 

wil er alles mee doen in mijn leven.  

Esau zweert en verkoopt het eerstgeboorterecht aan Jakob 

En Jakob zegt: zweer het voor mij nu. En Esau zweert hem en 

hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. Het is toch 

wat. Het is zo gebeurd. Een aparte sfeer.  

Zweren. Shavah is hier het Hebreeuwse werkwoord, daarin 

hoor je shevah. Een a of e maakt in het bijbelse Hebreeuws 

niet zoveel uit. Beer Shevah, de bron van zeven, de bron van 

zweren. Zeven het beeld van een volheid, van de verzegeling. 

Dus het gaat hier om zweren in de zin van ‘verzevenen’, maar 

ook van verzegelen. Verzeven voor mij, verzegel voor mij. Dat 

is iets anders wat er tegenwoordig onder zweren wordt 

verstaan (een eed zweren). Hier is het echt definitief, zonder 

ommekeer. Het gevolg is dus ook als Esau later zou zeggen 

dat Jakob hem bedrogen heeft, door hem zijn 

eerstgeboorterecht te ontfutselen op een zwak moment, dat 

ze dan nog dit niet meer van hem kunnen afpakken.  

Esau denkt niet na en veracht het eerstgeboorterecht 

Jakob geeft Esau brood en een kooksel van linzen. Esau eet 

en drinkt, hij staat op en hij gaat. Daar hoor je wel iets in denk 

ik. Vier werkwoorden. Jakob geeft Esau een kooksel van 

linzen. Hij geeft hem ook brood, dat was niet beloofd, dat 

krijgt hij erbij. Er staat hier lechem, dat zijn ook bijgerechten, 

waaronder het brood. Wat zou je nou verwachten aan die 

maaltijd? Je zou toch denken dat ze gaan praten inderdaad. 

Je zou een goed gesprek verwachten. Of dat Esau tijdens de 

maaltijd na gaat denken over wat hij nou eigenlijk gedaan 

heeft. Dat doet hij niet. Dus hij denkt ook niet na over de 

dingen. Dat komt nog voor in deze tijd. Dat je niet nadenkt 

over het waarom en hoe ik me heb laten beïnvloeden? Hij had 

altijd nog aan kunnen sluiten bij Jakob, want dat was de 

bedoeling van God. Maar nee. Zijn onverschilligheid wordt 

gekenmerkt door eten, drinken, opstaan en weggaan. Geen 

contact. Het tekent zijn instelling. Ik ga mijn eigen weg. Gods 

woorden en broederschap, het zegt het hem niets. Hij veracht 

het eerstgeboorterecht. 

Besef dat Gods bedoeling is dat we delen in Zijn erfenis 

Ik denk voor ons een aanmoediging, een les, om het leven dat 

God geeft niet te verachten. Jij mag delen in zijn erfenis. En 

het handgeld van zijn erfenis is doop in de heilige Geest, 

vervulling van zijn geest, de volheid van leven in jou. Dus laat 

je verder vervullen van Gods Geest en zo ga je de volheid voor 

je leven ook terdege bereiken. Daar staat God, daar staat 

Jezus, garant voor. Hij wil je nog meer geven vandaag en 

morgen als je je aandacht richt op Hem. Je merkt het, voelt 

het. Je veracht dan niet het leven wat binnen je bereik ligt en 

wat je uit mag leven! (wordt vervolgd). 
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IMPRESSIES UIT DE VEG ENSCHEDE 

In de VEG Enschede - 

in 1968 begonnen 

door Henk en Ine 

Lijzenga - is na de 

Coronatijd een nieuw 

 leidinggevend team aange-

steld, waar Gert-Jan en 

Marieke Wolters deel 

vanuit maken. Hierbij 

enkele toespraken van hen: 

20240407-6377-GertJanWolters-Pontius Pilatus-Enschede 
20240421-6375-MariekeWolters-Je naaste-Enschede 
20240519-6376-GertJanWolters-Pinksteren-Enschede 
 
In de volgende Hoger-op impressies uit de VEG ‘Op Stap’ te 
Koudum (red.). 
 
 

BIJ HET AFSCHEID VAN MARY KOSTER-BROEK 

 
Door Roel Koster 

 
Bij de dankdienst voor het leven van mijn 

moeder, Marry Koster - Broek (1938 - 

2024), heb ik op 30 augustus j.l. wat over 

haar levensloop verteld. Voor u - als lezer 

van Hoger Op - haal ik er een paar zaken 

uit. 

 

Mijn moeder was in mentale zin een vechter voor het leven, 

zonder ooit over haar kwetsbare gezondheid te klagen of zelfs 

maar een kik te geven.  In de jaren '70 werd ze ernstig ziek. Ze 

vocht voor wat ze waard was en geloofde gelukkig steeds 

meer dat ze ook echt heel wat waard was en kon. Ik vond dat 

soms ongelooflijk en terugkijkend bewonderenswaardig. 

Gebed en medische behandeling leidden tot het wonder dat 

ze uiteindelijk is genezen. Door deze gebeurtenissen ging ze 

op zoek naar het antwoord op levensvragen die ze vond in de 

VEG Alphen aan den Rijn. 

Mama was een overtuigd christen. Ze hield van wandelen in 

de natuur en was creatief: ze schilderde, maakte zelf kleding, 

maakte gedichten en … tekst voor liederen in de kerk. 

In de jaren ’80 was er in Volle Evangelie Kringen – ik meen 

vanuit de VE gemeente in Den Haag – een zogenaamde 

liederencommissie. Met mensen uit verschillende gemeen-

ten werden tekst en muziek doorgenomen en uiteindelijk 

opgenomen in de diverse zangbundels. Mijn moeder had veel 

gevoel voor taal en heeft de tekst van diverse liederen  

gemaakt.   

Ik kon veel met haar 

bespreken tot en met 

hoe ze de dankdienst 

voor haar leven wilde.  

Ze gaf mij aan dat één 

van de liederen 

waarvoor ze de tekst 

had gemaakt, wel “op 

het programma 

mocht”. Dat is het lied 

“’k wil U prijzen Heer” 

geworden. De tekst is 

naar mijn overtuiging 

door de Geest 

geïnspireerd.  

Als u nog één keer de 

stem van het hart van 

mijn moeder wilt 

horen: luister dan (met uw hart) naar dit lied uit Kapel-

klanken: 

Lied 14 - Ik wil U prijzen, Heer 

Andere liederen van haar hand in dezelfde bundel zijn: 

Lied 177 - Deelgenoten van al Gods beloften (Hoe dicht 

kwam U ons nabij)  

Lied 11 - Zie wij zijn Uw kinderen  

Lied 19 - Grote God, machtig Heer, Koning  

Koor 6 - Laten wij juichen voor God onze Here  

Hieronder het gedicht van haar hand, zoals dat op de rouw-

kaart is afgedrukt: 

Mijn God 

Weet je wat ik heb? 

Een Hemelse Vader… 

En weet je wat Hij doet… 

wanneer ik tot Hem nader? 

Hij geeft mij telkens nieuwe kracht. 

Soms zo maar midden in de nacht. 

Wanneer ik niet kan slapen… 

blijft Hij over mij waken. 

Ik hou van Hem. 

Ik hoor Zijn stem. 

Hij zegt: “Jij bent van Mij”. 

Dan word ik toch zo blij. 

Want Hij is altijd om mij heen. 

Dus ben ik nooit alleen. 

 Marry 

De school waar de gemeente samenkomt 

https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/356de93d5d22a7e6c2b1b7ba770402a4
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/f8c7b7df2a550d89d1b0f5e740c4058d
https://www.kdh-infotheek.nl/_downloads/d4c398baa65272e0ed9db72c0282418e
https://youtu.be/FOiqCpEu5hI
https://youtu.be/m__-NuWlXTU
https://youtu.be/MnSwLHJK6pQ
https://youtu.be/aBeBs5aLtSM
https://youtu.be/THXHeRzxhpA
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BOEK VERSCHENEN: Het volle evangelie, deel 1 

 
Omslagontwerp: Henk Verbeek 

De uitdrukking ‘volle evangelie’ mag dan wellicht wat 

pretentieus klinken, wat wordt bedoeld is het volledige 

evangelie naar de gezonde leer van het nieuwe testament. 

Het is de bedoeling dat het evangelie in al zijn volheid 

gebracht wordt. Dat reiken we aan te midden van veel 

religieuze verwarring, geestelijke oppervlakkigheid en 

eerlijkheidshalve ook halve waarheden, menselijke tradities 

en - niet te vergeten - leringen van demonen (1 Tim. 4:1). Ons 

wordt opgeroepen goed te onderscheiden wat zich aandient 

in de hemelse gewesten, om een echt christenleven te leiden 

in geest en waarheid als hemelburgers op aarde. 

Daarom worden er verschillende fundamentele, christelijke 

waarheden tegen bijbels licht gehouden, en daarbij eveneens 

te onderkennen hoe satan, de tegenstander van God en 

mensen in de loop der eeuwen aan het christelijk fundament 

uit Hebreeën 6 heeft geknaagd, om puur en oorspronkelijk 

christenleven te ondermijnen, de geestelijke groei van de 

christen te stagneren en het originele christendom te 

verbasteren. 

Dit boek wil een remedie geven hoe te blijven staan op Gods 

Woord en aan te geven hoe een christen in de kracht van de 

heilige Geest zich gezond mag ontwikkelen, om op Jezus te 

gaan lijken. Het bouwen op het fundament - individueel en 

samen - aan de geestelijke tempel, de gemeente, op weg naar 

geestelijke volwassenheid komt aan de orde. De 

tegenovergestelde ontwikkeling wordt ook duidelijk belicht 

en het proces van rijping van zowel tarwe als onkruid als de 

weg richting het nieuwe Jeruzalem enerzijds als richting 

Babylon anderzijds wordt geschilderd. 

Het boek wil een frisse impuls geven aan de volle evangelie 

beweging, om te toetsen of er soms basiswaarheden minder 

worden beleefd, dan goed zou zijn, omdat er onderdelen van 

wat we leren misschien wat weggezakt zijn, of in de praktijk 

minder helder dan wenselijk worden ervaren. Het is altijd 

nuttig om onszelf aan te scherpen, omdat het begrip ‘volle 

evangelie’ geen holle klank mag gaan worden. Elke 

gezapigheid of macht van middelmatigheid zal ons vreemd 

dienen te zijn. Getalsmatig zijn we veel minder groot dan 

vroeger, maar God kan evengoed door weinigen verlossen 

dan door velen en in elk geval mag de boodschap van het 

Koninkrijk der hemelen springlevend zijn! Ook voor 

buitenstaanders geeft het boekje een blik op wat we zoal 

geloven en vooral voor hen die naar meer van de Heer 

verlangen kan het een hulp zijn. En zo de Heer wil en wij leven 

zullen er nieuwe deeltjes komen. Steun dit nieuwe initiatief! 

Auteur: Jildert de Boer.  

Uitgeverij: Verdieping & Aansporing.  

ISBN-nr.: 978-80-803-8368-5.  

Prijs: € 16,50 (bij bestelling per post of via de evangelische 

boekhandel). 

Pagina’s: 170. Afmeting: 17x24 (iets groter formaat). 

Op de toerustingsdag van 12-10 in Alphen a/d Rijn en tijdens 

m’n spreekbeurten zal het boek verkrijgbaar zijn voor € 14,-.  

Voor inkoop door boekentafels in gemeenten is het bij een 

minimum afname van 5 stuks een kortingsprijs van € 12,- 

(samen dus € 60,-). De kosten worden niet contant 

afgerekend, maar kunnen worden overgemaakt op IBAN 

NL22 INGB 0007 7386 72 van Uitgeverij Verdieping en 

Aansporing te Harderwijk. Als je het als e-book (pdf-bestand) 

wilt bestellen, maak dan € 8,50 over onder vermelding van je 

naam, je e-mailadres en e-boek volle evangelie 1 en je krijgt 

het toegezonden. Giften voor komende boeken in deze serie 

zijn welkom! 

LIEDEREN om te luisteren 

Door Henk Verbeek 

  

Het is een onrustige tijd. Miljoenen mensen 

vluchten naar hopelijk betere oorden. 

Daardoor moest ik denken aan een lied 

dat Lenny en ik in 1981 tijdens de Sing-In 

op een gemeenteweek in Driebergen zongen: ‘Vluchten kan 

niet meer’. Op het lied, uit de musicals van Annie M.G. 

Schmidt en Harry Bannink, is tekst gemaakt door zr. G.C.M. 

Brunt - v. Woudenberg en toen wij het zongen zat achter de 

piano Hans Smit. Er zijn geen beelden van maar je kan het 

HIER beluisteren. Mail uw reacties eens naar mij 

(verbeekh@hotmail.com). 

Zuster Brunt heeft tal van teksten voor de Kapelklanken 

geschreven waarvan ik er nu een paar plaats: Lied 114 - Zing 

en loof nu blij de Heer, Lied 130 - Reinheid, vrijheid, is door 

Uw genade, Lied 195 - Blij in de Heer die mijn leven… Ook een 

paar koren van haar hand: Koor 54 - U bent de leidsman van 

mijn leven, Koor 55 - Kom ga met ons. 

https://www.hoger-op.nl/_downloads/e04a6d741afba9fe4c1cfdc32b2a4f6b
https://youtu.be/ZOllsG6j-iQ
https://youtu.be/Uxcu0kCM2pQ
https://youtu.be/XChQVJXsO2s
https://youtu.be/OSlqusRNf74
https://youtu.be/2PrLgUNui8A
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INFOTHEEK VAN HET 
EVANGELIE VAN HET 
KONINKRIJK DER 
HEMELEN 
 
https://www.kdh-infotheek.nl/ 

DOEL 

Deze website heeft tot doel om het evangelie van het 
koninkrijk der hemelen toegankelijk te maken. Zij die hier 
kennis van willen nemen kunnen naar behoefte predikingen 
selecteren en bestellen vanuit de Index. Hiervan zijn er enkele 
(nu 88) te beluisteren of downloaden op de Media pagina. 

WEBSITE 

Op deze site kun je van tal van sprekers de opgenomen 
predikingen in tabelvorm terugvinden. De opnames zijn 
tientallen jaren op tape en cassettes opgenomen en nu 
gedigitaliseerd.  De oudste opnamen dateren uit 1965. 
Uiteraard is de kwaliteit soms minder goed dan we zouden 
willen maar altijd goed verstaanbaar. Sinds 2009 zijn de 
predikingen digitaal opgenomen waarbij ook de zangdiensten 
(apart) zijn vastgelegd. Deze website is ook te vinden 
onder www.koninkrijkderhemelen.nl. 

ZOEKEN 

Om te zoeken op Datum, Uitgangstekst, Infotheeknummer of 
tekst in de kolom Titel/Onderwerp, kun je, op de pagina van 
de Spreker, Ctrl-F (find) of functietoets F3 intoetsen gevolgd 
door de zoektekst. Dit werkt het beste in Edge, Chrome of 
Explorer (niet in Firefox). Eventueel kun je Rita Blijdorp nog 
om advies vragen omdat zij nog extra zoekmogelijkheden 
beschikbaar heeft. 

BESTELLEN 

Als je predikingen wilt bestellen bij de Infotheek stuur dan 
een e-mail naar rita.blijdorp@upcmail.nl onder vermelding 
van het Infotheeknummer, datum, tekst of titel  en uiteraard 
je persoonlijke gegevens. De predikingen in MP3 worden dan 
(zo nodig met WeTransfer) naar je e-mail adres gestuurd (dan 
wel evt.  CD's per post. 

MEDIA  

Op deze pagina vind je opnamen van enkele sprekers (in 
MP3) om te beluisteren. Deze selectie zal mettertijd worden 
uitgebreid. De predikingen zijn gesorteerd op datum. 

DONATIES 

Staat u achter het werk dat wij doen en wilt u ons financieel 
steunen doneer dan op rek. nr. NL 26 INGB 0001993872 t.n.v. 
M.G Blijdorp met vermelding 'donatie kdh-infotheek’. 
Hartelijk dank! 
 

 

‘Als uw krácht 

mij aanraakt in de morgen 

en uw liefde ín mij is gelegd… 

Heer, als U wóórden geeft 

van eeuwig leven 

en U beloften geeft 

die mij reeds zijn tóegezegd…’ 

 

‘Dan kan ik op de bérg staan 

van vréugde… over mijn verlossing! 

Ja, dan juicht mijn hart 

want Héér… U bent getrouw! 

Als uw Geest mij aanraakt 

in de morgen… en Ú zegt: 

`Mijn kind, wat hóu Ik toch van jou!` 

 

‘Als uw wóórd 

mij aanraakt in de morgen… 

en U mij zegt: 

‘Vréugde… heb Ik in jou! 

Leef elke dag in mijn líefde 

mijn kind… dan zal je erváren, 

hoeveel Ik van je hóu!` 

 

‘Niemand laat ik dit roven, 

 ‘k bewaar uw wóórden, in mijn hart! 

Heer, ‘t gaat mijn verstand te boven 

als uw vrede mij aanraakt 

in de mórgen, 

dan voel ik mij blij en geborgen 

 en dank ik U, continú… 

want léven mag ik Heer… met U!’ 

Hanny Laurita  

 

https://www.kdh-infotheek.nl/
https://www.kdh-infotheek.nl/index
https://www.kdh-infotheek.nl/media
http://www.koninkrijkderhemelen.nl/
mailto:rita.blijdorp@upcmail.nl
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ALGEMENE INFO 

DE WEBSITE BIJ DIT BLAD 

Dat is: https://www.hoger-op.nl De extra artikelen van de 

redactie op de website geven een duidelijk inzicht wat het 

volle evangelie is. Ook alle verschenen nummers van het 

digitale blad ‘Hoger-op’ zijn te vinden onder Magazine in PDF-

vorm. Gemeenten die achter het volle evangelie staan, zijn 

vindbaar onder dát kopje met hun websites en onder Links 

staan een aantal onafhankelijke websites. Er is een 

zoekfunctie om d.m.v. een trefwoord in de artikelen te 

vinden waar je naar zoekt. Als je een reactie wil geven op de 

site kan dat via button Contact. Nadat de reactie gecheckt is, 

plaatst de beheerder/vormgever van de site, Henk Verbeek, 

hem eronder. Op de  Magazine pagina staat rechtsonder: 

'Magazine: Index en Trefwoordenlijst'. 

 

WEBSITES 

die behulpzaam zijn voor het volle evangelie en de 

boodschap van het Koninkrijk der hemelen: 

• https://www.hoger-op.nl/gemeenten (18x) 

• https://www.hoger-op.nl/links (12x) 

• https://www.hoger-op.nl/artikelen (9x): 

 

 
 

 
MEDEDELINGEN 

- Uiterste datum indienen kopij voor no. 9 van jaargang 3, 

oktober  2024 is 15-10-2024.  

- In dat nummer in elk geval een artikel van Piet Guijt en van 

Christiana v/d Velde. 

COLOFON 

Doel 

‘Hoger-op’ is een blad voor geloofsopbouw, verdieping en 

evangelisatie. Het wil een bijdrage geven: 

• Aan de samenbinding van gemeenten die de boodschap 
van het ‘volle evangelie’ (dat wil zeggen: het volledige 
evangelie) willen uitdragen. 

• Daarnaast geeft het impulsen voor de persoonlijke 
geloofsgroei van jong en oud.  

• We beogen de verbreiding van het evangelie van het 
Koninkrijk van de hemelen (= de hemelsferen), ook buiten 
de directe, eigen kring. 

Vanuit de volheid van het evangelie willen we een boodschap 

uitdragen die het inzicht in Gods Woord verdiept. Het biedt 

een stimulans om Jezus na te volgen in de dagelijkse praktijk 

door in eigen leven ‘hogerop’ met de Heer te komen. 

Digitaal magazine 

‘Hoger-op’ is een gratis digitaal blad. U kunt meer adressen 

ervoor opgeven via redactie@hoger-op.nl die interesse 

(kunnen) hebben het te ontvangen. Het blad verschijnt met 

ingang van 2023 om de maand (11x per jaar met een 

combinummer in juli-augustus) en heeft een omvang van 18-

20 pagina’s. Elk nummer zal rond de 22ee van de maand 

uitkomen. Hoewel het fijn is dat mensen het blad door de 

gemeente mailen, verdient het de voorkeur als men zelf 

persoonlijk een gratis abonnement aanvraagt. Door de 

publicatie als pdf op de website https://www.hoger-op.nl 

(met een link voor de ontvangers per e-mail) kan het 

gemakkelijk worden doorgestuurd naar andere christenen 

met wie je contacten onderhoudt en/of in gesprek bent. Al 

verschenen nummers zijn terug te vinden op de website. Er 

wordt ook op sociale media, met name op facebook, 

bekendheid aan gegeven. 

Links 

Het is fijn als er een link geplaatst naar https://hoger-op.nl/ 

op verwante gemeentewebsites, waardoor men op het blad 

wordt geattendeerd. 

Redactie     

Jildert de Boer 

E-mail: redactie@hoger-op.nl 

Tel. 06-27269342.     

Vormgeving 

Henk Verbeek 

 

 
 

https://www.hoger-op.nl/
https://www.hoger-op.nl/artikelen
https://www.hoger-op.nl/magazine
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https://www.hoger-op.nl/contact
https://www.hoger-op.nl/magazine
https://www.hoger-op.nl/gemeenten
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https://www.hoger-op.nl/artikelen
mailto:redactie@hoger-op.nl
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